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			Inhoud

			De grote witte troon

			(Openbaring 20:11)

			Hemel en Hel

			(Matthéüs 8: 11-12)

			Memento Mori

			(Deuteronomium 32:29)

			De opstanding der doden

			(1 Korinthe 15:35-38)	

			Klaar om God te ontmoeten

			(Psalm 9:18)

			De hemelse heerlijkheid

			(Openbaring 7:16 en 17)

			Het aangezicht van Jezus zien

			(Openbaring 22:4)

			De grote witte troon

			En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. Openbaring 20:11

			Veel visioenen die Johannes gezien heeft, zijn niet geheel duidelijk. En ook al is een mens die van zijn eigen zaligheid verzekerd is, zeker gerechtvaardigd om zijn dagen door te brengen om ze te doorvorsen en te bestuderen, toch ben ik er zeker van dat dit geen goede zaak is voor onbekeerde mensen. Zij hebben geen tijd voor speculaties omdat zij nog niet zeker zijn gemaakt van positieve zekerheden. Het is voor hen niet noodzakelijk om zich het hoofd te breken over dit soort moeilijkheden omdat zij nog geen fundament van eenvoudige zekerheden in het geloof in Jezus Christus hebben. Het is beter om te mediteren over de verzoening dan te gissen over kleinere problemen; veel beter om de Heere Jezus te kennen in Zijn kracht om te redden dan ingenieuze denksystemen te ontwikkelen over het getal van het beest.

			Maar dit bijzondere visioen is zo instructief, zonder serieuze onduidelijkheden zoals in andere visioenen, dat ik iedereen hier mag uitnodigen om het te overdenken, vooral omdat het te maken heeft met de zaken die onze eeuwige verwachtingen aangaan. Hopelijk mag het zo zijn dat God de Heilige Geest onze geloofsogen wil verlichten om daardoor de grote witte troon te zien en Degene Die daarop zit. Ik hoop dat we zoveel voordeel mogen oogsten van het zicht alleen, dat de hemel zich erover zal verblijden dat we in deze wereld zijn gebracht om naar de witte troon te mogen kijken. Want als we er nu naar leren kijken, zullen we er op de dag dat de Rechter erop zit en de levenden en de doden voor Hem zullen staan niet met verschrikking op zien.

			Ik zal allereerst uw gewijde aandacht bepalen bij wat Johannes zag. Ten tweede laat ik het effect zien dat volgens mij volgt op het fixeren van ons geloof hier op aarde op dat wat Johannes zag.

			Allereerst vraag ik uw bijzondere aandacht voor WAT JOHANNES ZAG. Het was een onderdeel van de laatste dag, die wonderlijke dag van wiens komst ons niemand kan vertellen.

			For, as a thief unheard, unseen, it steals
Through night´s dark shade

			Toen de ziener van Patmos, als met arendsogen begiftigd, zijnde in de Geest, in de hemelen mocht schouwen, zag hij een troon. Hieruit maak ik op dat er een troon van moreel gezag is over de mensen en dat Degene Die daarop zit, regeert over alle wereldbewoners. Er is een troon waarvan de heerschappij zich uitstrekt vanaf Adam en Eva tot “de laatste mens”, wie dat ook mag zijn. Wij zijn niet zonder een regeerder, wetgever en rechter. Deze wereld is niet zo verlaten dat men mag doen waar men zin in heeft, zonder wetgever, zonder wreker, zonder Eén die waardeert of straft. De zondaar kijkt in zijn blindheid en ziet geen troon en daarom schreeuwt hij het uit: “Ik leef zoals ik wil, omdat er toch niemand is die mij ter verantwoording roept.” Maar Johannes, met verlichte ogen, zag een troon, en een Regeerder daarop Die zijn onderdanen ter verantwoording roept. Als ons geloof door het glas van de opstanding heen ziet, ziet het daar ook een troon. Het zou goed voor ons zijn als we vaker de aanwezigheid van die troon daar voelden. Dat “de Heere regeert” is waar, gelovige, vandaag en voor altijd. Er is een troon waar de Koning voor eeuwig op zit, onsterfelijk, onzichtbaar. De wereld wordt geregeerd door wetten en door een verstandige Wetgever worden deze gehandhaafd. Er is ook een morele Regeerder. Mensen zijn verantwoordelijk en van hen zal verantwoording geëist worden op de dag des oordeels als zij beloond of gestraft zullen worden. 

			“En ik zag een grote witte troon.” Hoe roept dit alle mensen om hun handelingen te overleggen! Als we overgelaten zouden zijn om zo te doen zoals we zelf zouden willen, zou het nog steeds verstandig zijn om edelmoedig te zijn. Het is beter om altijd goed te doen en het is op zichzelf al erg genoeg als men kwaad doet. Maar we zijn niet aan onszelf overgelaten. Er zijn wetten en op overtredingen staan straffen. Er is een Wetgever Die op ons neerziet en elke beweging van ons bijhoudt en Die niet toestaat dat er ook maar één woord of één enkele daad uit Zijn boek niet gehouden wordt. Die Regeerder heeft alle macht. Hij komt snel om recht te spreken en iedere verantwoordelijke vertegenwoordiger hier op de aarde zal voor Hem moeten verschijnen om te ontvangen naar zijn werken. Laten we dan uit deze tekst opmaken dat er werkelijk een Persoon als regeerder van deze wereld is, een bekwame en juiste Regeerder, niet alleen maar een naam, geen mythe, geen leeg kantoor, maar een Persoon die op de troon zit. Deze Persoon oordeelt juist en zal dat oordeel voor eeuwig uitvoeren. 

			Broeders en zusters, we weten dat deze morele Regeerder God Zelf is, Die een onaanvechtbaar recht heeft om te heersen en regeren. Sommige tronen zijn onrechtmatig en om tegen hen te strijden getuigt van een juiste instelling, maar de grootste Liefhebber van het menselijke ras vertoeft in de hemel. Zonder twijfel zijn er dynastieën die geregeerd worden door tirannen en regeerders die despoten zijn, maar niemand kan het recht aanvechten dat God op de troon zit of wensen dat een ander de scepter vasthoudt. Hij heeft alles gemaakt, zou Hij niet alles regeren? Hij heeft als Schepper de macht om Zijn wetten neer te leggen en deze wetten beschrijven het patroon dat alles in goed en kwaad verdeelt. Hij heeft een eeuwig recht om te regeren omdat Hij als Maker alles geschapen heeft. Wie anders zou er op de troon kunnen zitten? Wie durft te beweren dat hij daar hoort? Hij mag de handschoen naar al Zijn schepselen werpen en zeggen: “Ik ben God en buiten Mij is er niets.” Als Hij iets van Zijn kracht laat zien, moeten Zijn schepselen stilzwijgend toegeven dat Hij alleen de Heere is. Niemand kan aanvechten dat de troon niet op recht is gesteld. Bovendien zijn er sommige tronen waarvan de koningen, hoe rechtvaardig ook, weer tekortschieten in kracht, maar ook dit kan niet van de Koning der koningen gezegd worden. We zien constant zulke kleine prinsjes waarvan de kroon zo slecht op hun hoofd past dat deze ternauwernood nog boven hun wenkbrauwen blijft, maar God heeft zowel onoverwinnelijke macht als onaanvechtbaar recht. Wie zal Hem tegemoet gaan in de strijd? Zal de stoppel het gevecht aanbinden met het vuur, of voert was oorlog met een vlam? De Heere kan eenvoudigweg Zijn vijanden verslinden als zij zich in het gelid stellen om tegen Hem te gaan vechten. 

			Let er op dat de bergen roken als Hij ze betreedt. Hij breekt de Leviathan in stukken in de diepten van de zee. De wind is Zijn strijdwagen en de golven zijn Zijn boodschappers. Op Zijn wens is het dag en op Zijn roep wordt de aarde bedekt door de nacht. Wie zal voor Hem staan en vragen: “Wat doet U?” Zijn troon is geworteld in recht en gesteund door kracht. U heeft waarheid en rechtvaardigheid als fundament, maar daarop staan almacht en wijsheid, zodat het fundament nooit zal vergaan. Daarbij heeft Zijn troon een zeggenschap waaraan niemand kan ontsnappen. De saffieren troon van God wordt op dit moment getoond in de hemel zodat engelen in aanbidding hun kronen neerwerpen. De kracht ervan wordt gevoeld op de aarde, waar de werken van de schepping hun Heere prijzen. Zelfs zij die de hemelse heerschappij niet erkennen, zijn gedwongen deze te ervaren, want Hij doet wat Hij wil. Niet alleen onder de hemelse scharen, maar ook onder de bewoners van de lagere wereld. De hel voelt de kracht van deze troon. Deze keten van vuur, die onuitsprekelijke pijnen, zijn de verschrikkelijke schaduwkant van deze troon. Als God op de verlorenen neerziet, schieten de pijlen uit Zijn Heiligheid, Die de zonde niet aan kan zien, door hun zielen heen. De invloed van deze troon strekt zich uit tot de wereld waar de geesten wonen en zelfs tot in het rijk van de zielloze natuur. Elk blad dat ondergaat in het eindeloze bos beeft voor de Almachtige. En zelfs het kleinste dier dat in de onpeilbare diepten van de oceanen rondzwemt, voelt en kent de aanwezigheid van de alomtegenwoordige Koning. 

			Dus, broeders, als dit de troon is die Johannes zag, zie dan hoe onmogelijk het is om aan Zijn rechtspraak te ontkomen wanneer de grote dag des oordeels aan zal breken. De Rechter zal Zijn eisen uitvaardigen, verlangend dat u zal verschijnen. Waar kunnen de tegenstanders van God dan heen vluchten? Als hun verheven onbeschaamdheid hen in de hemel zou voeren, dan zou de rechterhand van God hen daarvan terug halen. Als zij zich in de diepste gewelven van de hel zouden begeven om daar een schuilplaats te vinden, dan zou Zijn linkerhand hen uit het vuur halen om hen bloot te stellen aan het fellere licht van Zijn aangezicht. Nergens kan men zich verbergen voor de Allerhoogste. De morgenstralen zouden nog niet zo snel de vluchteling achterhalen als de Almachtige hem zou grijpen. Noch kan de bliksem, die tijd en ruimte aan elkaar lijkt te rijgen, zo snel inslaan, als Zijn hand iemand ineens kan grijpen. “Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar. (Ps. 139:8) ” Tijdens de Romeinse overheersing werd in Julius Caesars regeringsperiode gezegd dat de wereld één grote gevangenis van Julius Caesar was omdat iemand onmogelijk kon ontsnappen nadat hij Caesar beledigd had. Als hij de Alpen overstak, kon Caesar hem achterhalen tot in Gallië. Als iemand zich zocht te verbergen in Indië, kenden zelfs de machthebbers daar de kracht van de Romeinen, zodat zij aan niemand asiel verleenden die zo´n misdaad had begaan. Toch is het mogelijk dat een vijand van Rome zich na een misdaad al die tijd schuil weet te houden in rotsen en kloven. Maar zondaar, u kunt zich niet verstoppen voor God! De bergen kunnen u niet voor Hem verbergen en zelfs al zouden zij willen, dan zouden de rotsen u niet voor Zijn aangezicht kunnen verbergen. Overdenk dan eens, hoe de macht van Zijn troon ons met vrees zou moeten vervullen. Gegrond op recht, gehandhaafd door kracht en universeel in zijn heerschappij, kijk en zie de troon die de oude Johannes ook eens zag.

			Deze tekst is echter niet slechts het begin van dit visioen. De tekst vertelt ons dat er zoiets is als een “witte troon” en ik zou graag daarvoor uw aandacht willen vragen. “En ik zag een grote witte troon.” Waarom wit? Geeft dit niet de niet te evenaren reinheid van deze troon aan? Ik vrees dat er nergens anders een witte troon te vinden is onder regeerders. De troon van ons eigen heerlijke Engeland is volgens mij net zo schoon en rein als de meeste andere op deze aarde. Aan de andere kant moeten we ook zeggen dat we uit de geschiedenis van ons land kunnen opmaken dat onze troon ook een tijd heeft gekend dat de troon onder de bloedvlekken zat en niet vele regeerders terug was deze nog zwart van uitspattingen en lichtzinnigheden. Het is niet altijd een troon van uitnemendheid en reinheid geweest. En ook al bezit onze troon op dit moment een luisterrijke reinheid die helaas zeldzaam is onder aardse tronen, toch is er in het oog van God in onze troon meer dan één onreinheid te vinden. Daarom is deze troon voor Hem niet wit, zoals vele andere tronen die op deze aarde staan. Het is niet de dag noch het uur, noch zijn wij de personen om deze prinsen voor Gods rechterstoel te ontbieden, maar er zijn sommigen onder hen die heel wat te verantwoorden hebben in de dag des oordeels. Een groot aantal van hen heeft nooit rekenschap afgelegd van het bloed dat zij vergoten tijdens veldslagen die zij in hun bevrediging van machtswellust ondernamen, laat staan van de rechten die zijn overtreden door hen. Principes leiden helaas zelden de koninklijke gewetens, maar veel eerder is de wet van dieven en overtreders de basis van het vorst-zijn. Deze wet hoort meer bij struikrovers en inbrekers, maar sommige regeerders hebben zich lager dan hen gedragen. 

			Op het Europese continent zijn er echter meerdere tronen die ik als zwart of tenminste als bloedkleurig zou kunnen duiden als ik denk aan de verdorvenheid van de vorst of aan de stroom van bloed die sommigen hebben moeten doorwaden eer zij hun troon konden beklimmen. Maar hier is sprake van een grote witte troon, een troon van verheven gerechtigheid die niet met bloed besmeurd is, noch door onrecht omgeven wordt. Waarom is deze troon wit vanwege de reinheid? Is het niet omdat de Koning Die erop zit puur is? Luister naar het drie maal heilig van de cherubim en serafim: “Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige (Op. 4: 8)”. Wezens die zelf ook zuiver zijn, houden niet op om eer te bewijzen aan de heiligheid van deze Koning en Hem te aanbidden. Hij is te groot om onrecht te kunnen doen en Hij is te goed om niet goed te kunnen doen. Deze Koning heeft niets slechts gedaan en kan ook niets slechts doen. Hij is de enige Koning van wie men dit kan zeggen. Hij, Die op deze witte troon zit, is Zelf de essentie van heiligheid, gerechtigheid, waarheid en liefde. O eerlijkste van alle tronen! Wie zou niet vrijwillig het onderwerp van uw ongeëvenaarde heerschappij willen zijn? Daarboven is deze troon puur omdat de Wet die de Wetgever houdt onfeilbaar is. Er is geen enkele fout te vinden in het Wetboek van God. Als de Heere komt om recht te spreken op aarde, zal er geen enkele wet gevonden worden die te hard is voor Zijn onderdanen. Wie kan de tien geboden, waarin u een leidraad kunt vinden voor een heilig leven, verbeteren? Wie kan er iets overbodigs in aanwijzen, of er iets ter verbetering aan toevoegen? 

			De wet van de Heere is goed, deze bekeert de ziel, en daarom is het een witte troon van waaraf deze wet onderhouden wordt. Maar ook u weet dat er met een goede wet en juiste wetgever soms nog steeds fouten kunnen ontstaan. Zo kan een troon toch nog besmeurd worden door onkunde of erger nog door bewust onrecht. Maar de straf die uit zal gaan van deze troon zal zo in overeenstemming zijn met het recht dat zelfs de schuldige toe zal moeten geven dat hier slechts recht is geschied. Hij zal daar sprakeloos staan; sprakeloos omdat hij noch de straf kan dragen noch deze kan betwisten. Het is een witte troon omdat er nog nooit één oordeel is uitgesproken waaraan de veroordeelde een recht kon ontlenen om in hoger beroep te gaan. Wellicht zijn er sommigen die dit als een teken van hoop beschouwen, maar voor de goddelozen is het tegendeel het geval. O, zondaar, als u voor een onrechtvaardige rechtbank stond, zou u wellicht nog kunnen ontsnappen. Als de koning niet heilig was, maar bijvoorbeeld goddeloos, zou u ongestraft kunnen wegkomen. Als de wet niet volledig was, zouden niet alle overtredingen gestraft kunnen worden of als de straf niet zo uitviel als u wilde, kon u wellicht gedeeltelijk ontsnappen. Maar waar alles zo puur en wit is, waar zult u dan blijven?

			Careless sinner,
What will become of thee?

			Ik heb ook gedacht dat deze troon wellicht wit is omdat deze dan overduidelijk aanwezig is. Zoals u weet is iets dat wit is reeds van ver te onderscheiden. Wellicht heeft u op de heuvels in Wales reeds van ver een wit huis kunnen waarnemen. De mensen daar verven met opzet hun huis intens wit, zodat u een huis dat in een gewone steenkleur niet opgevallen zou zijn, al van ver ziet. Ook denk ik dat een schutter de kleur wit prefereert boven ieder andere kleur voor een doel waarop hij dient te richten. En deze witte troon zal voor iedereen zichtbaar zijn. Ook voor alle miljoenen die dood waren, maar die zullen opstaan op de toon van de laatste bazuin. Het zal voor niemand mogelijk zijn om de ogen daarvan af te houden. We moeten het zien, het zal zo doordringend zijn dat geen van ons zich daaraan kan onttrekken. Waarschijnlijk wordt het een witte troon genoemd omdat die kleur zo contrasteert met alle kleuren van het zondige menselijke leven. Daar staan alle mensen en daar staat de witte troon tegenover. Wat kan hen meer overtuigen van hun eigen zonden dan de volmaaktheid van de wet en de Rechter voor Wie zij verschijnen? Wellicht dat die troon in al zijn schittering het karakter van elke mens weerspiegelt. Zoals elke persoon wiens zonden niet zijn vergeven daar voor de troon zal staan, zal de overweldigende blankheid hem bevangen en hem overvallen met schrik en angst als hij zijn eigen staat daarmee in contrast ziet. “O God!”, roept hij uit, “hoe kan ik het dragen om berecht te worden door een God  als U bent? Een zitting door medemensen zou ik aankunnen omdat ik de fouten van de rechters kan zien, maar U kan ik niet tegemoetkomen, allerhoogste Rechter, omdat de intense witheid van Uw troon en de schitterende heerlijkheid van Uw heiligheid mij overvallen. Wie ben ik, arme zondaar, dat ik voor deze troon moet staan?” 

			Het volgende bijvoeglijk naamwoord dat wordt gebruikt om de troon te beschrijven is “groot”. Het was een “grote witte troon”. U heeft mij er waarschijnlijk niet voor nodig om u te vertellen dat deze troon groot genoemd wordt door Degene Die erop zit. Spreekt u over de grootheid van Salomo? Hij was maar een gelukkige prins. Heeft u het over één van de heersers in China of over de tronen die in het oude Rome en Griekenland hebben gestaan, waarvoor zich de menigten hebben verzameld? Zij zijn niets, slechts vergelijkingen met sprinkhanen dringen zich op die ook niets zijn in de aanwezigheid van de Heere Heere. Een troon die bezet is door een mens is slechts een afschaduwing van Zijn heerlijk rijk. Dit is een grote troon omdat op deze troon de grote God zit van de aarde, de hemel en de hel. De eeuwige Koning, onsterfelijk, onzichtbaar, Die de aarde rechtvaardig zal oordelen. Broeders, u zult zien dat dit een grote witte troon is, als u al de beklaagden aan deze troon zult voorbij zien gaan. Niet slechts een handjevol criminelen, maar miljoenen en miljoenen, allen in het dal van het oordeel. Dit zullen niet slechts de kruimeldieven zijn of de slaven en lijfeigenen wiens geteisterde lichamen rusten van hun onbarmhartige heren in hun graven of niet alleen de onderdrukte slaaf die voor niets heeft moeten zwoegen en zich in zijn dood verblijd heeft, maar ook zijn tirannieke meester die zich volvrat dankzij het zwoegen van anderen zal daar zijn. De legioenen die zich op het bevel van hun heer naar het strijdveld bewogen, zullen daar niet alleen staan, maar ook de koningen en keizers die dit alles beraamd hebben. Gekroonde hoofden staan daar op gelijke voet met ongekroonde. Mensen die door hun tijdgenoten als halfgoden werden beschouwd zullen daar schouder aan schouder staan met hun slaven en even slecht als hen bevonden worden! Wat een indrukwekkende optocht! De verbeelding doet ons hart sneller kloppen. Wat een heerlijke processie. 

			Ondergelopen miljoenen, de grote Gelijkmaker heeft u allen op één niveau geplaatst. De dood heeft u in hetzelfde graf gelegd en nu staat u voor dezelfde rechtbank om de straf te ontvangen van Hem Die geen koningen vreest en geen genade met tirannen kent. Hij kijkt niet naar rang en stand, maar behandelt alle mensen gelijk. Kunt u het uzelf voorstellen? Land en zee zullen overstroomd worden door de mensen die eens dood geweest zijn en nu geoordeeld worden. De hel is leeg en de dood is zijn slachtoffers kwijt! Wat zal dat een gezicht zijn. Het beeld van Xerxes op zijn troon met de miljoenen die daaraan voorbijtrokken, moet al een gezicht zijn geweest, maar wat zal dit zijn. Geen wapperende banier, maar de emblemen van eeuwige majesteit. Geen gewillige dienaars, maar verzamelde engelen. Geen enkele trom zal zich roeren noch het geschal van een trompet zal te horen zijn, maar een bazuinstoot van de aartsengel en het geluid van de harpen van de tienduizend maal tienduizend heiligen. Zeker zal daar sprake zijn van ongeëvenaarde heerlijkheid, maar niet zoals eerder het geval was bij het optrekken voor een veldtocht of ridderstrijd. Alle klatergoud en snuisterijen zullen ophouden te bestaan. In plaats daarvan komt het slaan van de bliksem en het zware geluid van de donder. Jezus, de Man van Smarten, en al Zijn engelen met Hem, zullen afkomen, de praal van de hemel zal aan de aarde getoond worden.

			Het zal een grote witte troon zijn vanwege de belangwekkende zaken die daar afgehandeld zullen worden. Het zal niet slechts één rechtszaak aan het hoogste gerechtshof zijn of een ander geschil. Het lot van onze zielen zal daar bepaald worden, onze toekomst, niet voor een tijd, maar voor de eeuwigheid. Aan de schalen komen de hemel en de hel te hangen. Degenen aan de  rechterkant zal triomf zonder einde toekomen, voor hen aan de linkerzijde verwoesting en vernietiging zonder einde. Van iedere man en vrouw zal met vaststaande zekerheid het lot worden bepaald voor die troon. Kunt u deze grootheid nog bevatten? Meet de hemelen, peil de diepten van de hel, doorwandel de eeuwigheid, maar zelfs als u dat kunt, dan nog kunt u niet de grootheid van deze grote witte troon bepalen. Groot, de laatste van alles, want in de hele eeuwigheid zult u terug kunnen kijken op wat daar gebeurde. Die dag zal in uw geheugen gegrift zijn, o heiligen, als Hij zal zeggen: “Kom, gezegenden van Mijn Vader”. En voor degenen onder u die dan verdoemd zijn, zal het ook het begin van de dagen zijn. Net zoals die beroemde nacht in Egypte, toen de eerstgeborenen gespaard bleven in het huis waar het bloed van het lam was toegepast, de eerste dag voor Israël was, was diezelfde nacht voor Egypte het begin van een lange reeks verschrikkelijke nachten. Menige moeder heeft ´s nachts wakker gelegen na die nacht en zo zult u ook terug zien op de dag voor de troon.

			Sla uw ogen niet af van deze troon voordat u de Persoon hebt gezien die op deze troon zit. “En Dengene, Die daarop zat,” (Op. 20:11). Ik vraag mij af of iets van wat ik u tot op heden heb verteld u ertoe aangezet heeft om alleen aan die dag te denken. Ik ben bang dat ik niet zo kan spreken om uw harten te raken en dus zou ik wellicht beter kunnen zwijgen; maar denk nu eens voor een moment aan Hem Die op deze troon zit. Hij Die het beste op deze troon kan zitten, zit op deze troon. Hij is God en tegelijkertijd mens. De apostel zegt ons dat door deze Man de wereld geoordeeld zal worden. Deze Rechter zal God moeten zijn. Wie Anders dan God zou geschikt zijn om een oordeel te vellen en zeker over zovelen? Deze troon is te groot voor iedereen behalve voor Hem over Wie hier wordt geschreven. Uw troon, o God, is voor eeuwig en uw scepter is er een van gerechtigheid. Jezus Christus, de Zoon van God, zal oordelen en Hij zal als God en als mens oordelen. Hoe goed is het dat dit zo is! Als mens kent hij onze tekortkomingen en verstaat Hij onze harten en we kunnen niet tegenwerpen dat onze rechter gelijk aan ons moet zijn. Wie beter kan ons oordelen dan Hij die vlees van ons vlees is geworden? En daarnaast is Hij het meest geschikt, niet alleen omdat Hij zowel God als mens is, maar omdat Hij de mens is, de opperste van alle mensen. Hij Zelf zal de maat zijn waaraan we gemeten worden. Als iemand gelijkwaardig is aan Christus, dan is hij gerechtvaardigd. Is dit niet het geval, dan is deze man gedoemd te sterven. 

			Deze wondervolle Rechter hoeft alleen naar Zijn gedrag te kijken om de wet te zien en Zijn eigen acties te vergelijken met die van anderen om te zien of iets goed of slecht is. De gedachten van vele harten werden hier geopenbaard door Christus en Diezelfde Christus zal dat wederom doen op de dag des oordeels. Hij zal hen oordelen, hun gedachten ontleden en hun eigenlijke motieven in de openbaarheid brengen. En ook u, gelovige, zal deze proef voor Hem ondergaan. Laat geen mens u verleiden met het idee dat u niet geoordeeld zult worden, want zowel de schapen als de bokken verschijnen voor de grote Herder om veroordeeld te worden. Zowel degene die zijn talenten goed had beheerd als degene die ze had begraven, werd geoordeeld. Zelfs de discipelen werden gewaarschuwd dat hun ijdele woorden tegen hen konden getuigen in het laatste oordeel. U hoeft niet te vrezen voor een publieke rechtszaak. Onschuldigheid geeft glans aan de rechtbank. U bent niet gered om op een heimelijke wijze de hemel in gesmokkeld te worden, maar u zult in de rechtvaardigheid van Jezus deze test met vreugde doorstaan. Het zal niet op hetzelfde moment zijn dat de slechten met de rechtvaardigen geoordeeld worden (ik wil niet strijden over de volgorde), maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen geoordeeld zal worden. En ik ben er ook zeker van dat hiervoor op de rechtvaardigen het bloed van Jezus Christus is gestort en dat zij op die dag genade zullen vinden. O zondaar, hoe anders zal het u vergaan, want uw verderf staat vast als deze dag komt. Er zullen geen getuigen nodig zijn tegen u, want de Rechter weet alles al. De Christus Die door u vertrapt is, zal u dan oordelen. De Zaligmaker Die u zijn genade aanbood die u afwees, in Wiens fontein van bloed u zich niet wilde wassen, de Verachte en Verstotene van mensen – Hij is het Die u rechtvaardig zal oordelen. En wat zal Hij anders zeggen dan dit: “Voor wat betreft deze vijanden van Mij, die niet wilden dat Ik over hen regeerde, houw ze voor Mijn ogen in stukken!”

			De weinige tijd die mij rest wil ik besteden aan de gevolgen die resulteren uit dit gezicht, om zo de praktische kant van deze zaak te verklaren.

			Gelovige in Christus, een woord allereerst voor u. Kunt u deze grote witte troon nu al zien en Degene Die daarop zit? Wat mezelf betreft, ik zie deze troon nu al. Laat ik mijzelf eens onderzoeken, wat voor beroep ik ook heb, ik zal voor deze witte troon moeten verschijnen. Ik ben aangenomen door de kerkenraad, de dominee heeft mij goed bevonden en ik ben opgenomen in de gemeente, maar nog steeds ben ik de grote witte troon nog niet gepasseerd. Onder mijn medechristenen heb ik een reputatie. Mij is gevraagd in het openbaar te bidden en mijn gebeden zijn veelgeprezen, maar nog steeds ben ik niet gewogen in de laatste weegschaal. Wat zal het zijn als ik daar te licht bevonden word! Broeder, hoe staat met uw eigen gebeden? Kunt u leven zonder uw binnenkamer op te zoeken en er toch regelmatig aan denken dat uw gebeden beproefd worden voor de grote witte troon? Wordt uw Bijbel niet meer opengeslagen? Is uw godsdienst niet meer dan alleen maar buitenkant? Denk aan de witte troon want slechts pretentie zal daarvoor geen stand houden. Christen, hoe staat het met uw hart en uw schat? Bent u slechts een geldzoeker? Leeft u zoals anderen leven? Staan uw lusten naar deze tijd? Of heeft u een verlangen naar de hemeltroon? Heeft u een stenen hart voor wat betreft toekomende zaken? Heeft u te weinig liefde om Christus lief te hebben? Presteert u niets? O, denk toch aan die witte troon, die grote witte troon! Waarom zijn er toch sommigen onder u die bang zijn om terug te komen als ik een stevige preek gehouden heb? Lijken onderzoekende preken dwars door u heen te gaan, zoals een noordenwind, u tot op het bot te verkleumen en uw bloed te doen stollen? Maar hoe moet het dan zijn om voor dit tribunaal te staan? Denkt u daar nu aan? Wat zult u dan doen? Kunt u niet wat zelfonderzoek aan? Hoe zult u dan Gods onderzoek naar uw daden aankunnen? Als u al op de weegschaal van de aarde te licht bevonden wordt, wat zal de hemelse weegschaal dan aangeven? Ik roep u allen op vanuit mijn hart: “Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is?” (2 Kor. 13:5) 

			Nu ik een woord tot de christen heb gesproken, wil ik mij nu tot u allen richten en dan vooral tot diegenen die de hypocrisie begaan de grote witte troon te vermijden. Bent u verleid om gedoopt te worden ondanks dat u niet geloofde, om uw familie en vrienden een plezier te doen? Kijk dan uit naar de grote witte troon, en denk eraan hoe uw belediging door God wordt gezien op de grote dag! Bent u ertoe gebracht om een schijn van godsdienst op te houden omdat dat beter voor uw zaak is of omdat dat u respectabel maakt? Vrees, o hypocriet, voor de grote witte troon. Want van alle verschrikkingen die ervandaan zullen komen zal er geen zo erg zijn als voor diegenen die slechts voor de schijn christen zijn geweest, maar ten diepste voor eigen gewin gekozen hebben. Als u verdoemd wordt, zal het niet sneller kunnen dan als een hypocriet; want er is niemand die de hel meer verdient als degene die de godsdienst voor zijn eigen gewin gebruikt. O hoogverheven godsdienstprofessionals, uw vleugels zijn van was gemaakt! De zon zal deze doen smelten en hoe angstwekkend zal uw val zijn. 

			Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen: “Ik maak geen beroep van mijn godsdienst.” Ook voor u heb ik een woord. Nog steeds wil ik uw daden oordelen aan de hand van de laatste dag. Meneer, hoe staat het met die nacht van zonde? “Nee,” zegt u, “breng dat alstublieft niet meer in herinnering.” Het zal u in herinnering gebracht worden en de daad van die zonde zal breder uitgemeten worden dan wanneer het van de daken geschreeuwd zou worden. De zonde wordt doorgegeven aan de menigten die geleefd hebben sinds de eerste mens en al uw ongerechtigheden zullen bekend worden aan iedereen. Wat denkt u hiervan, u die in het geheim zondigt? Liefhebbers van lichtzinnigheid binnenskamers? Jongeman, u bent begonnen met stelen, maar u zult bekend staan als een dief. Het is bekend, mijnheer en weet dat deze zonde bekend gemaakt zal worden. Jongedame, u bent begonnen te spelen met de zonde en u denkt dat niemand u gezien heeft, maar de Allerhoogste heeft uw daden gezien en uw woorden gehoord; er is geen gordijn tussen Hem en uw zonden. Hij ziet u zoals u bent, en wat doet u met deze zonden waarvan u denkt dat ze verborgen zijn? “Het was vele jaren terug,” zegt u mij. Maar ook al hebben deze jaren in uw ogen deze zonden verborgen, ze staan nog steeds voor Hem, want alles is zichtbaar voor de levende God. En zo zullen uw vergeten zonden ook op die dag voor u staan. Geachte toehoorders, ik smeek u om niets te doen wat u zou laten als u wist dat God u zag, omdat Hij alles van u ziet. Zie uw daden toch eens in het licht van het gericht. O, die boezemzonde van u, hoe zou die eruitzien als God het openbaarde? Die geheime begeerte van u, waarvan niemand weet; hoe zou u die durven volbrengen als u wist dat God u ook daarin ziet? Jongeman, het is een geheim, een gevaarlijk geheim, u zou nog niet willen dat het iemand in het oor gefluisterd werd. Maar het zal dan over de gehele aarde gebulderd worden! Ik bid u vriend, denk hier aan. Er is een Persoon Die alles ziet wat wij doen en Hij zal het dan tegenover de verzamelde menigte van alle tijden openbaren. Voor wat betreft ons allen, zijn wij klaar om deze dag te ontmoeten? Ik had u vele dingen willen zeggen, maar ik kan ze niet allemaal tegen u zeggen omdat het dan te lang zou duren, maar als vanavond de bazuinen klinken, wat is dan uw staat voor de eeuwigheid? Stel u eens voor dat elk oor in deze plaats opeens opgeschrikt zou worden door de stem die roept: “Verschijnt allen voor het gericht!”

			Stel dat u zou kunnen vluchten in de dalen en uzelf zou kunnen verbergen in de rotsen, hoeveel van u zouden dan van die gelegenheid gebruik maken? Hoe weinig van ons zouden fier die weg aflopen in de open lucht en zeggen: “Ik ben niet bang voor het gericht, want “zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn (Rom. 8:1).” Broeders en zusters, ik hoop dat er onder ons zijn die naar deze rechterstoel zonder angst durven gaan, zelfs al zouden we de klauwen van de dood ervoor moeten doorlopen om er te komen. Ik hoop dat er onder ons zijn die vanuit hun hart kunnen zingen:

			Bold shall I stand in that great day;
For who aught to my charge shall lay?
While, through thy blood, absolved I am
Froms sin’s tremendous curse and blame.

			Wellicht is het van sommigen onder ons teveel gevraagd om dit zo te zeggen. Het is eenvoudig om van volledige verzekering te spreken, geloof me, maar het is niet zo eenvoudig om het te houden in tijden van zware beproeving. Bij sommigen van u al schijnt bij een pijn aan de vinger het geloof al uit u te lopen en bij de kleinste ziekte lijkt u al te denken: “Oei, misschien is het wel cholera en moet ik sterven.” Kunt u het niet aan te sterven, hoe moet u dan het eeuwige leven in? Kunt u de dood niet in de ogen kijken zonder te verschrikken? Hoe moet u dan het gericht in? Ziet u op de dood als uw vriend en niet uw vijand? Komt u toch tot Jezus en neem niets van uw eigen gerechtigheid mee, maar zoek toch alles in Hem. Toen William Carey op het punt stond te sterven, wilde hij dat het volgende op zijn grafsteen kwam te staan:

			A guilty, weak and helpless worm,
On Christ’s kind arms I fall,
He is my strength, my righteousness,
My Jesus, and my all.

			Ik hoop ooit in de eeuwigheid te ontwaken met zo´n vers in mijn hoofd, net zoals ik op deze aarde hoop in te slapen met de volgende in mijn hart:

			Nothing in my hart I bring,
Simply to thy cross I cling.

			Maar ik heb het nu over zaken waarvan sommigen onder ons wellicht meer zullen weten als deze week om is. Ik spreek nu over dingen, waarvan u misschien denkt dat het nog aan de horizon is, maar een enkel moment kan deze dichtbij brengen. Duizend jaar is ontzettend lang, maar kijk eens hoe snel de tijd vliegt! Het lijkt, als we teruglezen in de Engelse geschiedenis, alsof we handen kunnen schudden met Willem de Veroveraar. Een aantal jaren meer brengt ons terug tot de zondvloed. Degenen onder ons die veertig zijn, maar zeker zij die zestig of zeventig zijn, weten hoezeer de tijd vliegt. Wat mij betreft, het lijkt alsof ik maar net genoeg tijd heb aan de week om de preek voor de volgende zondag voor te bereiden. De tijd raast met zo´n daverende snelheid door dat geen enkele trein snel genoeg is om deze in te halen. Zelfs de bliksem kan zo snel nog niet inslaan, lijkt het. Het is nog kort en dan zullen we voor de grote witte troon staan. Spoedig bevinden we ons voor de rechtbank van God. Laten we ons er toch op voorbereiden. Laten we niet zozeer aan dit leven blijven hangen dat maar een droom of een leeg theater is, maar ons voorbereiden op de echte, wezenlijke toekomst. Ik hoopte dat ik vanavond iemand bereiken kon. Ik weet zeker dat deze preek tot iemand komt die geen enkele andere waarschuwing meer krijgt. Er zijn er onder ons altijd die van de ene op de andere zondag gestorven zijn. Zo preek ik nooit twee keer voor dezelfde gemeente. In massa’s als deze is het toch een eenvoudige berekening? Wie onder u zal het deze week zijn? Overdenk deze vraag toch eens. Wie onder u zal door deze vlammen verteerd worden? Wie onder u zal in het eeuwige vuur komen? Als ik wist dat u het was, zou ik u willen bedekken onder tranen. Als ik wist dat u deze week gaat sterven, zou ik naast u neerknielen en u smeken te denken aan uw eeuwige staat. Maar ik ken u en uw toekomst niet, zodat ik u allen verzoek door geloof tot Jezus te vluchten. Dit zijn geen lichte zaken, vindt u wel? Als zij het wel zijn, dan ben ik een slechte verkondiger ervan en het staat u vrij om te vertrekken en om mij te lachen. Maar als deze zaken waar zijn, dan past het mij om er ernstig over te spreken en u om er ernstig mee om te gaan. Bereid u dan voor om God te ontmoeten. De poorten van genade zijn nog niet gesloten, u kunt nu nog genade verkrijgen. Christus nodigt u uit. Zijn bloed roept tot u:

			Come and welcome,
Come and welcome, sinner come.

			Dat de Heilige Geest leven in mijn woorden zou willen gieten en dat de Heere u helpt om tot Hem te komen. De weg om te komen is op Christus vertrouwen. Alles is goed zodra u volledig op Christus vertrouwt. Werp uzelf dan op Hem omdat u niets anders heeft. Zie mij, mijn hele gewicht hangt op de voorkant van dit platform. Zou deze balustrade het begeven, dan val ik. Leun zo op Christus.

			Venture on Him, venture wholly,
Let no other trust intrude.

			Als u het kruis vast heeft gegrepen en u dan voor de rechtbank komt te staan, dan kan zelfs God u niet verdoen. Zo zal de laatste dag voor u in het teken van heerlijkheid en pracht staan en niet in het teken van hel en verdoemenis. Ik moet u nu naar huis sturen, maar niet voordat alle gelovigen u hebben opgewekt terug te keren tot Jezus Christus. 

			Amen

			Hemel en Hel

			Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van het oosten en het westen, en zullen met Abraham en Izak en Jakob aanzitten in het Koninkrijk der Hemelen. En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening zijn, en knersing der tanden. Matthéüs 8: 11-12

			Dit is een land waarin men vrij mag spreken en de mensen in principe naar iedereen willen luisteren die iets te brengen heeft wat hun aandacht waard is. Vanavond weet ik mij verzekerd van een aandachtig gehoor omdat ik u te goed ken om iets anders te veronderstellen1. Dit veld, zoals u weet, is eigen terrein. En deze gelegenheid wil ik dan ook te baat nemen om aan iedereen die in de open lucht gaat preken te zeggen, dat het beter is om op een veld zoals dit te gaan staan of op braakliggende grond, dan daar waar u het verkeer ophoudt en zo de handel stillegt. Nog beter is het om ergens onder bescherming te zijn, zodat we elke verstoring kunnen voorkomen.

			Vanavond hoop ik u te kunnen aansporen om de weg naar de hemel te zoeken. Ik zal ook enkele scherpe zaken moeten vertellen met betrekking tot het eind van degenen die in hel komen. Over deze onderwerpen wil ik het hebben, met Gods hulp. Maar ik smeek u, als uw ziel u lief is, om deze avond goed en kwaad te overwegen. Zie alles wat ik u te zeggen heb als de liefde van God. Als dit niet zo is, verwerp het dan, maar als het wel zo is, dan is het levensgevaarlijk om het te negeren. Want eens zult u voor God staan, de grote Rechter van de hemel en de aarde, en wee u als u de woorden van Zijn dienaar en Zijn Schrift hebt genegeerd. 

			Mijn tekst heeft twee delen. Het eerste deel is aangenaam voor ons geweten om te horen en geeft me vreugde. Het tweede deel is extreem verschrikkelijk. Maar omdat zij beiden waar zijn, moeten we over beiden preken. Het eerste deel van mijn preek is: “Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van het oosten en het westen, en zullen met Abraham en Izak en Jakob aanzitten in het Koninkrijk der Hemelen.” De zin waaruit het zwarte, donkere en angstaanjagende deel zal komen is deze: “En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening zijn en knersing der tanden.”

			Laten we beginnen met het eerste deel. Hier gaat het over een heerlijke belofte. Ik zal het nogmaals lezen: “Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van het oosten en het westen, en zullen met Abraham en Izak en Jakob aanzitten in het Koninkrijk der Hemelen.” Ik houd van deze tekst omdat hij me vertelt hoe het in de hemel is en mij er een geweldig beeld van geeft. Het is een plek waar ik zal zitten met Abraham, Izak en Jakob. Wat is dit een geweldige gedachte voor de arbeider. Hoe vaak wrijft hij het zweet niet van zijn voorhoofd en vraagt hij zich af of er een land zal zijn waar hij niet langer hoeft te lijden. Zelden eet hij meer dan een mond vol brood dat niet vermengd is met het zweet van zijn voorhoofd. Vaak komt hij totaal uitgeput thuis, en werpt zichzelf op zijn bed, wellicht te vermoeid om te slapen. Hij zegt: “Is er dan geen land waar ik kan rusten? Is er dan geen plaats waar ik kan zitten, zodat deze vermoeide ledematen van mij kunnen rusten? Is er dan geen land waar ik stil kan zitten?” Jawel, zoon van moeite en arbeid. In dit land zijn arbeid en vermoeidheid niet bekend. Achter de glanzende heuvel licht die stad, waar de muren van jaspis zijn en het helderder zal zijn dan de zon. Daar zal de vermoeide rust vinden en de zondaar ophouden met het kwaad doen. Onsterfelijke zielen zijn daar die nooit het zweet van hun voorhoofd hoeven te wissen omdat zij niet zaaien noch oogsten. Voor hen bestaat er geen moeite en arbeid.

			Naar mijn mening is het voor de arbeider één van de beste voorstellingen van de hemel dat het een land is waar niet gewerkt hoeft te worden. Voor hen die niet hard hoeven te werken is de hemel als een plaats waar gewerkt moet worden. Maar voor de arbeider, de man die met zijn verstand of handen de hele dag moet werken, is het een zoete gedachte dat er een land zal zijn waar we ooit rust zullen vinden. Hier zal de stem niet oververmoeid raken. Hier zullen de spieren niet overbelast worden, onze gedachten niet de hele dag door overspoeld worden. Integendeel, ik mag aan het banket van God deelnemen, ik zal liggen aan de boezem van Abraham en voor altijd rusten. Vermoeide zonen en dochters van Adam, u hoeft de ploegschaar niet in de ondankbare grond van de hemel te plaatsen, u hoeft niet dagelijks voor zonsopgang op te staan en te werken totdat de zon reeds lang verdwenen is. Voor u zal het stil zijn, u krijgt rust, u zult mogen uitrusten omdat iedereen in de hemel rijk, dankbaar en blij zal zijn en vrede zal hebben. Moeite, werk, arbeid en dienst, al deze woorden zullen niet bekend zijn in de hemel. Zulke dingen bestaan daar niet, omdat men daar altijd rust heeft. 

			Zie eens in welk goed gezelschap men daar vertoeft. Zij zitten samen met Abraham, Izak en Jakob. Dan ben ik er ook van overtuigd dat we zullen weten dat zij Abraham, Izak en Jakob zijn. Ik heb eens gehoord van een goede vrouw die ging sterven, en haar man vroeg: “Mijn lieve, denk je dat je me herkent als wij elkaar zien in de hemel?” “Of ik je herken?” zei zij, “hoezo, ik heb je altijd herkend zolang je hier was en denk je dat ik nog dommer ben als ik in de hemel kom?” Volgens mij was dit een ontzettend goed antwoord. Als we elkaar hier kennen, kennen we elkaar ook daar. Ik heb reeds vertrokken vrienden die daarboven zijn en het is voor mij altijd een zoete gedachte dat, zodra ik mijn voet over de drempel van de hemel zet, daar mijn broers en zusters zullen zijn die tegen me zeggen: “Ja geliefde, nu ben je hier.” Geliefden van wie we gescheiden zijn, zullen we weer in de hemel ontmoeten. Een van u heeft wellicht uw moeder verloren – zij is naar boven gegaan. Als u in Jezus´ spoor gaat, dan zult u haar daar treffen. In gedachten zie ik al een ander u begroeten aan de poort van de hemel en ook al zullen de natuurlijke banden gedeeltelijk verloren zijn gegaan – sta mij toe dit beeld verder te gebruiken – hoe gezegend zal het voor haar zijn als ze zich dan tot God zou mogen keren en zeggen: “Hier ben ik en de kinderen die U mij gegeven heeft.” 

			We zullen onze vrienden weer herkennen en u zult uw vrouw weer herkennen. Moeder, u zult uw geliefde baby´s weer herkennen, u die hun eigenschappen heeft ingeprent toen ze in doodsnood lagen te hijgen. U weet nog precies hoe u over hun graf gebogen stond toen daar de aarde in werd geworpen en er gezegd werd: “Aarde tot aarde, stof tot stof en as tot as.” Maar u zult hun heerlijke stemmen weer eens horen, u zult weten dat degenen die u lief heeft gehad ook van God geliefd zijn. Zou dat eigenlijk geen treurige hemel zijn, waarin we allemaal gelijkvormig zouden zijn en elkaar niet zouden kennen? Zelf zou ik niet naar zo’n hemel willen. Ik geloof dat de hemel een verzameling van alle heiligen is en dat we daar elkaar zullen kennen. Ik heb vaak bedacht hoe graag ik Jesaja wel wil zien en zodra ik in de hemel kom, zal ik direct naar hem vragen omdat hij heeft meer over de Heere Jezus gesproken dan de rest. Ik ben er zeker van ik dat ik naar George Whitfield zou gaan; hij heeft zo lang en gedurig tot de mensen gepreekt en zichzelf uitgeput met een moeite die zelfs een seraphim zich niet zou geven. O ja, we zullen zeker keuze genoeg hebben voor gezelschap als we in de hemel komen. Er zal geen onderscheid meer zijn tussen geletterden en ongeletterden, geestelijkheid en volk, maar we zullen ons vrij onder elkaar mengen. We zullen voelen dat we broeders zijn, we zullen aanzitten met Abraham, Izak en Jakob. 

			Ik heb eens gehoord van een dame die op haar sterfbed bezocht werd door een predikant en zij zei tot hem: “Ik wil u één vraag stellen nu ik op het punt sta te sterven.” “Stel uw vraag”, zei de predikant. Ze zei: “Ik wil weten of er twee verschillende plaatsen in de hemel zijn. Ik zou het namelijk niet kunnen uitstaan dat Betsy uit de keuken samen met mij in de hemel komt. Ze is namelijk zo ongemanierd.” De predikant draaide zich om en zei: “O, maakt u zich daar maar geen zorgen om mevrouw. Daar zal geen sprake van zijn, want als u niet van uw vervloekte trots afkomt, dan zult u niet eens in de hemel komen.” Wij allemaal moeten van onze trots af. Wij allen moeten daar vanaf komen en op gelijke hoogte staan voor God en in ieder mens een broeder zien, voordat we kunnen hopen om in de heerlijkheid te komen. De Jood en de heiden zullen daar samenzitten. Wij zullen daar allen in dezelfde weide grazen en we zullen aanzitten met Abraham, Izak en Jakob in het koninkrijk der hemelen. Toch heeft deze tekst nog een grotere reikwijdte dan deze zoetheid alleen omdat er duidelijk in deze tekst wordt gezegd dat er velen zullen aanzitten. Er zijn enkele bekrompen fanatici die denken dat de hemel slechts een kleine plek is, waar slechts díe mensen zullen zijn die naar hún kerk of bijeenkomst zijn gekomen. Ik belijd eerlijk dat ik geen behoefte heb aan een kleine hemel en ik lees graag in de Schrift dat er velen zijn die in het vaderhuis vergaderd zullen worden. 

			Hoe vaak hoor ik mensen zeggen: “Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelve vinden (Matth. 7:14a). Er zullen er weinig in de hemel zijn, de meeste mensen gaan verloren.” Beste vriend, ik denk er anders over dan u. Denkt u werkelijk dat Christus Zich door de duivel laat verslaan? Dat Hij de duivel er meer in de hel laat hebben dan Hij Zelf in de hemel? Nee, dat is onmogelijk. Want dan zou satan Christus uitlachen. Er zullen er meer in de hemel zijn dan dat er verloren gaan. God zegt Zelf dat er een menigte gered zal zijn die niemand tellen kan, maar dit wordt nooit gezegd over de verlorenen. Er zal een menigte in de hemel zijn die niemand tellen kan! Wat een heerlijke boodschap voor u en voor mij. Want als er zoveel gered zijn, waarom zou ik er dan niet toe behoren? Waarom u niet en jij niet? Waarom zou die man daar in de menigte niet kunnen zeggen: “Kan ik tot die menigte behoren?” En mag die jonge vrouw daar moed vatten en zeggen: “Als er nu maar een aantal gered zouden worden, dan zou ik vrezen dat ik daar niet toe behoorde; maar aangezien er zoveel mogen komen, waarom zou ik dan ook niet gered kunnen worden?” Grijp moed, o treurige, wees vrolijk, kind van verdriet, kind van zorgen, want er is nog steeds hoop voor u! Ik kan nooit zeggen dat iemand buiten Gods genade is. Er zijn er een paar die de zonde hebben die tot de dood is en God heeft hen opgegeven, maar het grootste deel van de mensheid is nog steeds binnen de greep van soevereine genade. 

			Kijk nog eens naar onze tekst en u zult zien waar deze mensen vandaan komen: van het oosten en het westen. De Joden zouden zeggen dat ze allemaal uit Israël zouden komen, elk(e) man, vrouw en kind. Dat er in de hemel niemand zal zijn die geen Jood is. En de Farizeeën dachten dat je niet in de hemel kon komen als je niet bij hen hoorde. Maar Jezus Christus zegt dat er velen zullen komen van het oosten en het westen. Er zal een menigte uit China komen, want God doet daar een groot werk en we hopen dat het evangelie daar vrucht mag dragen. Er zal een menigte uit dit westerse land Engeland komen en uit de westerse overzeese gebieden, zoals Amerika. En uit het zuiden, Australië, maar ook uit het noorden: Canada, Rusland en Siberië. Uit alle landen zullen er komen en aanzitten in het koninkrijk van God. Maar ik denk niet dat deze tekst zozeer geografisch als wel geestelijk uitgelegd moet worden. Als er staat dat zij “zullen komen van het oosten en het westen”, dan denk ik dat we zowel aan verschillende volken als aan verschillende soorten mensen moeten denken. Daarbij staan het oosten en het westen voor degenen die het verst van de godsdienst verwijderd zijn. Toch zullen er velen van hen gered worden en in de hemel komen. Er is een soort mensen op wie altijd wordt neergekeken als zijnde hopeloos. Hoe vaak heb ik over een man of een vrouw horen zeggen: “Hij kan niet gered worden; hij is afgesneden. Waar is hij eigenlijk goed voor? Vraag eens aan hem om naar een plaats van gebed te gaan; hij is dronken op zaterdagavond. Wat heeft het voor zin om met hem te discussiëren, er is toch geen hoop voor hem. Hij is een man die zich daartegen verhard heeft. Kijk eens wat hij in al die jaren heeft gedaan. Wat heeft het voor zin om met hem in gesprek te gaan?” Hoort u eens hiernaar, u die zichzelf beter acht dan anderen, u die de anderen veroordeelt, terwijl u vaak net zo schuldig bent als die ander. Jezus Christus zegt dat er velen van het oosten en het westen zullen komen. Er zullen er velen in de hemel zijn die eens dronkaards waren. Ik geloof dat er zullen zijn onder degenen die met bloed gekocht zijn, die meer dan hun halve leven in en rond de kroeg hebben geleefd. Maar door de kracht van zuivere genade alléén hebben zij hun drinkbeker op de grond mogen werpen. Zij zijn de verschrikking van de dronkenschap ontvlucht en dienden God. Ja, er zullen er velen in de hemel zijn die dronkaards op de aarde waren. Er zullen veel verschoppelingen zijn, zelfs van diegenen die het meest verstoten waren, zullen er gevonden worden.

			Wellicht herinnert u zich het verhaal van Whitfield. Hij heeft eens gezegd dat er in de hemel gevonden zullen worden die, zo noemde hij hen, “verschoppelingen van de duivel” waren. Dat zijn mensen van wie zelfs de duivel te min denkt om ze te hebben, en toch zullen ze gered worden door Christus. Mevrouw Huntington gaf eens discreet aan dat ze deze term onbehoorlijk vond. Juist toen ze dat zei, ging de bel en Whitfield ging naar de deur. Nadat hij was teruggekomen zei hij: “Welnu mevrouw, wat denkt u hiervan? Daar was een arme vrouw aan de deur, een arme bedelares, die tegen mij zei: “Meneer Whitfield, toen u over Christus preekte die de verschoppelingen van de duivel nog wilde redden, dan is het goed om te weten dat ik er daar een van ben.” Dat betekende voor deze vrouw haar redding.” Zal iemand ons er ooit van kunnen beschuldigen dat we voor de minsten hebben gepreekt? Ik ben er eens van beschuldigd dat ik het gepeupel van Londen om mij heen verzamel. God zegent het gepeupel! God redt het gepeupel! Dan zeg ik: “Stel nu dat zij het gepeupel zijn?” Wie heeft het evangelie meer nodig dan zij? Wie heeft het meer nodig dat er tegen hen over Christus wordt gepreekt dan zij? We hebben er zoveel die tegen de dames en heren preken en we willen iemand die voor het gepeupel preekt in deze verdorven tijd. Het is een grote troost voor me dat het gepeupel van het oosten en het westen zal komen. Wat een verschil zal er zijn zoals die mensen in de hemel zijn en zoals ze hier zijn! Er kan iemand zijn van wie het haar voor zijn ogen hangt, de ogen mat staan, die er verschrikkelijk uitziet en grijnst zoals een gek zou doen. Hij heeft zijn hersenen ongeveer weggedronken totdat bijna alle leven uit hem verdwenen is, wat ons gevoel betreft. Toch zeg ik u dat deze man nog steeds in staat is om gered te worden. Stel u eens voor dat u over een paar jaar naar boven kijkt en deze man ziet zitten met een gouden kroon op zijn hoofd. Ziet u zijn met goud overtrokken mantel en de saffieren staf in zijn hand? Dat is dezelfde man die daar zat, nu heeft soevereine genade hem gered! Er zijn er geen, behalve zoals ik al eerder heb gezegd, die de onvergeeflijke zonde hebben gezondigd, die buiten Gods genadegreep zijn gevallen. Neem me mee naar de ergsten en ik zal het evangelie aan hen verkondigen. Neem me mee naar de gemeenste, nog steeds zou ik voor hem preken, omdat ik denk aan wat mijn Meester mij heeft bevolen, namelijk dat we tot de heggen en stegen in moeten gaan om ze uit te drijven. “Velen zullen komen van het oosten en het westen, en zullen met Abraham en Izak en Jakob aanzitten in het Koninkrijk der Hemelen.”

			Er is nog een woord dat ik moet uitleggen uit dit zoete gedeelte: het woordje zullen. Wat houd ik toch van Gods zal en wil. Niets is hiermee te vergelijken. Als een mens een zal uitspreekt, is de kracht daarvan heel bedenkelijk. “Ik zal,” zegt de mens en hij doet het niet. “Ik zal,” zegt hij, en verbreekt zijn belofte. Zo is het niet met Gods zal en wil. Als Hij zal zegt, dan zal het zo zijn, en als hij wil zegt, dan is het zo. Nu staat hier dat er velen zullen komen. De duivel zegt niet dat ze niet zullen komen, maar dat zij zullen komen en niet u. Uw zonden zeggen wellicht: “U kunt niet komen.” God zegt: “U zult komen.” Wellicht zegt u zelf: “Ik wil niet komen.” God zegt u: “U zult komen.” Ja, zo zijn er ook wellicht hier die lachen om de zaligmaking, die Christus wellicht beschimpen en het evangelie belachen, maar ik vertel u dat sommigen van u zullen komen. “Wat,” zegt u, “kan God van mij een christen maken?” Ik zeg ja, omdat hierin de kracht van het evangelie verborgen ligt. Het vraagt uw toestemming niet, maar neemt die. Het laat niet aan u de vraag of u het wil hebben, maar neemt u gevangen in de dag van Gods overweldigende genade in uw leven. Niet tegen uw wil, maar het neigt uw wil. Het toont u zijn waarde en laat u er daarna door geboeid worden. U rent er vervolgens achteraan en grijpt het aan. Velen hebben gezegd dat zij niets met religie van doen willen hebben en toch zijn zij bekeerd. Ik heb van een man gehoord die eens naar een kerk ging om daar naar het zingen te luisteren en zodra de predikant begon met zijn preek, stopte hij zijn oren toe en wilde niet luisteren. Maar een insect bleef steeds op zijn gezicht zitten, zodat hij het diertje wel met zijn hand van zijn gezicht af moest vegen. Dit gebeurde juist toen de predikant zei: “Hij die oren heeft om te horen, die hore”. De man bleef luisteren en God maakte van dat moment gebruik om zijn ziel te bekeren. Hij ging naar buiten als een nieuwe man, een veranderd mens. Hij die binnenkwam om te lachen, bleef achter met een gebed. Hij die binnenkwam om te spotten, leerde daar zijn knie buigen. 

			Iemand die kwam om in de kerk zijn tijd uit te zitten, ging naar huis om verder nog een uur het contact met God te zoeken. Zo werd de zondaar een heilige; de spotter werd een zondaar. Wie weet zijn er mensen zoals zij hier vandaag? Het evangelie wil uw toestemming niet, het neemt die. Het drijft de vijandschap uit uw hart. U zegt: “ik wil niet gered worden.” Christus zegt dat u het zult worden. Hij keert uw wil volledig om totdat u het uitschreeuwt: “O Heere, red me of ik verga.” O, dat de hemelen dan zouden zeggen: “Ik wist dat u dat zou zeggen.” Dan heeft Hij vreugde over u omdat Hij uw wil veranderd heeft op de dag van Zijn kracht. Als Jezus Christus hier vanavond zou staan, wat zou u met Hem willen doen? “O,” roept er iemand, “we zouden Hem tot Koning kronen.” Dat geloof ik niet. Wij zouden Hem weer kruisigen, als we de kans kregen. Als Hij hier zou komen en zou zeggen: “Hier ben Ik, Ik houd van u. Wilt u gered worden?”, zou niemand van u toestemmen als u overgeleverd zou zijn aan uw eigen wil. Als Hij u zou aanzien met Zijn ogen, waarvoor zelfs de leeuw zich moet neerbuigen, als Hij Zijn stem zou laten rollen zodat er een stroom van wijsheden uit Zijn mond kwam vloeien zoals nectar van de rotsen afdruipt, er zou nog geen mens Zijn discipel worden. Nee, de kracht van de Geest is nodig om mensen tot Jezus Christus te brengen. Zelf heeft de Heere ook gezegd dat er geen mens tot Hem kan komen, tenzij Zijn Vader ze tot Hem zendt. Dat willen we horen. Ze zullen komen. U kunt ons uitlachen, of bespotten, maar Jezus Christus is niet voor niets gestorven. Als sommigen onder u Hem zullen afwijzen, anderen doen dit niet. Als er sommigen niet gered worden, dan worden anderen dat wel. Christus zal Zijn zaad zien, Hij zal tot Zijn dagen toedoen, en de vreugde van de Heere zal in Zijn hand bloeien. Sommigen denken dat Christus gestorven is en dat sommigen van de Zijnen ondanks dat toch nog verloren zijn. Ik heb deze leer nooit kunnen begrijpen. Als Jezus mijn zonde en straf gedragen heeft, ben ik net zo veilig als de engelen in de hemel. God kan geen straf tweemaal eisen. Als Christus mijn schuld heeft verzoend, moet ik die dan nog eens betalen? Nee.

			Free from sin I walk at large,
The Savior´s blood´s my full discharge;
At his deer feet content I lay,
A sinner saved, and homage pay.

			Zij zullen komen! En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch in de hel zal hen kunnen weerhouden. En nu, grootste der zondaren, luister eens een moment naar mij terwijl ik u tot Jezus roep. Er is hier vanavond ongetwijfeld iemand die zichzelf als de grootste zondaar ter wereld ziet. Er is hier iemand die van zichzelf zegt: “Ik weet zeker dat ik het niet verdien om tot Christus geroepen te worden.” Ziel! Ik roep u, de meest verloren, hopeloze uitgeworpene, deze dag door een oproep die mij van God gegeven is om tot mijn Zaligmaker te komen. Een tijdje terug, toen ik me in de rechtbank bevond, werd er iemand geroepen. Een stem riep uit de menigte: “Uit de weg, uit de weg, ik word geroepen.” En daar was deze persoon. Nu, vanavond, roep ik de grootste zondaar en laat hem of haar roepen: “Uit de weg, uit de weg twijfels, uit de weg angstaanjager, uit de weg zonden, want Christus roept me! En als Christus me roept, dan is het genoeg.” 

			I’ll to his gracious feet approach
Whose scepter mercy gives
Perhaps he may command my touch!
And then the suppliant lives.
I can but perish if I go;
I am resolved to try
For if I stay away I know
I must forever die.
But, should I die with mercy sought,
When I the King have tried,
That were to die, (delightful though!)
As sinner never died.

			Ga dan en probeer mijn Zaligmaker ook! Ga maar naar Hem toe! Als Hij u wegzendt nadat u Hem hebt opgezocht, kunt u in de hel zeggen dat Christus u niet wilde horen. Maar dat zal u nooit kunnen doen. Want dat zou het verbond van vrede niet honoreren omdat God dan een zondaar die tot berouw is gekomen, zou wegzenden; en dat zal niet gebeuren. Het tegendeel is waar: “velen zullen komen van het oosten en het westen, en zullen met Abraham en Izak en Jakob aanzitten in het Koninkrijk der Hemelen”.

			Het tweede gedeelte van mijn preek is hartverscheurend. Met het grootste plezier zou ik tegen mezelf kunnen preken over het eerste gedeelte; maar mij rest deze verschrikkelijke taak omdat er ook woorden van doem in deze tekst staan. Zoals ik u al verteld heb, moet ook hierover gepreekt worden, of het nu vrolijk of verdrietig is. Er zijn sommige predikanten die nooit iets over de hel zeggen. Ik heb ooit eens een predikant tegen zijn gemeente horen zeggen: “Als u niet van de Heere Jezus Christus houdt, zult u naar de plaats worden gezonden waarvan het niet fatsoenlijk is om de naam te noemen.” Men zou deze man nooit meer toe moeten staan te preken als hij dit niet in normale bewoordingen onder de mensen zou kunnen brengen. Als ik bijvoorbeeld een huis in brand zou zien staan, denkt u dan dat ik tegen u zou zeggen: “Ik geloof dat ik daar het fenomeen van verbranding plaats zie hebben.” Zeker niet, ik zou schreeuwen: “Brand! Brand!” En dan zou iedereen begrijpen wat ik bedoel. Dus als de Bijbel zegt: “En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening zijn en knersing der tanden,” moet ik hier dan staan en deze zaak proberen af te zwakken? God verbiedt dit. We moeten over de waarheid spreken zoals die beschreven staat. Het is een verschrikkelijke waarheid omdat daar staat: “En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden”. Wie zijn deze kinderen? Ik zal het u zeggen. Deze kinderen zijn diegenen die voor wat betreft het uiterlijke van de godsdienst uitmunten, maar die er innerlijk niets van voelen. Dit zijn de mensen die u met hun Bijbels en psalmboeken zo vroom mogelijk naar de kerk zult zien gaan, of zo devoot en deemoedig mogelijk naar de kerk ziet wandelen en die voordoen dat zij gered zijn, ondanks het feit dat hun hart er niet in is. Er loopt niets meer dan slechts hun lichaam. Dit zijn de kinderen des Koninkrijks. Zij kennen geen leven, geen genade, geen Christus en zij zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Nogmaals, deze mensen zijn de kinderen van vrome vaders en moeders. Er is niets wat een man zo raakt als het spreken over zijn moeder. Ik heb eens gehoord over een vloekende matroos die niemand in toom kon houden, zelfs de politie niet, en die altijd overal waar hij kwam ruzie maakte. Eens ging hij in een plaats van gebed en niemand kon hem stil krijgen. Toen stond er een man op en zei tegen hem: “Jack, je had eens een moeder.” Toen stroomden de tranen langs de wangen van de matroos en hij zei: “U hebt gelijk, meneer. Eens had ik een moeder en ik ben degene die haar grijze haren heeft bezorgd. En wat stel ik me vanavond weer aan.” Toen bleef hij daar stil zitten, geraakt door de verwijzing naar zijn moeder. 

			En zo zijn er ook hier “kinderen des Koninkrijks” die zich hun moeder kunnen herinneren. Uw moeder nam u op haar knie en leerde u bidden; uw vader leidde u in de wegen van de godzaligheid. En toch bent u hier vanavond zonder genade in uw hart –zonder hoop op de hemel. U gaat zo snel naar de hel als uw voeten u kunnen dragen. Er zijn er sommigen onder u die het hart van hun moeder hebben gebroken. Als ik u eens kon vertellen hoe zij geleden heeft in de nachten dat u zich uitleefde in de zonde. Weet u wat uw straf zal zijn, “kinderen des Koninkrijks”, als u sterft nadat uw moeder een oprecht gebed voor u heeft gedaan en haar tranen over u heeft uitgestort? Ik kan mij niets ergers voorstellen dan die persoon die de hel ingaat met zijn moeders tranen op zijn voorhoofd en de gebeden van zijn vader die hem op de hielen volgen. Sommigen van u zullen deze verdoemenis moeten doorstaan. Sommigen onder u, jonge mensen, zullen eens wakker worden in de uiterste duisternis, terwijl uw ouders in de hemel zijn en u aan lijken te kijken met verwijtende ogen die lijken te zeggen: “Ben je, na alles wat we je gezegd hebben, hier gekomen?” “Kinderen des Koninkrijks!” denk niet dat een vrome moeder u kan redden. Denk niet dat de godvruchtigheid van uw vader u kan redden. Ik kan me voorstellen dat er iemand aan de hemelpoort staat en zegt: “Laat me erin, laat me erin!” Waarom? “Omdat mijn moeder daarbinnen is.” Uw moeder heeft niets met u te maken. Als zij heilig was, was ze dat voor zichzelf. Als ze slecht was, was ze dat ook voor zichzelf. “Maar mijn grootvader heeft voor me gebeden.” Dat maakt niet uit. Heeft u voor uzelf gebeden? “Nee, dat heb ik niet.” Dan kunnen de gebeden van grootvaders, grootmoeders, vaders en moeders op elkaar gestapeld worden totdat ze de sterren bereiken, maar zij zullen voor u nooit de ladder tot de hemel betekenen. U moet God voor uzelf zoeken; of beter gezegd: God moet u zoeken. U moet de noodzakelijke ervaring van godsvrucht in uw hart hebben, want anders bent u verloren, zelfs al zouden al uw vrienden in de hemel zijn. 

			Het was een verschrikkelijke droom die een vrome moeder eens had en aan al haar kinderen vertelde. Zij dacht dat de dag des oordeels was gekomen. De grote boeken werden geopend. Zij stonden allen voor God. En Jezus Christus zei: “Scheid het kaf van het koren; plaats de bokken aan Mijn linkerhand en de schapen aan Mijn rechterhand.” De moeder droomde dat zij en haar kinderen precies in het midden van de menigte mensen stonden. En toen kwam de engel en hij zei: “Ik moet de moeder meenemen, zij is een schaap en komt aan de rechterkant. De kinderen daarentegen zijn bokken, zij moeten aan de linkerkant.” In haar droom riepen haar kinderen haar toe: “Moeder, moeten we van elkaar scheiden? Moeten wij uit elkaar?” Zij scheen toen haar armen om haar kinderen heen te leggen en te zeggen: “Als ik wilde, had ik jullie meegenomen.” Maar voor een moment raakte de engel haar aan; haar wangen werden droog en toen, alsof ze boven de natuurlijke genegenheid uit kwam, volledig bovennatuurlijk en volmaakt, onderworpen aan Gods wil, zei ze: “Kinderen, ik heb jullie de juiste weg gewezen, ik heb jullie geleerd hoe die te gaan en jullie hebben gekozen die weg niet te lopen en alles wat ik nu nog kan zeggen is: “Amen op jullie veroordeling.” Toen werden zij van haar weggenomen en zij kon hen in eeuwige kwelling zien terwijl zij in de hemel was.

			Jongeman, wat zul jij denken, als de laatste dag is aangebroken en Christus tot je zegt: “Vertrek, vervloekte!” En er zal achter Hem een stem klinken: “Amen”. Als je even nadenkt van wie die stem afkomstig is, zul je erachter komen dat het die van je moeder was. Of, jonge vrouw, als je in de buitenste duisternis geworpen wordt, wat zul je ervan denken als je een stem hoort: “Amen”. En als je opkijkt zul je jouw vader zien zitten, zijn lippen nog trillend van de heilige vloek. Kinderen des Koninkrijks, de boetvaardige verdorvenen zullen de hemel ingaan. Velen van hen, kroeghouders en zondaren zullen erin gaan, dronkaards en vloekers die boete hebben gedaan, zullen gered worden, maar veel van de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden. Te denken dat er zovelen van jullie die de weg gewezen zijn, verloren zullen gaan, terwijl er zo veel slechten gered worden. Het zal voor jullie de hel zijn te zien dat de arme dronkaard aan de boezem van Abraham ligt, terwijl jullie, die vrome ouders hadden, in de hel worden geworpen omdat jullie niet in de Heere Jezus Christus wilden geloven. Daarentegen hebben jullie dit geloof van jullie geworpen en hebben ervoor gekozen om buiten en zonder dit geloof te leven! Dat zou voor ons het ergste zijn, om onszelf buitengeworpen te zien, terwijl de grootste zondaren de zaligheid vinden.

			Luister nog een korte tijd naar me – ik zal het niet meer te lang houden – ik zal mij nu aan de verschrikkelijke taak wijden om iets meer te vertellen over wat er verder van deze kinderen des Koninkrijks zal worden. Jezus Christus zegt Zelf dat zij “zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening zijn en knersing der tanden”.

			Sla er allereerst acht op dat zij worden uitgeworpen. Zij zullen niet uitgaan, maar als zij voor de hemelpoort verschijnen, zullen ze uitgeworpen worden. Zodra er hypocrieten aan de hemelpoort komen, zal de Gerechtigheid zeggen: “Daar komt hij! Daar komt hij! Hij wees het gebed van zijn vader af en spotte met de tranen van zijn moeder. Hij heeft zich naar beneden gewerkt ondanks alle voordelen die de genade hem gegeven heeft. Daar komt hij, Gabriël, neem deze man.” De engel bindt u aan handen en voeten en houdt u een moment boven de mond van de afgrond. Hij vraagt u naar beneden te kijken. Er is geen bodem en uit deze afgrond hoort u verschrikkelijke kreten, holle schreeuwen en het gegil van gekwelde geesten opkomen. U beeft, uw botten smelten als was, alles gaat u door merg en been. Waar is nu uw macht? En waar uw stoere praat? U gilt en huilt, bidt om genade, maar de engel pakt u beet en smijt u naar beneden met de roep: “Weg, weg!” En daar valt u in de put die geen bodem heeft en u valt naar beneden, altijd maar door – om nooit een rustplaats te vinden voor uw voet. U bent uitgeworpen.

			En waarheen wordt u uitgeworpen? Dat zal in “de buitenste duisternis” zijn, u komt in de plaats waar geen hoop is. Omdat wij uit de schrift begrijpen dat “licht” staat voor “hoop” en u wordt in de buitenste duisternis geworpen. Daar is geen licht en dus geen hoop. Is er hier iemand die geen hoop heeft? Ik kan mij zo iemand niet voorstellen. Er zullen wellicht mensen onder u zijn die zeggen: “Ik heb een schuld van 30 Pond en ik zal daarom mijn goederen beetje bij beetje moeten verkopen. Maar ik heb hoop dat ik een lening kan krijgen om zo mijn moeilijkheden te ontvluchten.” Zegt een ander: “Ik ben in totaal aan anderen 50 Pond schuldig; maar ik zet mijn sterke handen aan het werk en hoop zo mijn schuld te kunnen aflossen.” Wellicht denkt een enkeling van u aan een goede vriend die stervende is, maar u hoopt erop dat de koorts zal weggaan en dat hij mag blijven leven. Maar in de hel is geen hoop. Daar is geen hoop te sterven of om vernietigd te worden. Voor altijd, voor altijd verloren! Op elke keten in de hel staat geschreven “voor eeuwig”. Boven hun hoofd staat geschreven “voor eeuwig”. In de vlammen van het vuur zal geschreven staan “voor eeuwig”. Hun ogen worden geïrriteerd en hun harten worden gepijnigd door de gedachte dat het voor eeuwig zal zijn. Als ik u vanavond zou zeggen dat de hel op een dag zou zijn uitgebrand en dat zij die daar verloren zouden zijn, gered waren, dan zou er in de hel een gejuich opgaan, enkel al bij de gedachte eraan. Maar het zal niet zo zijn, het is “voor eeuwig”. Zij worden in de buitenste duisternis geworpen.

			Maar ik wil dit punt achter me laten, want wie spreekt deze worden graag tot zijn medemensen? Wat doen de verlorenen? Er “zal wening zijn en knersing der tanden”. Knarst u uw tanden nu? U zou het niet doen tenzij u in pijn en lijden was. In de hel is er altijd het knarsen van tanden op elkaar. En weet u waarom? Er knerst er een op zijn tanden en zegt tegen zijn buurman: “Ik ben door jou in de hel geleid. Jij hebt me van het juiste pad afgeholpen, jij leerde me voor het eerst te drinken.” En de ander knarst op zijn tanden en zegt: “Dat zal waar zijn, maar jij hebt me slechter gemaakt dan ik ooit anders had kunnen worden.” Een kind kijkt naar zijn moeder en zegt: “Moeder, u heeft ons geleerd om slechte dingen te doen.” De moeder knarst op haar tanden en zegt: “Ik heb geen medelijden met jou. Door jullie ben ik zelf in diepere zonden geleid.” Vaders knarsen op hun tanden vanwege hun zonen en zonen om hun vaders. En ik denk dat als er enigen zijn die meer dan anderen op hun tanden knarsen, dat het de verleiders zijn als ze degenen zien die ze van het pad van deugdzaamheid hebben afgeleid en hen horen zeggen: “Hoe goed is het om u hier in de hel te zien, want u hebt mij hier naartoe geleid.” Zijn er onder u die denken dat u anderen in deze put hebt geleid? Moge soevereine genade u vergeving schenken. “Ik heb gedwaald als een verloren schaap (Ps. 119: 176)”, zegt David. Welnu, een schaap dat afdwaalt, gaat nooit alleen als het uit de kudde vertrekt. Ik las onlangs van een schaap dat over de brugleuning hing en werd gevolgd door alle andere schapen van de kudde. Dus als er één verloren gaat, neemt hij anderen mee. Sommigen van u zullen een aandeel hebben in de zonden van anderen als u naar de hel gaat, samen met uw eigen zonden. Wat zal er een wening en knersing der tanden zijn in de hel!

			Nu sluiten we het zwarte boek. Ik heb u ernstig gewaarschuwd. Ik heb u verteld van de wraak die te komen staat. De zon gaat onder en de avond valt. En ik zie er onder u die in de avond van hun leven zijn. Ik zie hier mensen met grijze haren. Zijn uw grijze haren een kroon van wijsheid of de hoed van een dwaas? Staat u op de drempel naar de hemel of wankelt u op de rand van uw graf en zinkt u naar de verdoemenis? Laat me u waarschuwen, grijshoofden, uw avond komt. O, arme, wankelende grijsaard, zal uw laatste stap u in de put voeren? Laat eens een jong kind voor u staan en vraag u dit af. Daar is uw staf, er is niets dat erop rust. En nu, voor u sterft, denk er deze nacht nog eens over na. Laat de zeventig jaar van zonde nog eens aan u voorbijtrekken. Laat de spoken van vergeten overtredingen nog eens aan uw ogen voorbijtrekken. Wat zult u voor antwoord geven op zeventig verloren jaren? Het is wat om zeventig jaar van geweld voor Gods ogen te brengen. God geve u deze nacht nog genade om te boeten en uw leven aan Jezus te geven.

			En u, mannen van middelbare leeftijd, u gaat eveneens niet vrijuit. De avond daalt ook voor u, wellicht moet ook u binnenkort sterven. Een aantal dagen geleden werd ik ´s morgens vroeg gewekt met het verzoek om naar een stervende man toe te komen. Ik ging zo snel als ik kon naar deze man toe, maar toen ik het huis bereikte, bleek hij al overleden te zijn. Toen ik in de kamer stond, dacht ik: “Deze man zal niet gedacht hebben dat hij zo snel moest sterven.” Daar stonden zijn vrouw en zijn kinderen en zijn vrienden. Die hebben er ook niet aan gedacht dat hij moest sterven omdat hij een paar dagen daarvoor nog sterk, gezond en fit was. Niemand van u heeft het recht op zijn leven. En als u er recht op denkt te hebben, waar is het dan? Kijk er thuis maar eens alle lades op na of u het vinden kunt. Nee, u kunt morgen sterven. Laat me u daarom door Gods genade waarschuwen; laat me tot u spreken zoals een broer dat doet. Het is omdat ik van u houd, en u weet dat, ik zou deze zaak wel aan uw hart willen binden. Om te behoren tot die velen die in Christus gered zijn – hoe heerlijk zal dat zijn! En God heeft gezegd dat degene die tot Hem in die Naam komt, gered zal zijn. Hij stuurt niemand weg die in Christus’ Naam komt.

			En nu, jongelui, wil ik nog een woord tot jullie spreken. Wellicht denken jullie dat de religie niet voor jullie is. “Laat ons toch plezier hebben”, zeggen jullie, “laat ons vrolijk zijn en nergens anders aan denken. “Hoe lang, jongeman, hoe lang?” “Tot ik eenentwintig ben.” Ben je er zeker van dat je dan nog zult leven? Laat me je één ding zeggen. Als je dan nog zult leven, en je hebt nu nog geen hart voor God, zul je het dan ook niet hebben. Men wordt niet beter als men alleen is. Het is met een mens als met een tuin: Als u hem alleen laat en het onkruid toestaat te groeien, zal het er over zes maanden niet beter uitzien, maar slechter. Mensen spreken erover alsof ze zich kunnen berouwen wanneer ze willen. Het is Gods werk om ons berouw te geven. Sommigen zeggen zelfs: “Ik zal op die en die dag tot God gaan.” Als u  de noodzaak voelde, zou u zeggen: “Ik moet tot God rennen en Hem vragen om vergeving omdat ik anders zou kunnen sterven zonder Jezus Christus als Zaligmaker te kennen.”

			Nog één woord ter conclusie. Ik heb u van hemel en hel verteld. Wat is nu de weg om te ontsnappen aan de hel en in de hemel gevonden te worden? Ik zal u mijn eigen oude verhaal vanavond niet vertellen. Ik herinner me dat toen ik het u eerder heb verteld, iemand uit het publiek zei: “Vertel ons eens iets nieuws vriend.” Nu we tienmaal per week preken, kunnen we niet altijd iets nieuws vertellen. U heeft John Gough gehoord en u weet dat hij zijn verhaal steeds weer vertelde. Ik heb niets anders dan het evangelie: dat hij die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, gered is. Er staat niet “wie een goed mens is”, maar “die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn”. Wat is geloven? Jezelf volledig aan Jezus toevertrouwen. Petrus geloofde eens en Christus zei tot hem: “Kom.” Petrus liep zonder aarzelen over de toppen van de golven, maar zodra hij de golven zag, begon hij te beven en zonk hij. Zondaar, Christus zegt: “Kom, loop naar binnen over uw zonden, kom naar Mij.” Als u dat doet, zal Hij u de kracht geven. Als u in Christus gelooft, kunt u over uw zonden naar Hem toelopen. Ik herinner me goed dat mijn zonden mij voor het eerst voor ogen kwamen. Ik dacht dat ik de meest doemwaardige onder alle mensen was. Ik had geen verschrikkelijk grote openlijke zonden tegen God begaan, maar ik herinnerde me hoe ik opgevoed was en dus dacht ik dat mijn zonden groter waren dan van alle andere mensen. Ik schreeuwde tot God om genade, maar ik was bang dat Hij me niet wilde vergeven. Maand na maand schreeuwde ik tot God, maar Hij hoorde niet naar mij en ik wist niet wat het was om gered te zijn. Soms had ik zo genoeg van deze wereld dat ik wenste te sterven, maar dan herinnerde ik me weer dat er geen wereld na deze was en dat het een slechte zaak zou zijn om onvoorbereid voor mijn Maker te staan. Soms dacht ik dat God een harteloze tiran was omdat Hij niet antwoordde op mijn gebeden, en op andere tijden dacht ik weer: “Ik ben onwaardig, God zou geen onrecht doen door mij naar de hel te sturen.” 

			Maar ik herinner me het uur dat ik in een plaats van gebed stapte en daar een smalle, lange man op de kansel zag staan. Ik had hem voor die dag nooit ontmoet en zal hem waarschijnlijk ook nooit meer ontmoeten, totdat we elkaar in de hemel zien. Hij opende de Bijbel en las met trillende stem: “Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God, en niemand meer!” (Jes. 45:22). Toen dacht ik, ik ben van een van die einden van de aarde. En toen, alsof hij mij zag, zei de spreker: “Kijk, kijk, kijk.” Dat was het, ik dacht dat ik veel te doen had, maar het enige wat ik moest doen was kijken. Ik dacht dat ik een mantel voor mijzelf moest maken, maar ik leerde dat als ik keek, Christus een mantel voor mij had. Kijk zondaar, dat is gered zijn. Kijk naar hem, alle einden van de aarde en wordt gered. Dat is wat de joden deden toen Mozes de koperen slang omhoog hield. Hij zei: “Kijk!” en ze keken. De slangen konden wellicht om hen heen krioelen en ze konden aan het eind van hun krachten zijn, maar ze keken alleen. Zodra ze dat deden, waren ze genezen. Kijk naar Jezus, zondaar. 

			Het is niet goed om te zeggen dat we het met Christus kunnen wagen, helemaal niet. Want we wagen het niet met Christus, we zijn zeker met Hem. Ik herinner me dat toen de dierbare John Hyatt stervende was, Matthew Wilks op zijn bekende toon tegen hem zei: “En John, kun je nu je ziel aan de hand van Jezus Christus toevertrouwen?” “Ja,” zei hij, “wel een miljoen! Wel een miljoen zielen!” Ik ben er zeker van dat elke christen die ooit op Christus vertrouwd heeft hierop “amen” kan zeggen. Vertrouw op Hem, Hij laat u nooit in de steek. Mijn Meester zal u nooit afstoten.

			Ik kan niet langer spreken en ik kan u alleen bedanken voor uw vriendelijkheid. Ik heb nog nooit zo´n menigte zo´n tijd zo rustig en stil gezien. Ik denk echt, na al de scherpe dingen die gezegd zijn, dat de Engelsen weten wie er van hen houdt en dat zij zo iemand altijd trouw zullen blijven. Ik wil ieder van u bedanken en u bovenal verzoeken om uzelf in te denken wie u bent en ik hoop dat de Geest u uw staat bekend mag maken. Dat Hij u laat zien in welke staat u van nature verkeert, dat u verloren bent. Mag Hij u laten voelen wat een verschrikkelijke zaak het zou zijn om in de hel te verzinken. Mag Hij u op de hemel wijzen. Mag Hij bij u, zoals de engel vroeger deed, de hand op de schouder leggen en zeggen: “Vlucht! Vlucht! Vlucht! Kijk naar de berg, kijk niet naar achteren, kijk niet naar het vlakke.” Dat we elkaar in de hemel uiteindeljik mogen ontmoeten en daar zullen we voor eeuwig vrede kennen.

			P.S.: Deze preek is gezegend onder het gebed van de verkorenen in Sion. De prediker heeft deze preek niet oorspronkelijk voor een gedrukte versie gehouden, maar ook al zou hij deze nu zo zien, dan zou hij zich niet verontschuldigen voor zijn stijl of opbouw van de preek. Integendeel, hij zou willen vragen om de gebeden van de lezers, zodat deze armzalige preek zou mogen dienen tot verheerlijking van God, door de zaligmaking van velen die deze preek lezen.

			1. Deze preek werd door Spurgeon in de open lucht gehouden, vandaar dit begin. (Noot vertaler)

			Memento Mori

			O, dat zij wijs waren; zij zouden dit vernemen, zij zouden op hun einde letten. Deuteronomium 32:29

			De mens is onwillig om te denken aan de dood, in het bijzonder aan die van hemzelf. De lijkwade en het graf zijn zaken die hij continu buiten zijn gedachten probeert te houden. Als het kon zou hij voor altijd op deze aarde willen wonen. Ook al weet hij dat dit niet kan, desondanks probeert hij alles wat op de dood wijst te negeren. De gemeenschappelijke uitdrukking die we geven aan onze gedachten hierover bevat een diepere wijsheid dan we zelf vaak beseffen: “we moeten leven.” Als we beter nadachten zouden we zeggen: “we moeten sterven.” De noodzakelijkheid om te denken aan het leven is er niet. Het leven is een wonder dat steeds doorgaat. De noodzakelijkheid om te denken aan het sterven is er zoveel te meer, het is het eind van alle dingen. Dat de levenden zich dit toch aan het hart zouden leggen. Enkele jaren terug schreef de gevierde schrijver Drelincourt een werk over de dood, op zichzelf een waardevol werk, maar het werd bijna niet verkocht. Er zijn bijna geen mensen die zich bezig willen houden met de dood. Wilt u weten hoe dwaas de mens is? Een zeker arts ging naar huis met zijn gekochte exemplaar van dit boek. Hij schreef een merkwaardig spookverhaal, waarvan geen woord waar was. Hij stuurde dit naar een uitgever op, voegde zijn boek voor het voornoemde en het boek werd goed verkocht. De mens denkt liever aan een leugen of verzinsel  dan aan de dood. 

			De oude Egyptenaren waren wijzer dan wij. Van hen wordt gezegd, dat zij tijdens elk feest een speciale gast aan het hoofdeind hadden zitten. Hij at niet, hij dronk niet, hij sprak niet en was zorgvuldig gesluierd. Het was een skelet dat zij daar hadden zitten, om hen zelfs tijdens hun feesten eraan te herinneren dat er een eind aan dit leven komt. Wij houden zoveel van het leven en hebben zo genoeg van de dood, dat zo´n Egyptisch ‘memento mori’ heden ten dage ondenkbaar zou zijn tijdens onze feesten. 

			Toch spreekt onze tekst erover dat wij, als wij wijs zijn, op ons einde letten. We zouden dit zeker moeten zijn omdat het praktische effect van het mediteren over onze dood onmetelijk gezond voor onze geest is. Het zou de hartstocht van begerigheid afkoelen, die koorts van hebzucht, het altijd willen hebben van meer geld. Als we er maar op zouden letten dat we onze winkels eens moeten verlaten, juist als we het meest verzameld hebben, en dat alles wat we meenemen niet meer dan zes voet grond is en een mond vol met klei. Het zou ons zeker helpen om minder aan aardse zaken vast te zitten. Wellicht zou het ons zo ver brengen om ons verstand te zetten op zaken die boven het aardse uitstijgen. In elk geval bezoeken gedachten over de dood ons regelmatig als we op het punt staan om te gaan zondigen. Als we onze zonde zien bij de lantaarn die de doodgraver gebruikt bij het delven van ons graf, zullen we misschien beter zien hoe hol de zonde eigenlijk is. We zullen de leegheid van alle ijdelheden in deze wereld inzien. Als we zouden zondigen met het oog op onze doodskist, zouden we veel minder zondigen. We zouden teruggehouden worden van heel veel zondige daden als we eraan dachten dat we er eens mee moeten verschijnen voor de rechterstoel van God. En deze gedachten aan de dood zouden zelfs gezegend kunnen worden omdat we een engel horen spreken: “Maak u klaar om God te ontmoeten.” Dan zouden we naar huis gaan om ons sterven in orde te maken niet blijven hangen aan ons leven. Als er ook maar één van deze effecten bewerkstelligd zou worden door het overdenken van ons eigen einde, zou het al de moeite waard zijn om eens te denken aan deze leraar, de dood.

			Ik stel voor, met Gods hulp, om vandaag eens over uw eigen eind na te denken. Dat de Heilige Geest uw gedachten zou willen buigen tot het graf. Ik hoop dat Hij u leidt tot de begraafplaats, zodat u daar het einde van alle aardse zaken, wereldse pracht en praal gaat zien. Om dit te doen heb ik mijn onderwerp verdeeld. Allereerst wil ik met u de dood zelf overdenken. Laten we daarna overdenken welke waarschuwingen de dood ons tot op dit moment gegeven heeft. Laten we onszelf ten slotte beschouwen als stervenden, zodat we in onze op ons sterfbed liggen.

			In de eerste plaats gaan we het fenomeen van de dood overdenken.

			We beginnen met het tijdstip waarop de dood is ontstaan. Waarom moet ik sterven? Waarvandaan kwamen deze zaadjes van zonde die in mijn vlees gezaaid werden? Engelen sterven niet. Deze zuivere hemelse geesten leven door zonder de zwakheid die bij een toenemende leeftijd hoort te ondervinden en zonder de moeiten en beperkingen van de leeftijd te ervaren. Waarom moet ik sterven? Waarom heeft God mij zo wonderlijk en bijzonder geschapen? Waarom kan men de kracht en wijsheid van een mensenlichaam slechts voor een uur behouden, om daarna weer uiteen te vallen in de oorspronkelijke elementen – stof? Kan het zijn dat God ons zo geschapen heeft dat we moesten sterven? Zou het de bedoeling zijn van dit edele schepsel, waarvan gezegd wordt dat Hij het “een weinig minder gemaakt heeft dan de engelen, en met eer en heerlijkheid heeft gekroond” (Ps. 8:8)? 

			Het schepsel, dat heersen mocht over de hele schepping, over alles wat Gods hand geschapen had; beneden wiens voeten God alle schapen en vee had gezet, alles wat door het zwerk vliegt en de vissen van de zee. Zou het Gods bedoeling zijn geweest dat dit schepsel zou vergaan als een schaduw en een droom die ophield? Vestig uw aandacht eens op deze melancholische gedachte. U moet sterven omdat u gezondigd hebt! De dood is geen inzetting van God, maar een straf voor u vanwege de overtreding die gemaakt is door de allereerste voorvader. U zou onsterfelijk zijn geweest als Adam niet had gezondigd. Zonde, u bent de moeder van de dood. Adam, u hebt het graf van uw kinderen gegraven! We zouden door hebben geleefd, in een eeuwige jeugd, als het niet was gekomen tot die driemaal vervloekte diefstal van de verboden vrucht.

			Denk hier eens verder over na. De mens pleegt zelfmoord. Onze zonde, de zonde van het menselijk ras, zorgt dat we vergaan. We sterven omdat we gezondigd hebben. Hoe zou dit ons moeten drijven tot het haten van de zonde! 

			Nu we onze dood overdenken gaan we een stap verder en bekijken we niet alleen de oorzaak, maar ook de zekerheid ervan. Ik moet sterven. Ik kan wellicht meer dan duizend ziektes ontlopen hebben, maar de dood heeft een pijl in zijn koker die mij uiteindelijk toch eens zal treffen. Zeker, ik heb een hoop, dat als mijn Heer en Meester snel zal komen, ik tot diegenen behoor die levend zullen zijn en blijven, die nooit zullen sterven maar verheerlijkt zullen worden. Ik heb die heerlijke gedachte dat Hij zal komen eer mijn lichaam aan het verderf ten onder zal gaan en dat deze ogen Hem zullen zien op de laatste dag als Hij komt. Maar, mocht dit niet gebeuren, dan moet ik sterven. Het is voor alle mensen vastgesteld dat zij eens moeten sterven en daarna geoordeeld zullen worden op de jongste dag. U kunt wegrennen zo hard u kunt, maar de dood heeft uiteindelijk de langste adem. Zoals het wild voor de jachthonden wegloopt, kunnen ook wij sneller dan de wind lopen, maar de honden van de dood zullen ons op het laatst inhalen. Koorts en andere ziektes, zwakheid en verval; hij hoeft maar één van zijn honden op ons los te laten en waar blijven wij?

			Volgens een overlevering van de Arabieren rijdt de dood op een zwarte kameel. Die kameel moet eens aan de deur van ieder mens knielen. Met een onbevoordeelde hand leidt hij de kameel zowel naar het paleis van de koning als het hutje van de eenvoudigste boer. Aan de deur van elk huis hangt een zwarte klopper en zodra de dood de sonore toon ervan door het huis laat klinken, zit deze onuitgenodigde gast zich tegoed te doen aan ons vlees en bloed. 

			Ik moet sterven. Er is geen enkele arts die mijn leven langer kan verlengen dan de toegewezen tijd. Ik moet de doodsjordaan over. Ik kan wellicht gebruik maken van duizend krijgslisten, maar ik kan niet ontsnappen. Zelfs nu ben ik zoals een hert, omringd door een cirkel van jagers die per dag steeds kleiner wordt. Binnenkort zal ik mijn laatste adem uitblazen en zal mijn leven op de grond worden uitgestort. Laten we dan nooit vergeten, hoeveel zaken er wellicht ook onzeker kunnen zijn, dat de dood een zekere zaak is.

			Dan, terwijl we wat verder in de schaduw kijken, laat ons eens de tijd van onze eigen dood overdenken. Voor God is deze tijd vast en zeker. Hij heeft het tijdstip vastgesteld waarop ik deze aarde moet verlaten. Een legioen van engelen kan mij nog niet één seconde van de dood weerhouden als dit tijdstip aangebroken is. Zo ook kunnen duizenden geesten mij geen moment eerder in de hel werpen dan het bepaalde tijdstip.

			Plagues and death around me fly,
Till he please I cannot die;
Not a single shaft can hit,
Till the God of love sees fit.

			Onze tijd is in Gods hand. Dat betekent dat de wijze waarop ik zal sterven, hoe lang mijn sterven zal duren, welke eventuele ziekte en op welke plaats ik besmet zal worden met deze ziekte, dat al deze zaken door God Zelf ingegeven zijn. In Gods geheugen staat de golf die mij uiteindelijk mee zal slepen, of het bed waarop ik mijn laatste adem zal uitblazen. Hij weet welke stenen mijn graf zullen markeren en welke worm er over dit gezicht zal kruipen als ik in mijn dood zal zijn. Hij heeft alles voorbeschikt, het staat allemaal in het boek van het geloof en het zal nooit veranderd worden. Maar voor mij is dit alles nog onbekend. Ik weet niet waar, wanneer en hoe ik mijn laatste adem zal uitblazen. In die heilige zaken kan ik niet kijken.  Ik kan niet stiekem tussen de bladen kijken van het boek dat bevestigd is aan de troon van God, waarin de hele geschiedenis van de mensheid opgetekend is. Als ik door de straat loop, kan het zijn dat ik dood neerval. ‘Een toeval’ kan mij naar de rechterstoel van mijn Rechter brengen. Terwijl ik over de weg rijd, kan het zijn dat ik naar mijn graf ontboden word. Als ik aan de duizenden mijlen denk die ik over de wegen heb gereden, hoe vaak had het niet kunnen gebeuren dat ik in een moment tijd en zonder enige waarschuwing in de schaduw van de dood geroepen werd? In mijn eigen huis ben ik nog niet veilig. Er zijn wel duizend poorten die leiden tot de dood. Van de plaats waarop ik nu sta, is er een pad direct naar het graf, en daar waar u zit, is er een opening naar de eeuwigheid.

			Laten we dan toch altijd overdenken hoe breekbaar het leven is. Als we naar een haar kijken is die haar als een staalkabel vergeleken bij de draad van het leven. Neem eens een spinnenweb, het is overweldigend vergeleken bij het web van het leven. We zijn slechts een damp, nee nog minder. We zijn zoals het schuim op de golven dat tegen een golfbreker aanslaat. Laat ons onszelf dan toch voorbereiden om God te ontmoeten, want waar en hoe we voor hem zullen moeten verschijnen is onbekend voor ons. Er is geen garantie dat we deze kerk levend zullen verlaten. Wellicht wordt er een onder ons op de schouders van anderen weggedragen, zoals ons verhaald wordt van Ananias en Saffira. Wellicht zien we ons huis nooit meer. We kunnen, zonder het te weten, de laatste kus op de wang van onze geliefden hebben gedrukt en de laatste vriendschappelijke woorden hebben gesproken met hen die ons het meest aan het hart liggen. We staan op de rand van ons eigen graf.

			Ten thousand to their endless home
This solemn moment fly;
And we are to the margin come,
And soon expect to die!

			Ik moet bij dit punt niet blijven staan, maar doorgaan om samen met u de verschrikkelijke dingen te overdenken die gepaard gaan met de dood. Graag wil ik u er vandaag aan herinneren welke pijnen, angsten en doodsstrijd ons ervan weerhouden aan het graf te denken. Zelfs voor de gelovigen onder ons is sterven nog iets wat angst in kan boezemen. Ook al weet ik dat mijn naam geschreven staat in het boek van de levenden en mag ik vast geloven dat ik een beter deel heb in het leven hierna, toch moet ik bekennen dat een lichte beving mij bevangt en een rilling door mij heen gaat als ik eraan denk dat ik eens mijn laatste adem zal uitblazen. Dan zal mijn ziel het lichaam verlaten, vertrekkend naar een voor mij nog onbekend oord. Hij die tegen de dood kan lachen is een dwaas die een vreselijke domheid begaat. Hij die grappen maakt met betrekking tot zijn eigen dood zal erachter komen dat als hij zo zou moeten sterven, het werkelijk geen grap is om te sterven. Als deze tent wordt afgebroken, mijn pachtgoed van klei begint af te brokkelen en uiteenvalt in de harde wind van de dood, als het steen na steen uiteenvalt, en uit zijn voegen scheurt, zal dat een verschrikkelijk moment zijn. Als de ziel beneden de tempel van het lichaam staat en het ziet trillen, de pilaren ziet schudden en de hele tempel ziet instorten, zal dat een vreselijk moment zijn. Een moment dat, als het verlengd zou kunnen worden, het meest verschrikkelijke beeld op de hel zou geven omdat ons van de hel verteld wordt dat het de tweede dood is. Een altijd durende dood, de pijn van het sterven verlengd tot in eeuwigheid, is een van de meest afschrikwekkende beelden van de hel. De dood op zichzelf moet al iets ergs zijn.

			Laten we er ook aan denken dat ik alles hier op aarde moet achterlaten als ik sterf. Vaarwel tegen die woning die ik zo lieflijk mijn huis genoemd heb. Vaarwel tegen die kleuters en kleintjes die op mijn knie hebben gezeten. Vaarwel tegen haar die mijn geliefde is geweest en van wie ik hier het meeste hield. Vaarwel tegen alles, mijn eigendommen, goud en zilver. Vaarwel, aarde. Mijn kostbaarste eigendommen smelten weg. Dat wat u bloed, zweet en tranen gekost heeft, verdwijnt in één ogenblik.

			Ik zal niets meer zien, niets meer horen omdat mijn ogen en oren gesloten zijn en mannen zullen mij uitdragen om de dode buiten hun gezichtsveld te begraven. En vaarwel tot alle mogelijkheden die de genade mij gegeven heeft. Deze laatste bel is degene die mij tot het heiligdom zal roepen. Geen enkele kerkklok zal mij nog tot Gods huis roepen. Als ik Christus verworpen heb, zal ik niets meer van Christus horen;  er is nu geen genade, geen aanbieding meer van de Geest meer.

			Fix´d is my everlasting state,
Could I repent, ´tis now too late.

			De dood zal het raam van mijn ziel voor eeuwig verduisteren als ik ongehoorzaam ben geweest, met een bijna tastbare duisternis die nog erger is dan die toen in Egypte heeft geheerst. Wellicht kunnen de heiligen dan altijd voor God zingen, maar ik zal het voor altijd uitschreeuwen. U kunt dan verzameld zijn rond de tafel van uw Meester, maar ik ben voor altijd verstoten van Gods aangezicht, daar waar wening is en knersing der tanden. Dit is het om te sterven, mijn vrienden, en een eeuwige dood te moeten lijden.

			Voor de gelovige mogen er wellicht verzachtende omstandigheden zijn, hij kan wellicht in dit geheel een andere lijn ontdekken die hem uit deze zwartheid haalt. Want juist door deze schaduwen van de dood geeft de heerlijkheid die hij zal ontvangen een nog beter vooruitzicht. De grillige passage van de dood laat de hemel nog mooier opblinken in zijn beeld. Hij denkt aan het land achter deze doodsjordaan, het heerlijke gezicht, het gezicht van de verhoogde Verlosser, een plaats aan Zijn rechterhand en aan kronen van heerlijkheid en harpen van eeuwige glorie. Maar voor degenen die goddeloos en onbekeerd leven, is er alleen de zwarte kant aan de dood. Het is het moeten verlaten van alles wat u heeft en van alles wat u liefheeft. Het is het ingaan in een eeuwige armoede, altijd durende schaamte en voortdurende ellende. Dat u toch wijs zou zijn, o zondaars, dat u wijs zou zijn, dit in zou zien en uw einde zou overdenken.

			Ik heb dus geprobeerd uw gedachten een andere richting op te laten gaan door u de dood en haar gevolgen voor te stellen. De gevolgen en de verschrikkingen zijn hetzelfde voor de goddelozen. Dat u toch zo verstandig zou zijn hierop te letten. Laat me daarom de christen, zodat er ook nog een sprankje licht in deze donkere preek te zien is, aanmoedigen met het feit dat de dood nooit een reden voor hem mag zijn om het mediteren erover te verafschuwen! Want dan is het moment aangebroken om alle zwakheden af te schudden en omgord te worden met heerlijkheid. Te sterven! Om mijn angsten, mijn pijnen, mijn zorgen, mijn angstige hart, mijn ongeloof, mijn trillende handen en mijn verdriet te verlaten en in de eeuwige heerlijkheid in te gaan. Te sterven! Wat heb ik te verliezen? Het gewoel van de mensen en de strijd met de mond. Een heerlijk verlies is dat toch. Voor de gelovige is sterven winnen en het is een ongeëvenaard gewin. Verlaten we onze vrienden als we sterven? We zullen daarboven meer en betere vrienden hebben, in de algemene vergadering van de kerk van de eerstgeborenen van wie de namen in de hemel geschreven staan. Verlaten we onze huizen en onze gemakken? Er wacht een huis op ons, niet met handen gemaakt, daar in de hemel. Verliezen we ons leven? Nee, we krijgen iets veel beters, want vergeet niet dat we leven om eens te sterven. We sterven dan om te leven en dan leven we om nooit meer te sterven. 

			Zonder enig overdrijven kan gesteld worden dat de dood voor de gelovige een heerlijke pijn is. Het is dan ook onnoemelijk wijs om met een christen te praten gedurende deze laatste uren omdat het de laatste uren zijn voor een heerlijk begin. Hij houdt op te zondigen en wordt volmaakt. Voor hem houdt het op om te lijden en hij wordt verheerlijkt. Hij werpt al zijn armoede en schaamte af en wordt rijk en met eerbied gekroond. Blijf dan rustig, o christen die zich zorgen maakt. “Troost, troost Mijn volk, zal ulieder God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem, en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden.” (Jes. 40:1-2)

			Ik wil nu verder gaan met het tweede onderwerp in mijn preek. Broeders, waarde onsterfelijken. Ik zou graag willen dat u zich bedacht welke waarschuwingen de dood reeds aan elk van ons heeft gegeven. Wij zijn zo onwillig om ons op dit onderwerp te richten dat ik mij bij u moet verontschuldigen u steeds weer bij dit onderwerp terug te brengen. Het brengt mij er bijna toe de tijd te overschrijden die mij voor de hele preek gegeven is. De dood is dichtbij elk van ons geweest, hij heeft onze weg gedurende de loop van ons leven meer dan eens gekruist.

			Laten we eens overdenken hoe vaak hij in ons huis is geweest. Telt u maar eens op, om te beginnen, hoeveel waarschuwingen u heeft gehad door het verlies van geliefden. Ik denk dat er hier niemand is die niet eens de gang naar het graf heeft gemaakt om over het verlies van een vriend te treuren. Hoe vaak ben ik wel niet naar het graf gegaan in de enkele jaren dat ik predikant ben van deze kerk. De een na de ander van onze sterke mannen in Israël zijn heengegaan. Velen van hen waren mijn geestelijke zonen en dochters. Die ik eerst in het graf van de doop had begraven, heb ik nadien begraven in het graf van de dood. Het beeld ziet er voor mij altijd hetzelfde uit. Als ik hier op de kansel sta, zie ik vaak een bekend gezicht van een oudere man of vrouw. Maar ik zie ook dat er vele plaatsen hier leeg zouden zijn als God niet een andere David had gegeven om op Davids troon te zitten. 

			En geliefde vrienden, het zal niet lang meer duren voor het mijn droevige plicht zal zijn, tenzij ik zelf eerder sterf, dat ik mij over uw lichaam in het graf zal buigen. De aankondiging van de begrafenis kan voor elk van u binnenkort klinken. En u heeft een goede reden om dit aan te nemen als u eraan denkt hoe uw jeugdvrienden een voor een zijn weggenomen. Waar is de vrouw met wie u vreugde en verdriet zo lang hebt kunnen delen? Of waar is uw man wiens heldere gezicht zo vaak met liefdevolle ogen op u neerzag? Waar zijn uw kinderen die als bloemen uit de grond opsprongen, maar die verwelkten toen zij bloeiden? Waar zijn uw broers en zussen, zij die eerder dan u geboren zijn, maar de doodsjordaan eerder dan ons hebben moeten oversteken? Of onze jongere broers en zussen, van wie we het hebben meegemaakt dat ze geboren werden, maar die slechts een uur met ons schijnen geweest te zijn? Hun zon veranderde in een eeuwige nacht voordat hij tot zijn hoogste punt kwam. 

			Broeders en zusters, de dood heeft op vele wijzen zijn weg in onze families geslagen. Sommigen onder ons staan er bij als de man die voor de vloed staat, terwijl de golven al over zijn voeten stroomden. Daar kwam een golf en nam zijn grootmoeder weg, daarna een andere golf en zijn moeder werd weggenomen, terwijl zijn vrouw verdween met de golf daarna. Nu komt deze golf tot uw voeten. Hoe lang duurt het nog voordat hij u weg zal dragen, en u in de boezem van de dood zult verdwijnen? De Heere heeft velen onder u meerdere en ernstige waarschuwingen gegeven. Ik zeg u nogmaals, sla er acht op. Laat de kreet die opklinkt uit het graf op u inwerken. Hoor ze nu, die wij begraven hebben, als ze roepen: “Kinderen, echtgenoten, vrouwen, broers en zussen, maak u gereed om God te ontmoeten, zodat u niet onvoorbereid gevonden mocht worden”.

			Denk nog eens aan de algemene en ernstige waarschuwingen die we onlangs gehad hebben. Ik doel nu niet op uw familie, maar op de gehele wereld. Het is een feit dat ziekten en ongelukken nooit alleen komen. Enkele weken terug waren we allemaal geschokt toen we hoorden dat de persoon die zo vaak over de gevaarlijke zeeën had gezeild, en die zo hoog in zijn beroep was gestegen dat hij het grootste zeilschip ter wereld bestuurde, in de zee verdronk en voor God werd geroepen. Voor ons lijkt het een triest gegeven dat iemand die al meer dan duizend keer door weer en wind zijn schip door stormen gestuurd heeft op een schip moet sterven dat midden op de oceaan drijft waar geen rots de kiel kan openscheuren. Vlak daarna kwam het nieuws dat er ergens een molen was ingestort en dat er honderden omgekomen waren in het puin en zo haastig tot God werden geroepen. We kunnen ons niet voorstellen hoe verschrikkelijk de verspreiding van dit nieuws moet zijn geweest in de omringende dorpen daar in Amerika. Zelfs wij, ook al zijn we hier zoveel zeemijlen van die plaats vandaan, zijn ontsteld over dit grote verlies dat zoveel mensen van het ene moment op het andere in een andere staat zijn.

			Meteen daarop kwam het bericht van een ander ongeluk dat nog vers in ons geheugen staat. Een trein rijdt over de rails totdat de locomotief ontspoort. En zo gebeurt het dat mensen die het ene moment nog aan het praten zijn, zoals wij nu doen, in een hoop verwrongen staal en brekend hout van het heden naar de eeuwigheid worden gehaald.

			En deze week, hoeveel tekenen hebben we wel niet ontvangen dat de mens sterfelijk is? Een rechter die alom geprezen werd over zijn oordelen over onze criminele landgenoten geeft zijn vonnis ten beste aan een jury. Hij leest het voor op de voor hem gebruikelijke manier, met wijsheid, kalmte en overleg. Als hij klaar is, neemt hij een korte pauze, houdt het flesje vlugzout onder zijn neus om zich te verfrissen en valt vervolgens in zijn stoel achterover. Hij wordt weggedragen van de rechtbank om zijn eigen vonnis te ontvangen, om van zijn eigen rechterstoel gedragen te worden en gebracht te worden tot die rechterstoel waar hij zelf voor moet staan.

			In dezelfde week is een man van een zusterkerk in deze stad, die zijn kerk veel heeft gediend, plotseling voor onze ogen weggenomen. Hij werkte voor een goede zaak en heeft veel gediend – wellicht weten enkelen onder u dat ik het nu heb over mr. Corderoy – , maar wordt plotseling weggenomen en een hele gemeente rouwt over hem.

			Toch is de slag van de dood nog dichterbij ons gekomen. Het is nog maar woensdag geweest dat ik met die grote dienaar van God, de Luther van deze tijd, bij mij thuis zat, Dr. Campbell. We spraken toen ook over het plotselinge overlijden en we hadden het er zo zijdelings over dat dit ook zijn familie zou kunnen overkomen. En helaas, in de krant van de volgende dag konden we lezen dat zijn tweede zoon overboord was geslagen van een schip dat naar Amerika voer. Zo vond een dappere jonge man een vloeibaar graf.

			Zo zien we hier en daar en overal, o dood, uw gevolgen. Thuis, onderweg en op het water doet u uw werk. O maaier, hoe lang nog voordat uw zeis verzadigd zal zijn? O verwoester van mensen, bent u dan nooit verzadigd, zult u dan nooit rusten? O dood, moet die moloch van een wagen van u dan altijd maar door blijven razen en moeten de schedels en het bloed van mensen dan altijd uw pad aangeven? Ja, zo moet het zijn totdat Hij komt die de Koning van leven en dood is. Dan zullen de heiligen niet meer sterven, maar worden zoals de engelen Gods. Welnu, zo hebben we vastgesteld dat de dood heel duidelijk heeft gesproken tot ons als volk, als gemeente en tot velen van ons in onze familiekringen.

			Ik zal nu nog dichter bij u thuis komen. De dood is bij ons allen kind aan huis. Steek uw vinger bijvoorbeeld eens in uw mond want u heeft daar al een kenmerk van de dood. Wat betekenen die vergane tanden en dat pijnlijke tandvlees? Een pijn die alleen door hen wordt geminacht die hem niet hebben. Waarom trillen sommige delen van uw huis en staan op het punt om in elkaar te vallen? Omdat de rotheid die in onze tanden zit, zich in ons hele lichaam bevindt. Wij spreken van tanden die langzaam wegvallen; maar bedenk dat zij onderdeel zijn van de mens die uiteenvalt. Ook uzelf valt zo langzamerhand uit elkaar. 

			Wat voor waarschuwingen heeft de dood al gegeven. Hij heeft zijn koude hand op uw hoofd gelegd en uw haar bevroren. Daarom heeft u slechts nog een aantal stukken haar ter hoogte van uw slaap. Wellicht heeft hij u over uw gehele hoofd gestreken, zodat uw hele schedel nu blootstaat aan de zon. En bedenk, dit is nog maar een weergave van wat er met uw ziel gebeurt. Welke lichamelijke signalen hebben we al gekregen en nu denk ik in het bijzonder aan de ouderen, de zieken, de overmatigen en de kreupelen? Wat betekenen die longen die zo uitgeput zijn van het ademen als u een aantal treden omhoog moet naar uw slaapkamer? Waarom heeft u glazen voor uw ogen nodig om alles scherp te zien en waarom pakt u naar uw donkere glazen als u naar buiten gaat? Waarom dat afgenomen gehoor? Waarom die zwakke stem, die zwakheid van het gehele lichaam, die toegenomen vleesmassa of juist de vermeerderde aanwezigheid van botten? Wat zijn dit allemaal anders dan slagen van de dood?

			Zij zijn, als ik het zo mag zeggen, garanties van zijn aanwezigheid die hij aan u geeft, voordat hij u binnenkort op een andere plaats tot zich roept. Hij geeft u de mogelijkheid om uw laatste werk te doen en uw laatste vaarwel te zeggen. Als we toch eens goed naar onszelf keken; we dragen de tekenen van de dood altijd bij ons. Sommigen onder ons hebben zelfs nog indringendere waarschuwingen dan deze gekregen. Want als deze niet genoeg blijken te zijn, kan de dood ons ook een donderpreek geven. Het is nog maar pas geleden dat het leek alsof de dood mijn levensboom de laatste bijlslag toediende. Hoe vlogen de spaanders in het rond! Ik kan het zelf haast niet bevatten dat ik hier ben. Ik ben tot aan de deur van de dood gebracht, mijn gedachten waren afgedwaald, mijn lichaam was zo verzwakt dat ik nauwelijks kon staan en toch mocht ik weer herstellen.

			Tell it unto sinners – tell,
I am, I am, out of hell.

			Gespaard en nog in leven. U heeft koorts gehad, wellicht zelfs cholera. Tijden achtereen hebt u uitgeput op uw bed gelegen en elke keer werd uw levenstak doorgebogen zodat u zei: “Nu zal hij afbreken.” Als een wankelende muur hebben we allemaal gestaan, zoals een hek staat te trillen. We dachten dat hij nu zou instorten, omdat hij met een ruwe hand door elkaar geschud werd en heen en weer ging. Er was geen enkele pilaar die stevig stond. Er was geen balk of stijl die niet bewoog. We zeiden, in de bitterheid van onze ziel: “Mijn dagen zijn afgesneden en ik zal voor mijn tijd in het graf gaan.” Welnu mens, nu leeft u weer net zo onbezonnen als tevoren.

			Onthoud dit: als u niet luistert naar het suizen van de dood, zult u zijn scherpe punt eens voelen. Als u niet naar God luistert als Hij u beroert, wees er dan zeker van dat Hij u uiteen zal scheuren. In gedachten zie ik vanochtend de dood de pijlen op zijn boog spannen. Hij legt ze aan, een voor een, en het wonderlijke is dat hij zijn boog niet zo lang gespannen kan houden. “Zal ik de pijl afschieten?” vraagt de dood zich af, “zal ik hem in het hart van een zondaar laten vliegen? Hij zal toch geen berouw hebben en laat me hem dan toch naar zijn ondergang sturen.” Maar de Heere zegt: “Laat hem nog een tijdje met rust.” 

			De vingers van de dood jeuken echter. Hij zegt: “Mijn Heere, laat me toch aanleggen; ik heb mijn boog gespannen en ben er klaar voor. De pijl is zo scherp dat hij zich door spijlen van brons en drie lagen ijzer zou boren, om in een mensenhart te eindigen. Mijn keel dorst naar zijn bloed. Laat me hem omleggen, laat me hem doden.” “Nee,” klinkt de stem van God, “spaar hem, spaar hem, spaar hem nog voor een korte tijd.” 

			Maar de tijd zal komen, wellicht zelfs op korte termijn. Het kan al binnen een half uur zijn dat er in de hemel klinkt: “De tijd is aangebroken! Het is over!” En dan zal de dood zijn pijl laten schieten en die zal uw hart doorboren en u zult voor de Rechter verschijnen om uw laatste oordeel te ontvangen. En hoe erg zal het zijn, indien u onvoorbereid moet sterven. O zorgeloze zondaar, wat moet er van u worden?

			En nu tot slot, kijk eens naar uzelf alsof u aan het sterven bent. Laten we eens vooruit lopen op uw eigen laatste dag. De zon is gerezen. Zet het raam nog eens open. Laat me nog eens, voor het laatst, naar de zon kijken want het is mijn laatste dag! De artsen fluisteren met elkaar. U vangt enkele flarden op en concludeert hieruit dat uw situatie uitzichtsloos is. Er is veel voor u gedaan, maar de kundigheid van de artsen kent zijn begrenzingen. “Hij kan het overleven,” zegt een van de artsen, “wellicht nog een uur of twaalf, maar ik heb er een hard hoofd in dat het zo lang zal duren. U kunt beter zijn vrienden verzamelen om hem nog een keer te zien. Telegrafeer zijn dochter, dat ze langskomt, zodat ze nog een keer haar vaders gezicht in deze wereld kan zien.” 

			Ja, en nu begin ik te voelen dat dit uur is aangebroken. Ze verzamelen zich rond mijn bed. Vaarwel, vaarwel allemaal! Uw vader bidt dat u hem mag volgen de hemel in. Ik weet, mijn Verlosser leeft. Mijn hoop is vast en zeker in Jezus Christus. Vaarwel! Vaarwel! Ik vertrouw jullie toe aan degene die een Vader is voor de wezen en een Man voor de weduwen. Zo komt uw laatste moment steeds dichterbij. Nu weigeren zelfs uw lippen te spreken. U wilt nog iets zeggen en een laatste woord tot uw vrouw richten. U murmelt nog iets door uw tanden heen, maar er worden geen klanken meer gehoord, men kan uw woorden niet meer verstaan. U ademt zwaar. U wordt rechtop in bed gezet met kussens achter uw rug. U kunt nu niet meer zien. Raar gezegd, want enerzijds heeft u nog steeds ogen, maar toch kunt u niets zien. Als u iets wilt zien, moet u tasten met uw handen, nee, u kan zelfs uw handen niet meer omhoog krijgen. Ze liggen nu slechts nog op de lakens. U hoort nog steeds en u hoort de vraag: “Is hij overleden?”. Een van de omstanders zegt: “Ik geloof dat hij nog steeds ademt.” Ze komen nu dichterbij om te horen of u nog ademt. Dat kan slechts zeer moeizaam gehoord worden. Wat zal er op dat moment door u heen gaan. Er gaat een zucht door de kamer. Alleen de klok hoort men nog tikken als de laatste korrels zand door ons uurglas wegglijden. En dan is het laatste moment aangebroken. Uw ziel wordt dan gescheiden van uw lichaam. En waar bent u nu, een naakte, ontlichaamde geest?

			Ziel, als uw hoop echt is geweest, dan bent u nu waar u altijd naar verlangd hebt, u bent in de aanwezigheid van uw Zaligmaker en God. Nu bent u een broeder van de engelen. U staat midden in de schitterende heerlijkheid van de zaligheid. U ziet Hem, Die u, zonder Hem te hebben gezien, hebt liefgehad. Door in Hem te geloven, mag u van die onuitsprekelijke heerlijkheid genieten in de hemel.

			Maar er is ook een ander beeld, het tegenovergestelde van dit, ik kan het niet met dezelfde details weergeven, maar ik zal u er een grove schets van geven, een houtskoolschets zonder deze op te vullen. Ja, u bent stervende, en hoe slecht u ook bent geweest, u wordt omringd door hen die u liefhebben. U kunt niet tot hen spreken. Helaas, u zegt hen meer dan u zou kunnen uitspreken, want zij zien het zweet op uw gezicht, uw ogen spreken boekdelen. Zij leiden hieruit af dat u dingen ziet die te erg zijn om te worden uitgesproken. U houdt uzelf in, u probeert uzelf te kalmeren.

			De dokter helpt u om uw verdoemenis te bespoedigen. Hij spuit u kalmeringsmiddelen in, hij helpt u in slaap te brengen. En nu voelt u dat het op uw eigen einde uitloopt. Uw ziel is vervuld met angst. IJzingwekkende gedachten en dikke duisternis omringen u. Uw oogleden sluiten zich. Uw vlees en uw hart houden op met leven. Maar is geen enkele engel die u in het oor fluistert, “Wees maar stil”. Er is geen konvooi van cherubim om uw ziel te begeleiden naar de plaats waar altijd vreugde heerst. U voelt dat de pijl van de dood er een is die in gif gedoopt is, dat de hel zo geïnjecteerd wordt in uw vezels dat u de wraak van God al voelt voordat u in de plaats komt waar u die volledig zult beleven. 

			Het kan zijn dat ik, als uw predikant, op dit laatste moment bij u wordt geroepen en dat ik tegen uw vrouw, uw zonen en dochters, uw broers en zussen moet zeggen, “We moeten dit in Gods handen overgeven”. Ik zal zo eerlijk mogelijk spreken, maar zal ook de volgende overdenking uitspreken: “O, dat Hij wijs was; hij zou dit vernemen, hij zou op zijn einde letten”. Mijn hart zal me vragen, terwijl ik dit huis zal verlaten: “Ben ik eerlijk tegen deze man geweest? Heb ik hem eerlijk de weg naar de hemel gewezen? Als hij verloren is, zal er dan bloed van mijn hand geëist worden?” Ik weet dat van de meeste onder u mijn geweten zal zijn: “Ik heb het Woord van God zo goed als ik kon doorgegeven, niet met het doel om het zo moeilijk mogelijk te maken, maar met het doel om het zo eenvoudig mogelijk te vertellen om zo het hart te kunnen bereiken. En daar moet ik het laten liggen. Als zij verloren gaan, o hoe erg zou dit zijn! Maar ik ben vrij van hun bloed.” 

			O mijn toehoorders, ik hoop dat het met u niet zo zal zijn, maar dat voor iedereen onder ons het sterven een hoop mag inhouden. En dat u mag opstaan, in het bezit van een onsterfelijk lichaam, om zo te gaan naar de troon van mij n en uw Vader, van mijn en uw God.

			En nu, als deze preek indruk op u heeft gemaakt, laat me u dan met de volgende zin wegsturen: de weg om de zaligheid te verkrijgen is eenvoudig: “Hij die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal gered worden; hij die geloofd zal hebben, zal niet verdoemd worden.” Geloof, dat is vertrouwen, vertrouw op de Heere Jezus en u zult gered worden. Dat God en de Heilige Geest u de kracht mogen geven om Hem te vertrouwen, omdat het voor sommigen onder u – en sla hier acht op – NU of NOOIT is.

			Amen.

			De opstanding der doden

			Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is; en hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt, van tarwe, of van enig der andere granen. Maar God geeft hetzelve een lichaam, gelijk Hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. 1 Korinthe 15:35-38 

			Wij preken met woorden, maar God preekt tot ons met woorden en daden. Als we het maar zouden verstaan, zouden de schepping en haar onderhouding een altijddurende prediking zijn, die als het ware uit Gods mond naar ons toe stroomde. De seizoenen zijn vier evangelisten die elk op hun eigen manier de overlevering aan ons doorgeven. Preekt niet de zomer over Gods overvloedigheid, de rijkdom van Zijn goedheid, van die overdadige goedertierenheid waarmee het Hem heeft goed gedacht om de aarde te bevoorrechten, niet alleen met voedsel voor de mens, maar ook met heerlijke dingen om van te genieten voor oog en oor, de melodieuze vogels en de bloemen die zo ruiken? Heeft u nog nooit die kleine stem van de herfst gehoord die gedragen wordt door de korenschoof en die tot ons fluistert in het ruisen van het helderziende blad? Deze stem roept ons op om er aan te denken dat we eens moeten sterven. “Wij allen,” zo spreekt het, “vallen af als een blad en onze eigen gerechtigheid is als een wegwerpelijk kleed.” Dan komt de winter, gekroond met sneeuw, en deze dondert er met een verschrikkelijke preek op los, die, als we zouden luisteren, ons een indruk zou geven van de kracht van Gods wraak. De winter laat ons zien hoe snel Hij de aarde kan ontdoen van al haar heerlijkheden en haar in een storm kan hullen als Hij Zelf zal komen om de aarde te richten in gerechtigheid, en de mensen in rechtmatigheid. 

			Maar het schijnt me toe dat de lente ons een grote les leert met betrekking tot de leer van de wederopstanding. Bijvoorbeeld in deze maand april, ook al is dit officieel niet de eerste maand van de lente. Deze maand toont ons het begin van voornoemde heerlijkheden. Deze maand die door zijn naam de titel van de eerste maand draagt, spreekt ons van de wederopstanding. Als we door onze tuinen, bossen en weiden hebben gelopen, zien we dat de bloembedden zich langzaam weer ontvouwen, de bloesem weer uit de knoppen aan de bomen komt en de fruitbloesem zich haasten om te ontluiken. We zien de dode planten weer opkomen uit de modder en zij spreken tot ons met een zoete stem: “Eens zult u weer opstaan, ook u zult eens in de aarde worden gezaaid en verloren worden geacht zoals wij in de winter, maar u zult opstaan, leven en bloeien in een eeuwige lente.”

			Ik stel voor dat we, als God ons de concentratie wil geven, luisteren naar die stem van de lente die ons de leer van de wederopstanding verkondigt. Het is een overdenking waardig als we bedenken dat we de vorige rustdag hebben nagedacht over de dood en ik hoop dat toen veel indrukwekkende beelden op ons hebben ingewerkt. Mogen soortgelijke indrukken nu terugkomen, vergezeld door meer vreugdevolle als we over het graf heen kijken. We zullen door de vallei van de schaduwen van de dood heen kijken naar dat heldere licht in de verte, naar de schittering en heerlijkheid van het leven en de onsterfelijkheid.

			Voordat ik begin te preken over deze tekst zou ik graag willen zeggen dat de leer van de wederopstanding typisch is voor het christelijk geloof. De heidenen, slechts verlicht door de natuur, waren in staat om vast te stellen dat we een onsterfelijke ziel hebben. De professors in de religie die zeggen dat er geen onsterfelijke ziel is, zijn nog niet eens zo ver als deze heidenen. Als u ooit eens iemand ontmoet die denkt dat de ziel vergaat, geef hem dan eens als geschenk de catechismus die door de Westminster-vergadering is uitgegeven en die de titel draagt: “Catechismus voor de jongeren en onwetenden”. Laat hen die eens doorlezen om zich zo een beeld te vormen van het feit dat God de mens niet zonder doel heeft geschapen. De opstanding van het lichaam was dat wat nieuw was in de apostolische tijd. Toen Paulus op de Areopagus stond, temidden van alle geleerden, en sprak over de onsterfelijkheid van de ziel heeft men hem niet uitgelachen. Want de geleerden van die tijd waren het hiermee eens. Maar toen Paulus verder ging en zei dat zelfs het vlees en bloed dat in de graftombe gelegd was weer op zou staan, ging hun dat toch te ver. Dat botten die de verblijfplaats voor wormen waren geworden en het vlees dat vergaan was, werkelijk een nieuw leven zouden beginnen, dat zowel het lichaam met de ziel weer verder zou leven, daar spotten sommigen over en zeiden: “We spreken u nog eens over dit onderwerp”.

			Het is een feit dat het gezonde verstand ons de onsterfelijkheid van de ziel leert, maar dat alleen de wederopstanding zelf ons de wederopstanding van het vlees kan leren. Het is Christus alleen die het leven en de onsterfelijkheid gebracht heeft door het evangelie. Hij was de grootste voorstander van deze waarheid. Ook al is het zo dat velen van de ouden het heimelijk geweten hadden, toch was Christus wat dat betreft de eerste die de grote waarheid van de wederopstanding der doden voor het voetlicht bracht, zowel voor de gelovigen als de ongelovigen. Voor zover ik weet, is deze leer niet aangevochten in de christelijke kerk. Er zijn enkele ketters die dit ontkend hebben, maar zij zijn zo klein in aantal, zo onbetekenend, dat het niet de moeite waard is om aan hun argumenten waarde toe te kennen of te horen naar de tegenwerpingen die zij hebben ingebracht. In plaats daarvan keren we terug naar onze tekst omdat we ervan uitgaan dat deze leer klopt en we zullen er nu over gaan preken.

			Allereerst suggereert onze tekst het fenomeen van de opstanding van het lichaam. De apostel gebruikt het beeld van een graankorrel. Die wordt in de grond gestopt en daar sterft hij. Hij vergaat en vormt zo een voedingsbodem waarin de ontkieming plaatsvindt. Het zaadje zelf sterft met uitzondering van een deeltje dat haast te klein is om te worden waargenomen. En juist dat deeltje vormt het ware leven in deze graankorrel. Even later zien we een groen blaadje uit de grond opspringen dat groter wordt en breder en steeds verder groeit, totdat het een aar in wording en later een volle aar is. Niemand zou uit zichzelf denken dat ditzelfde koren groeide uit de grond waarin het gezaaid werd. Eenmaal gezaaid, gaan we ervan uit dat het opkomt en we spreken er op dezelfde manier over alsof het hetzelfde zaad was dat we gezaaid hadden, ook al is het verschil geweldig en spreekt dit tot de verbeelding. Hier is een plant van ongeveer een meter hoog die veel graankorrels in zich draagt en gisteren was het nog een uitgedroogde graankorrel. Toch twijfelt niemand eraan dat het een uit het ander voortkomt.

			Precies zo zal het gaan in de opstanding der doden. Het lichaam is slechts een verschrompeld zaadje. Er is geen schoonheid aan en heeft geen benijdenswaardigheden. Het wordt in het graf geplaatst, zoals het zaad in de grond wordt gezaaid en daar vergaat, maar God bewaart er een kiem in die onsterfelijk is. En als de bazuin zal klinken en de hemel en de aarde zullen schudden, zal het uitkomen, de volle bloem van de menselijkheid, die op de aarde zal floreren als nooit tevoren. Met een veel heerlijkere mensheid dan die tevoren op de aarde was. Ook u, broeders, bent vandaag niet meer dan een verdroogde graankorrel, een hoop armetierige zaadjes. Ondanks alle aardse heerlijkheid die ons een schoon aanzien geeft, zijn we niets dan verschrompeld en waardeloos in vergelijking tot wat we eens zullen zijn als onze lichamen zullen opstaan uit het koude bed van de aarde en deze armetierige klei. Toch, ondanks dat het geheel anders zal zijn, zal het toch grotendeels hetzelfde zijn, het zal hetzelfde lichaam zijn omdat de identiteit bewaard zal blijven. Ook al zal er weinig overeenkomst lijken te zijn, toch zal er geen mens aan twijfelen dat het aardse lichaam dat in de aarde werd gezaaid, nu opgestaan is ten eeuwige leven. 

			Stel dat ik hier een zaadje zou brengen en dat u nog nooit de plant had gezien die eruit zou ontspringen. Als ik dan aan een duizendtal mensen zou vragen: “Welke vorm zal deze plant aannemen als hij zal bloeien en welke bloem groeit eraan?”, zou niemand kunnen zeggen hoe deze eruit kwam te zien. Toch, als dit zaadje eenmaal op zou komen, zou u zeggen: “Ik twijfel er geen moment aan dat deze plant uit dit zaadje is gekomen. Ik ben er zeker van dat een viooltje uit een eigen zaadje komt.” En een andere keer, als u komt om nog eens te kijken, bent u er zeker van dat u een gelijkenis ziet. U zult in ieder geval de soort herkennen. Ook al is er een groot verschil tussen het mosterdzaadje en de mosterdboom waarin zelfs de vogels hun nest hebben, toch zult u er geen moment aan twijfelen dat zij hetzelfde geweest zijn. De identiteit is vastgelegd. Zo zal het ook zijn in de wederopstanding van de doden. Het verschil zal zeer groot zijn, maar toch zal het lichaam hetzelfde zijn.

			Om het bovenstaande te onderstrepen, had men in de kerk in de eerste eeuwen de gewoonte om aan de gebruikelijke geloofsbelijdenis “Ik geloof in de opstanding der doden” iets toe te voegen. Men voegde – in het Latijn – woorden van de volgende strekking toe: “ik geloof in de opstanding der doden, van deze mijn vlees en bloed.” Ik weet niet of deze toevoeging ooit is geautoriseerd door de kerk, maar ze werd voortdurend gebruikt, in het bijzonder gedurende de tijd dat er discussies waren over de leer van de wederopstanding van het lichaam.

			Hetzelfde vlees en bloed die begraven zijn, dezelfde ogen die gesloten zijn in de dood, dezelfde hand die verstijfd naast mijn lichaam lag, al deze leden zullen weer leven. Net zoals het koren dat opspringt uit het zaad dat niet zozeer uit dezelfde deeltjes bestaat die uiteindelijk het nieuwe graan in de aar vormen, zo zal het weer opspringen. Toch zal het hetzelfde zijn, in de ware zin des woords, dat het opspringt uit dit lichaam. Het zal het resultaat zijn van de ontwikkeling van dit arme vlees en bloed dat we nu met ons meeslepen.

			Tienduizenden tegenwerpingen zijn hiertegen al genoemd, maar zij zijn allen te beantwoorden. Sommigen hebben gezegd: “Maar wanneer mensen gestorven en ter aarde besteld zijn, worden ze toch niet weer opgegraven? De argeloze doodsgraver vermengt hen met gewoon compost. Het komt zelfs voor dat ze van de doodsakker worden afgereden en over de velden verspreid worden, om zo een voedingsrijke bodem te worden voor het graan. Zo worden delen van het lichaam opgenomen in het koren en reizen de voedingscirkel verder af tot zij in de vorm van bijvoorbeeld brood het voedsel van een mens worden. Zo wordt het deel van het lichaam van een mens deel van een ander mens. “Welnu”, zeggen zij, “hoe kunnen al deze deeltjes gevolgd worden?” Ons antwoord is dat als het zou moeten, zelfs elk afzonderlijk atoom gevolgd zou kunnen worden. Alwetendheid en alvermogen zijn hiertoe in staat. Als het nodig zou zijn, zou God de positie van elk individueel atoom kunnen vastleggen omdat Hij zelfs de baan van elk deeltje kan voorspellen. De astronoom is in staat om de omloop van een ster te bepalen aan de hand van afwijkingen in de omgang van een andere ster. Zo kan hij door zijn berekening een onbekend hemellichaam ontdekken. Hierdoor komt dit grote dichtbij de astronoom te staan. 

			Voor God is er geen verschil in groot of klein. Hij kan door de afwijking in de baan van elk atoom de positie bepalen. Hij kan elk afzonderlijk deeltje vervolgen en besturen. Maar onthoud dat dit alles niet noodzakelijk is, want, zoals ik al gezegd heb, de identiteit kan bewaard worden zonder dezelfde atomen. 

			Keren we terug naar het voortreffelijke voorbeeld in onze tekst. Het graan is hetzelfde, maar in het nieuwe graan dat ontspringt uit het zaadje is wellicht geen enkel deeltje terug te vinden uit de korrel die in de grond geworpen is. Een zaadje met een onnoemelijk klein gewicht valt in de aarde en springt op en er groeit een woudreus uit die meer dan twee ton weegt. Dus als het hele zaadje nog steeds aanwezig is in deze boom, is het een onooglijk klein percentage van het totale gewicht. En toch is de boom identiek aan het zaadje – het is hetzelfde. En net zo kan het zijn dat in mijn nieuwe lichaam minder dan één procent gelijk is aan mijn oude lichaam en toch is het nog steeds hetzelfde. Het is niet dezelfde substantie die dezelfde identiteit weergeeft. 

			Ik zal u dit nog eens op een andere manier laten zien. Bent u er zich bewust van dat onze lichamen veranderen? Dat we zo ongeveer elke tien jaar andere lichamen hebben dan dat we tien jaar geleden hadden? Zo kunnen we zeggen dat door slijtage en het continue verval van ons vlees, er in dit lichaam geen enkel deeltje is dat er tien jaar geleden in was en toch ben ik dezelfde man gebleven. Ik weet dat ik precies dezelfde ben. Hetzelfde geldt ook voor u. U kunt geboren zijn in Amerika en daar twintig jaar gewoond hebben voordat u verhuisde naar India. Nadat u daar ook twintig jaar gebleven bent, gaat u terug om uw vrienden te bezoeken en u bent dezelfde man. Men kent u, herkent u, u bent precies hetzelfde individu. Toch leert de wetenschap ons een feit dat niet ontkend kan worden, namelijk dat uw lichaam wellicht tweemaal veranderd is in de afwezigheid van uw vrienden. Zo is elk oorspronkelijke deeltje weggegaan en is zijn plaats ingenomen door een ander, terwijl het lichaam toch hetzelfde is gebleven. Zo ziet u dat het niet noodzakelijk is dat het exact dezelfde deeltjes zijn; het is niet noodzakelijk dat u elk atoom volgt en weer terug op zijn oude plaats brengt om het lichaam dezelfde identiteit te laten behouden.

			Heeft u wel eens het opzienbarende verhaal gehoord van de vrouw van Petrus de martelaar, een gevierd hervormer, die enkele jaren voor de tijd van koningin Mary stierf? Omdat zijn tegenstanders zijn lichaam niet konden bemachtigen, namen zij het lichaam van zijn vrouw nadat zij gestorven was en begroeven het in een mesthoop. Tijdens de regering van Koningin Elizabeth werd het lichaam weggenomen van deze schandelijke begraafplaats en werd toen verbrand tot as. De reden was dat de Romanisten het lichaam niet zouden onteren als zij het ooit weer in handen zouden krijgen. Ze namen de as en vermengden deze met de as van een romanistische heilige. Door deze met elkaar te vermengen, dachten ze “nu zullen de Romanisten dit lichaam nooit ontheiligen, omdat ze angst zullen hebben de kans te lopen het lichaam van een van hun heiligen te onteren.” Wellicht zal een wijsneus zeggen: “Hoe kunnen deze twee lichamen gescheiden worden?” Dat kan God Die almachtig is want we weten dat God alwetend en almachtig is en dan hoeft u nooit meer te vragen hoe dit mogelijk is. 

			Daarnaast, is het niet nodig dat deze twee gescheiden worden. De levenskiemen van deze twee lichamen zijn door deze vermenging niet met elkaar gemengd. God heeft zijn engelen geboden deze te bewaken, zoals Hij Michaël gebood het lichaam van Mozes te bewaken. Hierdoor zullen de twee levenskiemen apart opstaan en zij zullen zich ontwikkelen tot twee nieuwe aparte lichamen, zodra de bazuin schalt. Onthoud dan dat het lichaam waarin u zondigt, het lichaam zal zijn waarin u zult lijden in de hel en dat het lichaam waarin u in Christus gelooft, het lichaam zal zijn waarin u over de gouden straten zult lopen en waarmee u God voor eeuwig zult loven.

			Tot zover het eerste punt. Onthoud dan, dat alhoewel de identiteit hetzelfde is, de wederopstanding verheerlijkend zal zijn. Het lichaam hier is sterfelijk en altijd onderhevig aan verval. We verblijven hier in een oncomfortabele tent, steeds in een gehuurd canvas. De lijnen worden steeds losser en de tentharingen worden steeds verder uitgetrokken. We zijn vol van lijden, angsten, pijnen, die allemaal voorboden zijn van de komende dood. We weten het allemaal, sommigen door de uitgevallen tanden, die, zoals ik al eens eerder opmerkte, het embleem van de mens in verval zijn. Anderen door de grijze haren die hier en daar verspreid staan. We merken allemaal dat ons lichaam zo gemaakt is dat we hier slechts een gelimiteerde tijd kunnen verblijven en dat het terugkeren moet, zoals God het gewild heeft, tot het oorspronkelijke stof. Dit geldt gelukkig niet voor het nieuwe lichaam. “Gezaaid in verderfelijkheid, opgestaan in heerlijkheid.” Het zal een lichaam zijn waarop de tand des tijds geen vat heeft en dat door de pijl des doods nooit getroffen zal worden. Eeuw na eeuw zal voortrollen, maar dat lichaam zal blijven bestaan in eeuwigdurende jeugd. Het zal zingen, maar nooit zal het gezang verstommen door zwakheid. Het zal vliegen, maar nooit zal de vlucht verslappen. Er zullen geen tekenen van sterfelijkheid zijn; de lijkwade, de schop en het graf zullen in de hemel nooit gezien worden. Zoiets als een open graf zal er niet zijn in dit eeuwige koninkrijk, daar zal men leven, leven, leven en nooit sterven.

			Hier ziet u hoe verschillend dat deze twee lichamen moeten zijn. Het kan niet anders zijn. Ik moet het nog eens laten klinken, “stof tot stof, aarde tot aarde, as tot as.” In de hemel echter zal elke vezel in het nieuwe lichaam het uitschreeuwen: “onsterfelijkheid.” Ieder deel van dat nieuwe lichaam zal voor zichzelf spreken en het zal de onsterfelijke ziel zeggen dat zij voor altijd bij elkaar horen, als in een eeuwig huwelijk.

			Bovendien zal er een groot verschil zijn in het nieuwe lichaam met betrekking tot zijn schoonheid. Het zal gezaaid worden zonder eer, maar opstaan in heerlijkheid. De oude metafoor die door alle predikers van deze leer wordt verteld moet maar eens herhaald worden. U ziet hier een kruipende rups als beeld van uzelf, een diertje dat eet en drinkt en waar wij maar al te snel op stappen. Wacht nog eens een paar weken en de rups zal voor zichzelf een cocon spinnen om zich daarin te rusten te leggen, inactief te worden en te gaan slapen. Dit is een beeld van dat wat u zal overkomen. U zult uw lijkwade weven en daarin in uw graf gelegd worden. Maar wacht eens een tijdje en de zon zal opkomen en dat ogenschijnlijke levenloze ding zal openbarsten. Zo zal de vlinder eruit wegvliegen. Zo zal de perfecte staat bereikt zijn en zal het beeld van dit insect door ons gezien worden in de zonnestralen.

			Zo zullen wij, na een leven lang hier als wormen geleefd te hebben, ook deze tussenstaat bereiken in het graf. Maar dan zal ook onze cocon barsten en wij zullen dan als wezens wegvliegen die verheerlijkt zullen zijn gelijk de engelen. Dezelfde wezens, maar o zo verschillend, dat we slechts met moeite onszelf in de oude staat zouden herkennen, als we hen zouden ontmoeten na verheerlijkt te zijn in de hemel.

			Zo is er dan een verandering, van vorm en van natuur. De oude meester Spenser, die slechts zelden een metafoor gebruikte, zei: “Het lichaam hier is als een oud roestig stuk staal, maar de dood zal onze smid zijn. Die zal het ijzer nemen en het heet maken in zijn vuur, totdat de vonken ervan afspringen en het zo heet is dat het van zichzelf zal schijnen.” En zo is het. We worden in de aarde gelegd zoals het ijzer in het vuur, en daar zullen we gemaakt worden totdat we schijnen. We zijn dan niet meer de oude roestige stukken die we waren, maar nieuwe, stralende stukken, zoals de cherubim en de serafim. We zullen de kracht en de heerlijkheid dragen, zoals we die nog nooit ervaren hebben.

			Nogmaals, een andere transformatie zal plaatsvinden, namelijk één van kracht. Het wordt gezaaid in zwakheid en zal verrijzen in kracht. Hetzelfde lichaam dat nu zwak is, zal dan in kracht opstaan. We zijn slechts broze dingen hier; er is een einde aan ons werk en ons nut is beperkt door de onmogelijkheid om dat te realiseren wat we zouden willen. En hoe zwak worden we wel niet als we sterven. Een man moet zelfs door zijn vrienden naar zijn graf gedragen worden. Hij kan zichzelf niet in zijn laatste rustplaats leggen. Passief geeft hij zich over om afgelegd te worden, zijn lijkwade aan te laten trekken en in de donkerte van het graf gelegd te worden. Stil, passief geeft hij eraan toe dat het deksel over hem gesloten wordt en dat hij weggedragen wordt. Hij weet er niets van en zelfs al zou hij het weten, dan kon hij zich niet verweren tegen zijn begrafenis. Toch zal dit weerloze lichaam zal opstaan in kracht.

			Het was een bijzonder idee van Maarten Luther, dat hij weer van een ander geleend had, dat de heiligen zo sterk zouden zijn als zij opstaan uit de doden, dat zij als zij zouden willen de wereld zouden kunnen laten schudden, eilanden op zouden kunnen heffen of bergen in de lucht zouden kunnen gooien. Sommige moderne schrijvers (hun ideeën lenend van Milton als hij spreekt over het gevecht tussen de engelen, als zij de heuvels met al hun last op zullen tillen, rivieren en bomen tegelijk en deze zullen werpen op de gevallen geesten) leren ons dat we bekleed zullen worden met een geweldige kracht. Ik denk dat we, ook als we het poëtische element uit deze verhalen wegnemen, er zondermeer van kunnen uitgaan dat de kracht die we na de wederopstanding zullen krijgen werkelijk onmetelijk groot zal zijn. Dit zijn slechts gissingen in de richting van de waarheid. Het grote geheim ligt nog voor ons. Ik geloof dat ik met mijn nieuwe lichaam in staat zal zijn van de ene plek naar de andere te vliegen, zoals een gedachte en zo snel als ik wil. Ik zal hier en daar zijn, snel zoals de zonnestralen. Mijn geest zal in staat zijn aan de wensen van God te voldoen. Opgeheven door etherische vleugels zal ik voortvliegen langs die kustenloze zee en de glorie van God in al Zijn daden aanschouwen en Zijn gezicht voor eeuwig aanschouwen. Want het oog zal dan sterk genoeg zijn om door oneindige einden te schouwen en het geheugen zal ons nooit in de steek laten. Het hart zal in staat zijn om tot een ongekende hoogte lief te hebben en het hoofd zal het recht verstaan. Het is nog onduidelijk wat er allemaal zal gebeuren. Maar, broeders en zusters, kom terug tot de realiteit en laat de inbeelding voor wat zij is. Ook al weten we niet precies hoe het zal worden, toch weten we dat als Hij zal verschijnen wij net als Hem zullen zijn. Houd dus voor ogen hoe Christus is want zó zullen wij worden. “Ik zag,” zo vertelt ons Johannes, “Eén, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel; en Zijn hoofd en Zijn haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een vlam vuurs, en Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem was als een stem van vele wateren. En Hij had de zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten. (Op. 1:13b-17a)” Zo zullen we zijn als we als Christus zijn. Welke tong kan vertellen, welke ziel kan zich voorstellen wat de heiligen zal omringen als zij opstaan van hun bedden van stof, om te verrijzen in heerlijkheid?

			Maar nu, weg van deze, naar ik vrees voor velen van u, oninteressante passages. Laat me u eens meenemen naar een of twee beelden die aangeven wat er precies gebeurt in de wederopstanding.

			Ziet u daar in de verte die bedelaar? Hij is bezig vodden van een mesthoop te selecteren. Hij  neemt stuk na stuk in zijn hand en gebruikt daarvoor zijn riek, net zoals u kunt zien als u naar een van de vuilnisbelten gaat in Agar Town. Hij pakt ze stuk voor stuk en stopt de voor hem waardevolle zaken in een mand. Wat kan toch de waarde zijn van die oude vodden? Ze worden door hem meegenomen, gesorteerd, soort bij soort. Ze worden gewassen, in de droogmolen geworpen, hard gedroogd, kapotgeslagen tot pulp en wat zie ik even verderop uit deze molen komen? Waar komt dit schoon wit vel vandaan? “Ik ben de zoon van die oude vod,” zegt het vel papier, ”nee, ik ben dezelfde vod die zoëven nog op de vuilnisbelt lag.” Wat merkwaardig! Daar komt zuiverheid uit onzuiverheid voort en deze schoonheid, deze bruikbaarheid komt voort uit dat wat noch schoon noch bruikbaar was, maar waar mensen van walgden en wat ze wegwierpen als een waardeloos ding. 

			Ziehier broeders, een beeld van uzelf. Uw lichamen worden weggeworpen als oude vodden, worden weggelegd in deze grote vuilnishoop aarde, maar de engel zal komen en u uitsorteren, lichaam voor lichaam, de rechtvaardige tot de rechtvaardigen, de boze tot de bozen, zij zullen samenkomen, bot tot bot en vlees tot vlees. Wat zie ik? Ik krijg een lichaam als een engel, met ogen als van vuur en een gezicht dat straalt als de zon en vleugels die mij lichtheid geven. Waar bent u, o heldere geest? Ik ben de persoon die was begraven, ik ben datgene wat eens voedsel voor de wormen was, maar nu ben ik verheerlijkt door de Naam van Jezus Christus en door de kracht van God. Hier heeft u een beeld van de wederopstanding, hoewel het een huiselijk beeld is. 

			Neem een ander beeld dat gebruikt werd door de oude machtige prediker Chrysostomus. Er is een oud huis, een rechthoekig en klein huisje, en de inwoner daarvan rilt regelmatig gedurende de winter en wordt zeer bedrukt van de hitte die er ´s zomers heerst. Hij wordt beheerst door zijn begeerten. De ramen zijn te klein en zeer donker, hij kan zijn schat er niet veilig in bewaren, vaak is hij een gevangene. En als ik voorbij loop hoor ik hem vaak zuchten: “O, vervloekte man die ik ben, wie zal mij verlossen van dit lichaam van de dood.” Dan komt de goede meester, de eigenaar, en spreekt met de huurder en vraagt hem het huis te verlaten. “Ik wil je oude huis afbreken,” zegt hij, “en ik zou niet willen dat je hier bent terwijl ik het afbreek, steen voor steen, zodat je niet gewond zou kunnen raken. Kom met mij en woon in mijn paleis, terwijl ik je oude huis afbreek.” De huurder willigt zijn verzoek in en elke steen wordt van de andere afgehaald. Het wordt tot aan de grond toe afgebroken en zelfs de fundering wordt opgebroken. Een ander huis wordt gebouwd dat bestaat uit stukken marmer. De ramen zijn transparant en groot, alle deuren zijn van edelstenen, de hoekstenen van edel gesteente, de fundering is nieuw van chrysoliet en het dak is van jaspis. Nu komt de verhuurder tot de oude bewoner. “Kom terug en ik laat je zien wat ik voor je heb gebouwd.” Wat een vreugde als de bewoner zijn nieuwe huis zal betrekken en het huis aangepast zal vinden aan zijn behoeften. Alle kracht zal voldoen en hij zal God zien uit zijn raam, niet als door donker glas, maar van aangezicht tot aangezicht. Hij zal zelfs Christus kunnen uitnodigen om met hem de maaltijd te houden en hij zal weten dat het huis niet beneden de waardigheid van de Zoon des mensen is.

			U kent deze gelijkenis. U kent uw oude huis, dit lichaam van klei, dat omvergehaald moet worden, hoe uw ziel voor een korte tijd in de hemel moet verblijven zonder lichaam. Hoe u nadien in uw nieuwe huis mag treden, een huis niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemelen, een huis dat heilig is, zonder fouten, onbevlekt en dat nooit verloren zal gaan.

			Om eens een nieuw beeld te gebruiken. Ik zie een bedelaar langs de deur van een rijke man gaan. De arme man is overladen met vuil, zijn vodden hangen hem aan het lijf en de wind blaast ze hem bijna van het lijf. Hij wordt haast geblazen naar de mestvaalt, waar hij thuis hoort. Hoe verschrikkelijk rilt hij toch. Hij probeert zich warm te houden met de weinig ter beschikking staande kledingstukken die hem niet beschermen tegen de ijzige wind. Zijn schoenen zijn koud en vol gaten. Men kan van zijn kleding zeggen dat het origineel er niet meer in terug te zien is omdat zij zo veranderd en opgelapt zijn. Nu hebben zij het weer nodig om opgelapt te worden. Hij wordt uitgenodigd in de hal van de rijke man, we vertellen u niet wat er intussen gebeurt, maar we zien hem weer uit die deur komen en we kennen hem nauwelijks terug. Kunt u geloven dat dit dezelfde man is? Hij is gewassen en opgeknapt. Op zijn rug hangt het koninklijk purper en op zijn hoofd glinstert een gouden kroon. Zijn voeten zijn geschoeid met zilver en aan zijn hand zitten gouden ringen. Hij heeft een gouden gordel om en als hij naar voren treedt, wachten heldere geesten op hem en engelen wachten om zijn dienaren te zijn. Ik denk dat het hun hoogste plezier zal zijn om uit te vliegen om aan zijn wil te voldoen. Is dit dezelfde man, is hij het? Hij is het. Op een ontzagwekkende, voor ons mysterieuze wijze, heeft God hem gewassen van al zijn onvolmaaktheden en daarom komt hij naar buiten als een van de prinsen van het hemelse hof.

			Om niet te vervallen in het vertellen van louter beelden, zal ik er nog slechts één vertellen. Ik zie een oude en gebutste beker waaraan vele smerige lippen zijn gezet, en waaruit het vocht in vele schurkenkelen is uitgegoten. Hij zit vol met deuken en is overdekt met vuil. Wie kan ons zeggen uit welk metaal deze beker bestaat? Hij wordt binnengebracht en gegeven aan de smid die hem direct nadat hij hem heeft ontvangen in stukken slaat en totaal vernielt. Als hij daarmee klaar is, gooit hij de stukken in een smeltkroes en stookt het vuur eronder op. Hij maakt er een totaal nieuwe kelk van, een koning waardig. Is dit hetzelfde? Ja. Deze geweldig mooie kelk is dezelfde als de armzalige beker die we zojuist zagen, ondanks het zilver dat eruit zag als vuil. Het is hetzelfde en wij hier beneden zijn als die bekers, helaas niet in staat om te voldoen aan de eisen van onze Heer. We zijn als bekers die hulp hebben gegeven aan de bozen en geholpen hebben om het werk van Satan te doen. Wij worden in de oven van het graf geworpen om gesmolten en omgesmeed te worden tot een heerlijke drinkbeker die aan de toebereide dis van de Zoon van God zal staan.

			Zo heb ik geprobeerd u de verandering voor te stellen en nu zal ik uw aandacht nog een aantal minuten willen bepalen bij een andere gedachte die in het verlengde van deze tekst ligt. We hebben besproken dat de identiteit bewaard blijft tijdens deze glorieuze transformatie. Ik wil nog stilstaan bij een andere heerlijke gedachte. Er zal in de lichamen van de rechtvaardigen een bepaalde persoonlijkheid van karakter zijn. Als u gerst zaait, zal er geen tarwe opkomen. Als u onkruid zaait, zal er geen rogge opspringen. Elke korrel heeft zijn eigen natuur: God heeft iedereen zijn eigen vorm gegeven. Zo zijn er, broeders en zusters, verschillen onder ons hier, niet twee lichamen zijn gelijk. Er zijn kenmerken in ons gezicht en onze lichamelijke verschijning die bepalen dat we er anders uitzien. We zijn van hetzelfde bloed, maar zien er niet hetzelfde uit.

			Als we in het graf worden gelegd, zullen we terugkeren tot onze oorspronkelijke bestanddelen, maar als we verrijzen zal elk mens er nog steeds anders uitzien. Het lichaam van Paulus zal er dan niet hetzelfde uitzien als dat van Petrus. En het vlees van Andreas zal een nieuw lichaam voortbrengen dat er hetzelfde uitziet als dat van de zonen van Zebedeüs, maar elke persoon naar zijn eigen vorm. In het geval van onze Heer en Meester zult u zich herinneren dat Hij ook na Zijn opstanding dezelfde persoonlijkheid had als daarvoor. Daar waren nog steeds de wonden in Zijn hand en de speersnede in Zijn zijde. Ik twijfel er niet aan of Hij heeft deze tekenen ook nog gehad tijdens Zijn transformatie en Zijn hemelvaart. Want we zingen:

			He looks like a Lamb that has been slain,
And wears his priesthood still.

			Dus broeders, ook al zullen we geen zwakheden of niets hebben dat ons zorgen zal baren, toch zal iedere christen zijn individualiteit behouden. Hij zal gelijk zijn aan en tegelijk onderscheiden zijn van zijn broeders en zusters. Zoals we Jesaja en Jeremia hier hebben leren kennen, zo zullen ze boven ook zijn. Zoals ik hier van u verschil, als wij beiden God mogen loven, zo zal er ook boven een verschil tussen ons zijn. Geen verschil in gebreken, maar een verschil in perfectie van het nieuwe lichaam. Soms denk ik dat martelaren hun littekens zullen dragen. En waarom zouden zij niet? Het zou hun tot verlies zijn als zij hun eer zouden verliezen. Wellicht dragen zij hun juwelen kroon in het Paradijs, en we zullen hen kennen:

			Foremost ´mongst the sons of light
´Midst the bright ones doubly bright.

			Wellicht hebben de mensen uit de catacomben van Rome een wat bleke gelaatskleur, zodat we kunnen zien dat zij verstoken zijn geweest van daglicht. Wellicht zal de beste zanger van Israël nog steeds de beste zijn in het koor van de gouden harpen en de luidste onder hen nog steeds de toon aangeven. We zullen allen onderscheiden en apart zijn. Wellicht hebben we elk onze eigen constellatie en zullen we samenkomen in kringen van diegenen die we hier op aarde het best gekend hebben.

			De persoonlijkheid zal behouden worden, ik twijfel er niet aan of u zult Jesaja herkennen in de hemel. Zo zult u ook de grote predikers van de Oude Kerk herkennen. U zult met Chrysostomus converseren en praten met Whitefield. U kunt uw vrienden hebben zoals u die hier had. Diegenen van wie u goede raad kreeg en met wie u in Gods huis verbleef, zult u kennen en met vreugde zult u elkaar ontmoeten. U zult delen in elkaars vreugde.

			Onthoud dan dat de identiteit van uw lichaam en uw persoonlijkheid na de transformatie dezelfde blijven.

			Nu wil ik uw aandacht, terwijl ik een verschrikkelijk contrast schilder. De dingen die ik tot op heden heb gesproken, moeten Gods kinderen vrolijk stemmen. Eens werden twee martelaren op de brandstapel gebracht, de ene was lam en de andere blind. Juist toen het vuur werd aangestoken, wierp de lamme zijn stok weg en riep tot de blinde: “Houd moed, broeder, dit vuur zal ons beiden genezen”. Wat een rust zou hiervan moeten uitgaan voor de rechtvaardigen tijdens verzoekingen, want deze zullen slechts van korte duur zijn. Zij zijn zoals de bewerking van de hemelse beeldhouwer die vorm brengt in de blokken klei om ze zo in de juiste gestalte te brengen, waarin ze een beeld van het hemelse mogen uitdragen. 

			Maar het contrast is verschrikkelijk. Broeders, ook de zondaar moet opstaan uit het graf. Over de lip waarmee u die vergiftigende drank hebt gedronken tot het bittere einde zal nu ook de wraak van God uitgestort worden. Onthoud ook, goddeloze vrouw dat de ogen die vol lust waren, gevuld zullen worden met angst. Met het oor waarmee u naar die walgelijke roddel luisterde, zult u dan de vreselijkste kreten moeten aanhoren, de holle schreeuwen en het gillen van gekwelde geesten. Laat u niet misleiden. U heeft gezondigd met uw lichaam en dus zult u verdoemd worden met uw lichaam. Als u sterft zal uw ziel alleen lijden. Dit is het begin van de hel, maar ook uw lichaam moet opstaan. Dan zal ook uw vlees waarmee u Gods wetten overtrad moeten boeten. Het moet in het vuur, verbroken worden en kronkelen van pijn tot in eeuwigheid. Uw lichaam zal volmaakt opstaan, anders zou het vuur het verteren. Het zal zo zijn als een steen die in het vuur ligt, maar nooit verbrandt. Als het van vlees en bloed zou zijn zoals hier, zou het gewis snel sterven onder deze pijnen, maar het zal een lichaam zijn dat verre van almachtig is. Zoals ik al zei, hebben de rechtvaardigen grote macht en dit heeft u ook. Maar het zal de macht zijn om te kwellen, te pijnigen, te sterven en toch ook om te leven, niet vertrapt door de voet van de dood. Denk hier aan, gevoeligen, die niets om uw zielen geven, maar die uw lichamen verzorgen. U zult de huidskleur zien wegschroeien en die delen die onderdeel van lust geworden zijn, zullen instrumenten van de hel worden. Wegrotten zoals ze zullen in het graf, zullen ze opstaan met een geweldige onsterfelijkheid over zich, en een eeuwigdurende kwelling en onuitsprekelijke straf moeten ondergaan. Is dit niet reden genoeg dat een mens zou zeggen: “God, heb genade met mij, arme zondaar?”

			Onthoud dan, dat alhoewel uw lichaam hetzelfde zal zijn, het toch getransformeerd zal zijn en zoals het graan koren voortbrengt, zo zal het zaad van de brandnetel brandnetels voortbrengen. Hoe uw lichaam eruit zal zien kan ik niet zeggen, maar zoals het lichaam van de rechtvaardige zal worden als Christus, zal uw lichaam worden gelijk de duivel, wat dat ook moge betekenen. Dezelfde verborgen eed, dezelfde demonische blik en helse staar die de aartsengel karakteriseren, zullen u karakteriseren. U zult het beeld dragen van de eerste bedrieger, gestempeld op uw vuurverdragende gezicht. Zaden van de zonde, bent u bereid te rijpen in de bloem van ondergang. 

			O zaden van het kwaad, bent u bereid om gezaaid te worden door de duivelse hand, en dan op te springen in een vreselijke oogst van gekwelden? Zo zal het zijn tenzij u zich tot God begeeft. Tenzij dat u schuld belijdt, zegt Hij en Hij doet wat Hij zegt, zal Hij zowel ziel en lichaam in de hel werpen.

			En laat me u er dan nog een keer aan herinneren dat u ook daar ondubbelzinnig herkenbaar bent. U zult herkend worden in de hel. De dronkaard zal de straf van een dronkaard krijgen, de spotter krijgt een eigen spottershoek. “Bind ze samen in schoven, en werp ze in het vuur.” Dat zegt de stem van het onbuigbare recht. U zult niet in andermans lichaam lijden maar in dat van uzelf en u zult bekend staan als die man die tegen Gods wetten zondigde. U zult worden gezien door degenen die u vandaag ziet en die tegen u zullen zeggen, “We gingen samen naar de kerk en we hoorden een preek over de opstanding uit de doden. We hebben erom gelachen, maar we zien nu hoe waar het is.” En de een zal tegen de ander zeggen: “Ik moet je kennen ook al hebben we elkaar al die jaren nooit ontmoet tot hier in de hel. Ik zou je moeten kennen. Er is iets aan je nieuwe lichaam dat me zegt dat het hetzelfde lichaam is als op aarde.” En dan zult u samen tot de ontdekking komen dat “deze pijnen die we nu verduren, deze angst voor de duisternis, deze banden van vuur, zijn ze niet verdiend?” En u zult samen God vloeken en samen lijden en voelen dat u dit lijden verdiend hebt.

			“Heeft ons die man dit niet gezegd,” zegt u, “heeft hij ons niet gewaarschuwd, heeft hij niet gesmeekt om te vluchten tot Christus? Hebben we niet gelachen om wat hij zei? We zijn terecht veroordeeld, we hebben onszelf vervloekt, we hebben onze eigen hals afgesneden. We hebben gewerkt voor de hel en onze eigen brandstof voor eeuwig bewerkt.”

			O toehoorders, ik kan niet blijven bij dit onderwerp. Laat me dit nog zeggen: “Die in de Heere Jezus Christus gelooft, zal gered zijn”. Dat betekent het voor u, arme man, hoewel u wellicht gisteravond nog dronken was en nauwelijks genoeg tijd had om op te staan vanochtend. Als u gelooft, Willem, bent u gered. Dat geldt ook voor u, arme vrouw, sloerie die u bent, als u zich op Christus werpt, bent u gered. En ook voor u, gerespecteerde man, die op uw eigen werken vertrouwt. Als u op Christus vertrouwt, bent u gered, maar niet als u op uzelf vertrouwt. 

			Wees dan wijs, wees dan wijs. Moge God ons nu de genade schenken om die hoogste wijsheid te leren, en mogen we dan zien op het kruis en het sidderende Lam dat daaraan bloedt en Hem zien als Hij opstaat uit de dood en ten hemel opvaart, en in Hem geloven. Mogen we de hoop en de verzekering van een heerlijke wederopstanding in Hem ontvangen.

			Amen.

			Klaar om God te antwoorden

			De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle godvergetende heidenen. Psalm 9:18

			Vaak wordt er van Gods dienaren gezegd dat ze er een behagen in hebben om te preken over ‘de toekomende toorn’. We zouden inderdaad vreemde wezens zijn als zo´n somber onderwerp ons enig vergenoegen zou kunnen brengen. Ik kan u ervan verzekeren dat Gods echte, toegewijde dienaren altijd een zware last voelen als zij over de oordelen van de wet moeten spreken. Om Christus te preken is onze lust, Zijn kruis op te richten is onze vreugde en onze Meester is onze getuige. We houden ervan om op de zilveren trompet te blazen en we hebben er uit alle kracht op geblazen. Maar omdat we het oordeel van de Heere kennen, staat deze belangrijke zaak ook op een belangrijke plaats in ons geweten. Hoewel het dan zwaar is om erover te preken, is het nog veel zwaarder voor die predikant die erover zal zwijgen. Het is een ontrouwe wachter, die de zondaar niet waarschuwt en die moet voor eeuwig de straf van het bloed van die zondaar op zich dragen omdat hij verzuimd heeft hem te waarschuwen.

			Denk daarom vanmorgen niet dat ik zal uitweiden over de verschrikkingen die komen zullen. Dat zal ik niet doen. Ik zal dit onderwerp slechts een of tweemaal aansnijden, waarmee ik me zal beschermen tegen de vijandschap van hen die ons beschuldigen van hardheid van geest, als we deze verschrikkingen zullen bekend maken. U moet toegeven, toehoorders, dat Jezus Christus de meest gevoelvolle mens was; nog nooit was er iemand geweest met zoveel meeleven. Zelfs alle profeten bij elkaar kunnen Hem, wat dat betreft, niet overtreffen. Maar niet alleen wat betreft zijn medeleven, maar ook wat betreft zijn spreken over de hel en de wraak werd Hij niet geëvenaard. Sommige profeten waren wellicht zo streng als Elia en sommigen waren misschien uitverkoren om verschrikkelijke dingen in rechtvaardigheid te doen. Toch kon geen enkele profeet zelfs de echo van Zijn stem overstemmen, Die, al verhief Hij Zijn stem nooit in de straten, en al weende Hij nooit, toch meer sprak over de hel en wraak dan al Zijn voorgangers.

			De liefhebbende lippen van Jezus hebben voor ons grote openbaringen ontvouwd van Gods gramschap en wraak met betrekking tot de zonde. Niemand heeft dit ooit zo sterk benadrukt, geen enkele andere prediker heeft ooit zulke beelden gebruikt als Jezus Christus, Zoon der mensen, Vriend van tollenaars en zondaars. Laat me u eraan herinneren dat de wraak van God en de dag des oordeels geen onbeduidendheden zijn. Hoe vaak en ernstig worden we erop gewezen dat het een vreselijk iets is om in de handen van de levende God te vallen. Daar kunnen we niet lichtvoetig overheen stappen. Bovendien laat het raadsel van Golgotha ons zien dat zonde door Gods hand op een verschrikkelijke wijze gestraft wordt. Stierf Jezus niet op een bittere wijze om mensen te redden en zullen degenen die niet gered zijn dan ook niet bitter lijden? Moest de eeuwige en heilige Zoon van God, aan Wie de zonde slechts was toegewezen, bloeden en sterven en Zijn leven opofferen met Zijn ziel die bedroefd was tot de dood toe en zou de wereld er dan zo eenvoudig van afkomen dat mensen ermee kunnen spotten of ijdel dagdromen? 

			Er zijn dus al voorschaduwen gevallen op ons pad, waarvoor we angstig terugdeinzen. U weet dat de zonde, zelfs in deze wereld, een kwelgeest is van ongeëvenaarde wreedheid. Hoe vergaat het sommige mensen als zij worden opgejaagd door hun geweten, als de woede van de zonde op hen wordt losgelaten in deze wereld! Sommigen van u weten, als u uw hart nog niet verhard heeft, wat het is om u bewust te zijn van schuld en om op elke plek nagejaagd te worden, of u slaapt of waakt, met een bewustzijn van uw overtreding. Hoeveel mensen hebben zich al niet vroegtijdig naar het graf gespoed, hun einde gezocht met behulp van mes of knoop, niet omdat men in de hel leefde, maar vanwege de voortdurende straf van de zonde. Hoe moet dan “de toekomende toorn” zijn!

			Nogmaals, dit kan geen onderwerp zijn waarmee ook maar één dwaas zou spotten, noch kan het zijn dat een van ons geen gehoor geeft aan de waarschuwingen die erin gegeven worden. De droeve boodschap in onze tekst zou met een doodsknoop in onze oren moeten zitten als u onder de goddelozen valt. “De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe”. De dronkaard, de vloeker, de overspeler en soortgelijke zullen hun welverdiende portie ontvangen in de bodemloze put. God zal hen niet met medelijden behandelen. Hij zal hun zonden niet wegwuiven alsof deze niet meer dan fouten waren, maar Hij zal de geëigende straf uitmeten voor elke zonde. Maar kijk eens wie de lotgenoten zijn van deze kwaaddoeners die hun lot moeten delen met deze grove zondaars in de eeuwige straf. Dat zijn mensen die God vergeten zijn. Als ik me niet vergis, richt ik het woord voor een groot deel tot hen die God vergeten. Waarschijnlijk is het zo dat slechts een enkeling hier tot de eerste categorie van uitwendige zondaars behoort; laat hen deze tekst in zijn volle breedte horen, maar zonder twijfel bevinden zich hier velen die tot de tweede categorie horen, zij die God vergeten. O, laat ze toch de volledige kracht van een tekst als deze voelen, ze zullen hierna lotgenoten zijn van hen met wie ze zich nu niet in willen laten. Ze zullen hetzelfde lot ondergaan als mensen op wie ze vandaag nog neerkijken met verachting; zij zullen in de hel geworpen worden met hen die schuldig in Gods oog zijn en geen moraal hebben.

			Deze morgen zal ik als Gods dienaar mijn uiterste best doen om deze zonde uw geweten te laten aanklagen. Ten tweede, zal ik de reden ontmaskeren voor de vergeving van God. Ten derde zal ik alle excuses weerleggen die in uw harten leven, om u tot slot liefdevol en eerlijk over te halen om berouw te hebben over deze zonde.

			Allereerst zal ik deze zonde u laten aanklagen. Ik wil nu niet tegen u preken als was u onderdeel van de massa, maar tegen u persoonlijk. U kunt zelf in uw geweten beoordelen in hoeverre dat wat ik zeg ook op u slaat. Als de eerbied voor God en de liefde voor Jezus in uw hart is, dan behoren deze beschuldigingen niet tot u gericht te zijn. Bid oprecht dat het Woord daar mag gaan waar ontdekking noodzakelijk is, dat de pijl doel mag treffen. U die geloof in Christus heeft, hef uw ziel op en bidt: “O Heere, zend uw pijl toch in het huis van degene die U steeds vergeet.” Zondaar, ik beschuldig u ervan dat u God vergeet, want ik weet zeker dat u Zijn oneindige majesteit vergeet. Weet u wat het is om overweldigd te zijn door een gevoel van Gods heerlijkheid? Heeft u wel eens aan Hem gedacht voor Wie zelfs de engelen hun aangezicht bedekken met hun vleugels en eerbiedig zingen: “Heilig, heilig, heilig, Heere God der heren.” 

			U weet beter dan wie ook dat Gods heerlijkheid voor u niets anders is dan een gedachte, zoals de heerlijkheid van een verre oosterse vorst. Zoals u nog nooit in aanraking bent gekomen met de heerlijkheid van het Perzische hof, zo wordt u ook niet geraakt noch heeft u ontzag voor de Koning der hemelen. Maar wandel toch niet door deze wereld alsof God er geen troon zou hebben of alsof de troon van het universum onbezet zou zijn. Aan Hem geeft u geen gezangen, geen gebeden, u betoont aan Hem geen kennis van uw kleinheid en u heeft geen liederen geschreven waarin u Zijn grootheid bezingt. U bent onwetend van Zijn Majesteit. De gedachte eraan vat nooit post bij u, maakt u nooit nederig, slaat u nooit op de grond. Slechts nu en dan, bijvoorbeeld als u de door sterren verlichte hemel ziet, wordt u overrompeld door de machtige werken van God, een effect dat dit ook op u zal hebben. Of als in het midden van een storm of onweer uw ziel zich buigt voor de verschrikkelijke Majesteit van God is dit ook weer slechts een momentopname en flits in de sleur van uw gebruikelijke vergeetachtigheid. Dit zijn geen neigende momenten voor uw ziel, maar het zijn zenuwtrekken. De geest van uw hart wordt niet in beslag genomen door de aanbidding van Zijn heerlijkheid, maar door de vergeetachtigheid van Zijn glorie.

			Onthoud ook, zondaar, dat u God vergeet in Zijn goedheden. Dag na dag wordt u gevoed van Zijn tafel met rijkdommen. Hij heeft u middelen gegeven om te leven; het heeft u aan niets ontbroken, maar hoe zelden heeft u Hem ervoor bedankt. U heeft uw weelde toegeschreven aan uw verstand en vernuft, uw eigen kracht en doorzettingsvermogen. Als u al een god heeft, is deze god uw eigen sterke ik. U dankt uzelf voor de kleren die u draagt en het vlees dat u vreugde verschaft en dit alles terwijl u niet weet dat zelfs de adem in uw neusgaten van Hem komt. Zonder Hem was er geen merg in uw beenderen, geen kracht in uw spieren, zonder Hem zou u terugvallen tot stof en uiteenvallen tot aarde waaruit u gemaakt bent. Hoe kan het ook anders zijn als u Hem niet prijst! U heeft liederen voor uw lusten, maar geen voor uw God. U heeft lof voor uw aardse vrienden en dank voor hen die u hier helpen, maar Hij wordt door u net zo vergeten als door de dieren die vergaan. U roept uw gezin niet bij elkaar en zegt niet tegen uw kleinen: “Kom, zegen de God van jullie vader.” U heft geen heilige handen over de tafel, God dankend voor de genade die daarop is, maar u leeft alsof die dingen daar vanzelf verschenen zijn. 

			God is niet in al uw gedachten. Ook al is Hij het die uw gordijn toedoet iedere nacht en u nieuw licht geeft aan het begin van de dag, al is het Zijn aarde waarop u loopt, Zijn lucht die u inademt, Zijn water dat u drinkt, toch vergeet u Hem net alsof Hij dood is en opgehouden heeft te bestaan voor u.

			Denk er eens over na hoe u steeds Zijn wetten vergeet. Hoe vaak denkt u als er een actie van u gevraagd wordt: “Is dit goed in de ogen van God?” U bent voorzichtig voor zover het de menselijke wetten betreft, maar als het om Gods wetten gaat, zijn die voor u als verspild papier. U zou uw buurman niet bedriegen, u zou uw partner in zaken niet beroven, maar hoe vaak stelen wij van God! Hoe nauwgezet eerlijk zijn we niet als het om andere mensen gaat, erop lettend dat we “Caesar geven wat Caesar toebehoort”, terwijl we “God niet geven wat Hem toekomt”. De mens is trots en eigenzinnig; hij is graag eigen baas en heeft het graag zoals hij het zelf wil en roept: “Laat me deze banden breken en deze koorden van mij wegwerpen.” De eenvoudigste weg om dit te bereiken is door te negeren dat God ooit wetten heeft gemaakt of dat Hij de morele Heerser is over deze aarde of dat Hij zal belonen en straffen. Zo volhardt de zondaar in zijn zonde; God is niet in zijn gedachten. Ik beschuldig veel hier aanwezige mensen van deze zonde. Kijk naar uw eigen hart en kijk of deze beschuldiging juist is. Velen van u zullen hier schuld moeten bekennen. U vergeet Zijn Majesteit alsof Hij niet “Koning der koningen en Heere der heren” is. U vergeet zijn weldaden alsof Hij niet de goede en perfecte gever van elk geschenk zou zijn. En u vergeet Zijn wetten alsof Hij geen recht zou hebben op uw diensten. Alsof werken in Zijn dienst geen vrijheid zou betekenen en gehoorzaamheid aan Zijn wetten geen vreugde zou geven. De zondaars vergeten God.

			En hoe vaak vergeet u Zijn aanwezigheid in het midden van een menigte, alhoewel u zich bewust bent van de aanwezigheid van andere mensen. Hoe voorzichtig zult u morgen in uw winkel wel niet zijn vanwege uw medemens die u daar in de gaten houdt. Maar voor het aangezicht van God met het eeuwige oog op u gericht, denkt u zich de meest eenvoudige trucs en listen te kunnen veroorloven of dat te doen waarvan u nooit zou willen dat het geopenbaard werd aan enig ander levend wezen. Voorzichtig wordt de deur gesloten, worden de gordijnen dichtgeschoven en daar verschuilt u zich voor de mensen. U vergeet dat God nog steeds aanwezig is, ondanks de gesloten deur en gordijnen. Geen muren houden Hem buiten, geen duisternis kan één daad voor Zijn ogen wegnemen. Hij is overal aanwezig en ziet ons in alle dingen. Waarom, toehoorders, zijn we hier allemaal tot op zekere hoogte schuldig aan? Omdat we de altijddurende aanwezigheid van God allemaal vergeten. We praten zoals we niet zouden praten als we ons zouden realiseren dat Hij ons zou horen. We handelen zoals we niet zouden handelen als we ons er bewust van waren dat God er was. We verblijven in gedachten die we direct zouden moeten verwerpen als we slechts in gedachten zouden zijn over de alomtegenwoordige God, Rechter van deze aarde. Het vergeten van God is zo´n gewone zonde dat de gelovige schuld moet bekennen en om vergeving van deze zonde moet vragen. Elke zondaar kan rustig aannemen dat dit bij hem een schreeuwende zonde is. Er is sprake van schuld waarvan hij niet kan zeggen dat hij er onbekend mee is omdat God in zijn leven nergens bij betrokken wordt en dus ook niet in zijn gedachten leeft. 

			En zondaar, hoe bent u Gods rechtvaardigheid vergeten.

			U zondigt alsof de zonde iets van vandaag is en morgen weer vergeten zal zijn. U gaat in uw dwaasheden en pleziertjes op alsof God geen boek van feiten bijhoudt waarin uw zonden staan opgeschreven en geen plakken brons heeft om daarin, als met een ijzeren pen, al uw overtredingen te graveren. Waarom ook niet, als zonde slechts een mislukking zou zijn, als ongerechtigheid nooit gestraft zou worden, als de hel niets anders zou zijn dan een paar uitgloeiende spaanders, als Gods troon omver gestoten is, als de weegschalen uit Zijn handen zouden zijn gevallen, als Zijn zwaard bot geworden zou zijn? Waarom zouden mensen niet nog achtelozer of ongeïnteresseerder zijn dan nu? Waarom vergeten we God Die gezworen heeft de zonde niet ongestraft te laten? Waarom vergeten we dat God zal wreken en dat Hij voor elke zonde de toegemeten straf zal uitdelen? Wat is het dat mensen tot zonde leidt en hen laat volharden in hun overtredingen alsof zij God zouden dienen met hun harten en dat hen erop laat hopen dat zij voor Hem kunnen staan en door Hem aangenomen worden op grond van hun eigengerechtigheid? 

			Als er hier een heiden binnen zou lopen, zou hij dan ooit de indruk krijgen dat we eigenlijk een God aanbidden? In de dagen dat de Spanjaarden Mexico veroverd hadden, was een groot aantal Indianen naar Cuba gevlucht om daar een schuilplaats te zoeken. Eén van hen, het opperhoofd, verzekerde hen ervan, nadat hij zijn stam verzameld had, dat de god van de Spanjaarden goud was. En omdat hij in het bezit was van een borststuk van die god dacht hij dat het het beste zou zijn om hem gunstig te stemmen, zodat ze geen slachtoffer meer zouden zijn van de wreedheid van de Spanjaarden. Hiermee instemmend offerden ze verschillende offers voor deze doos van goud en dansten erom heen totdat ze erbij neervielen. Toch vreesden ze de aanwezigheid van zo´n god in hun midden en zij wierpen het borststuk in de zee, zodat het hen niet zou lastigvallen voor het geval dat hun offers niet aangenaam waren geweest. Wat een goedgelovige heidenen! Als zij nu door Londen zouden lopen, tussen al deze mensen, zouden ze dezelfde fout maken en het zou slechts een kleine fout zijn omdat ze zo veel rekening houden met een alziend god. Terwijl bij ons de weelde, eigendommen en ons aards bedrijf altijd centraal staan in ons leven alsof ze gebrand staan op ons netvlies, terwijl we de God voor wie de tempels bouwden die achter ons staan helemaal zijn vergeten. 

			Welnu, als God weggenomen zou worden – beter gezegd: als er geen God zou zijn – zou het slechts voor enkelen van u een verlies zijn. U zou niet zijn zoals Micha toentertijd, die, toen de zonen van Dan zijn seraphim stolen, achter hen aan rende en riep: “Zij hebben mijn goden van mij gestolen.” Nee, u houdt niet van de ware God zoals hij van de valse god hield. Als God weggenomen zou worden, zou u in uw handen klappen van louter vreugde en zeggen: “Hij was een nooit door mij gewaardeerd Persoon; ik had nooit eerbied voor Hem. Ik kan beter zonder God leven dan met Hem; ik voel mezelf een stuk meer op mijn gemak in het leven zonder God die al mijn wegen controleert en al mijn daden weegt en die dan nog bovendien zal belonen of bestraffen.” Ik beschuldig u er dan van dat u behoort tot de groep die God vergeet. Als dit niet zo is, dank God en loof Hem. Maar als u God vergeet, laat deze bazuin u dan in de oren klinken, zoals de bazuin op de dag des oordeels: “De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle godvergetende heidenen.”

			Nu wil ik de redenen voor het vergeten van God verklaren. Ik spreek de zondaar aan die God vergeet. Ik zeg u dat de reden voor het vergeten van God een zeker zo grote zonde is als het vergeten zelf, want in de eerste plaats denkt u niet aan Hem omdat de gedachte aan Hem u angstig maakt. U weet dat u bij Hem in de schuld staat. U bent zich ervan bewust dat u Hem niet tegemoet kunt gaan met vreugde en gejuich en daarom bent u zoals Adam, die zich verborg in de tuin en God heeft u moeten roepen: “Adam, waar zijt gij?” Als u niet gezondigd had, zou niets u grotere blijdschap verschaffen dan het samenzijn met God als uw Vader van wie u het leven gekregen heeft. En als uw zonde nu zou zijn weggewassen en uw hart vernieuwd zou zijn door de Heilige Geest, zou de gedachte aan God u niet vervelen, maar vreugdevol zijn. U zou dan zeggen: “Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen? (Ps. 42:2-3)” Het is uw zonde die u angst inboezemt voor het verschijnen voor uw Rechter. Hij die weet dat hij onschuldig is, ook al baadt hij hier in weelde, wacht op de grote dag en als de bazuinen zullen klinken, is hij blij omdat hij weet: “Nu zal ik verlost worden.” Maar de schuldige komt de Rechter niet graag onder ogen. 

			Maar is deze houding van uw kant wijs? Onthoud dat Hij u niet vergeet als u Hém wel vergeet. U kunt uw hoofd bedekken, maar u kunt de verdoemenis niet ontsnappen door u te verbergen voor gedachten eraan. De struisvogel, opgejaagd door zijn jager, denkt dat hij veilig is als hij zich verstopt en zijn hoofd in het zand steekt, alhoewel zijn dood daarmee vrijwel vaststaat. Het zou waarlijk wijs zijn om uw ogen te openen voor de realiteit. Het zou verstandiger zijn als u eens ging zitten en rustig nadacht in plaats van Hem te mijden. Laat Zijn rechtvaardigheid eens indruk op u maken; laat Zijn genade u aanmoedigen om Zijn aangezicht te zoeken en Zijn liefde, werkend in uw geest, zal uw ziel vernieuwen. God te vergeten is werkelijk dom, maar de gedachte aan God is voor de ziel het hoogste goed. U hebt angst voor God, zondaar, en het is daarom dat u Hem vergeet.

			Daarnaast is de gedachte aan God hinderlijk voor u. Zij geeft u geen vreugde. Als ik u zou dwingen tien minuten te gaan zitten en aan God te denken, zou u gaan zitten en wachten tot de tien minuten om zouden zijn. Zelfs nu, en ik zeg het met ernst, zou u liever hebben dat ik over een ander onderwerp sprak. Uw hart verzet zich ertegen. U zegt: “Waarom zou ik denken aan God? Het zal mijn hart niet in me laten dansen, noch mijn ogen laten sprankelen.” En waarom? Omdat u niet van God houdt. We zoeken de omgang met hen van wie we houden en als u van God hield, zou u graag naar Hem luisteren. Uw geest zou u steeds dichter en dichter tot Hem brengen en het zou uw begeerte zijn om meer op Hem te gaan lijken om Hem tenslotte van aangezicht tot aangezicht te zien. U houdt niet van God. Het is een ernstige beschuldiging, maar zolang u Hem vergeet, kan ik het niet helpen om u te beschuldigen.

			Een andere zonde ligt in het feit dat u God niet graag in uw gedachten heeft. De eigenlijke gedachte is dat u vindt dat denken aan God én het doen van zonde twee onverenigbare dingen zijn. U zegt: “Ik kan niet naar het theater gaan en God in mijn hart bij me dragen. Ik kan niet in het café zitten met de spotters en daar een gedachte hebben over Gods aanwezigheid. Het is niet gemakkelijk voor me om te vluchten van elk kwaad en elke zonde en nog steeds de herinnering aan de Alwetende bij me te dragen.” Nee zondaar, u maakt hier een fout. U weet dat u al deze zonden niet zou kunnen bedrijven als u steeds God voor uw ogen zou hebben. U bent zich bewust dat deze twee zaken elkaar niet verdragen. U bent er zeker van dat deze twee principes slechter met elkaar te vermengen zijn dan vuur met water of licht met duisternis. Dus verkiest u de zonde boven God. U houdt meer van de lusten van het vlees en de vreugden daarvan met de zonden van deze wereld en de beloning daarop dan van Hem die u geschapen heeft. Als u van Hem zou houden, wil Hij u opnemen om voor eeuwig bij Hem te wonen. Als u de zonde haat, heeft u God lief, maar als u van de zonde houdt, schrikt u God af. Als een mens weet dat hij iets heeft gestolen en een bundel goederen heeft die niet van hem zijn, zal hij erop letten dat hij niet aan dezelfde zijde van het trottoir loopt als de politieagent. En als een mens iets fout heeft gedaan, is hij er zeker van dat hij niet naar God zal gaan omdat hij wil dat het niet ontdekt wordt. Hij wil dat zijn zonde niet aan het licht komt. Hij is als Adam in zijn naaktheid die vijgenbladeren samenbond en van de aanwezigheid van God wegrende omdat hij wist dat hij naakt was en niet kon bestaan voor het aangezicht van zijn Maker.

			Dit zijn allemaal ernstige overdenkingen. Laat ze diep in uw hart zinken. Bedek ze niet voor uw geweten. Als ze waar zijn, laat ze dan hun volle gewicht hebben en de pijl van overtuiging uw hart treffen. En wat is zo´n pijl? Zijn het niet machtige wapens waarmee God ons eerst slaat zodat Hij ons nadien kan vernieuwen met het eeuwige leven.

			Dat ik toch elk argument dat u naar voren brengt met betrekking tot het vergeten van God zou kunnen wegnemen! “Maar,” zegt u, “is het iemand dan kwalijk te nemen dat hij God vergeten heeft als hij niet genoeg heeft meegekregen in zijn jeugd dat God in zijn geheugen zou hebben ingegrift? Als dit zo zou zijn, dan zouden sommigen onder ons inderdaad niet vrijgaan. U kunt zich herinneren dat een van de eerste tonen die u hoorde de naam van Jezus was. Een van de eerste dingen die u zag, als zuigeling, was uw moeder, terwijl haar lippen geluidloos baden en tranen op uw voorhoofd vielen. Zij bad toen dat u aan God toegewijd zou leven. Wellicht herinnert u zich nog de gezinsontmoeting aan het begin van de dag als de Bijbel werd geopend en uw vader uit de Schrift de woorden van waarheid voorlas! Bent u die gebeden vergeten waarin hij zei, “Och, dat Ismaël mocht leven voor Uw aangezicht! (Gen. 17:18b)” Bent u uw moeders persoonlijke gebed dan vergeten? De Bijbel waarin zij uw naam schreef met dat oprecht gemeende gebed op de eerste bladzijde dat u Hem mocht kennen die de Bijbel aan ons heeft gegeven? Bent u vergeten hoe ernstig uw vader u waarschuwde toen u voor het eerst naar Londen kwam om een vak te leren? Hoe hij u aan God heeft opgedragen om niet van het rechte pad af te wijken? Om niet in zonde te vallen? En nu groeien er grijze haren op uw hoofd en uw kinderen zijn ook opgegroeid. Wellicht zit er zelfs een kleinkind op uw knieën, maar de gebeden van uw vader zijn niet uit uw geheugen gewist, noch zijn de tranen van uw moeder uitgewist. 

			Dus als u zich God niet herinnert, kunt u dit argument van de heidenen niet gebruiken, al zou dit argument gelden – en dat doet het niet, want God is ook zichtbaar in de natuur –, dan nog bent u zonder mantel voor deze zonde want u heeft de Naam, de Persoon en het Wezen van God op het hart gebonden gekregen door hen die uw hart het beste konden raken en die het meeste van uw aandacht konden vragen. Als sommigen onder u, en wellicht zijn die er onder ons, niet meer regelmatig tot Gods huis komen, als u zelfs de uitwendige bediening van de religie laat voor wat het is, laat dit u dan gezegd zijn: “U kunt uw vader op de dag des oordeels niet in het gezicht kijken en zeggen: “U die mij hebt voortgebracht, mijn bloed komt op uw hoofd.” U kunt ook niet naar uw moeder kijken die u gebaard heeft en zeggen: “Vrouw, ik vervloek de borst waaraan ik heb gelegen, want het hart daaronder heeft zich nooit bekommerd om mijn eeuwige staat, en heeft nooit angstige gebeden geleverd voor mijn behoud”. Ik ontneem u ook dit excuus, wat rest u nu?

			Wellicht wilt u mij zeggen dat het moeilijk is om altijd aan God te denken en Hem niet te vergeten. Dat zal waar zijn, maar laat mij u dan vragen; “Heeft u het ooit geprobeerd om aan God te denken?” Nee, u weet van uzelf dat u daarentegen vaak gepoogd heeft om deze gedachte buitenskamers te houden. En als het uw hart al binnenkwam, heeft u het aangekeken als een indringer. Toen heeft u met de hoffelijkheid van Felix gezegd: “Gaat henen deze keer, totdat ik een gelegener tijdstip gevonden heb, en u zal laten roepen.” Of u heeft met de bruutheid van Achab gereageerd: “Heeft u mij gevonden, mijn vijand?”

			U weet heel goed dat u uzelf niet zult betrappen in het midden van een gesprek met de gedachte: “Maar ik vergeet God.” U corrigeert uzelf niet middenin een handeling en draait uzelf er niet van weg omdat u bemerkt dat u Gods Woord uit uw gedachten laat glippen. Meneer, u heeft geprobeerd duizend dingen te onthouden, maar u heeft nooit geprobeerd steeds aan God te denken. U heeft aantekeningen gemaakt in uw agenda, neem dat boekje nu eens uit uw zak, en kijk eens hoeveel afspraken er zijn gemaakt die niet vergeten mogen worden. Heeft u ooit zo´n afspraak met God gemaakt? Heeft u ooit tegen uw ziel gezegd: “Mijn ziel, wees standvastig en probeer dicht bij God te blijven deze week?” Heeft u ooit uw geest opgeroepen met de woorden: “Houd de Heere altijd voor ogen en laat Hem aan uw rechterhand zijn.” Wat u ook allemaal gedaan hebt, u heeft nooit geprobeerd aan God te denken. Hoe weet u dan dat dit moeilijk is? En als het moeilijk zou zijn, wat voor excuus heeft u dan om het nooit geprobeerd te hebben?

			U gaat verder en zegt mij dat u dit niet kunt. Maar zelfs dan nog bent u schuldig want ik vraag u: “Heeft u ooit geweend omdat u God vergat?” Ook al heeft u het zwaar gevonden om aan Hem te denken, zou het minste kunnen zijn dat u verdriet heeft over het feit dat u dat niet lukt. Heeft u uw ogen rood gehuild omdat u Hem vergeten bent die u licht gegeven heeft? Heeft u ooit geprobeerd uw hart onder te laten gaan in schaamte omdat het Hem niet genoeg had aangekleefd? Nee meneer, u weet dat de zonde zoet is en het interesseert u niets dat u God vergeet. Was het u maar bitter, dan zou u er snel van genezen zijn. Als vergeetachtigheid aan God een ziekte of een plaag werd, dan zou u genade zoeken om het te ontsnappen. Maar in plaats daarvan zit het rustig op uw schouder. Het is u geen ijzeren ketting die u bindt, maar eerder een gouden ketting die u versiert. Het is geen juk, maar een plezierige druk die u maar al te graag draagt. Ik beschuldig u ervan dat u welbewust en zondig de Heere uw God vergeet. Als u schuldbewust bent, zou u spijt en er verdriet van hebben dat u Hem vergeten bent.

			O meneer, tevergeefs zijn al uw excuses want om God te vergeten moet u zich volledig inspannen en is uw concentratie verbruikt. Als u slechts de natuur tot u liet spreken, zou u direct ophouden Hem te vergeten. Er is geen ster aan de hemel die u niet zou aankijken en zeggen: “Mens, gedenk aan Hem die boven de hemel woont”. Er is geen grassprietje in de velden dat niet tegen u zou zeggen: “Gedenk, gedenk de God die u als gras gemaakt heeft en voor Wie u binnenkort moet verschijnen”. Als u toch zou luisteren, zouden de bergen en heuvels uitbreken voor u, prekend over hun God en de bomen in het veld zouden in de handen klappen van aanbidding. Daarnaast, gaat u eens naar huis, kijk in de ogen van uw kind, zit aan uw tafel en eet brood en alles wat God daarbij gegeven heeft. Ga naar bed en droom; ontwaak en stel vast dat u leeft en kijk eens of deze dingen u iets over God zeggen. Gods naam staat op alles in uw leven. Gods naam staat op de straten waarover u loopt. Vult Hij niet de hemel en aarde en is Hij niet alomtegenwoordig? Als u Hem dan vergeet, bent u zonder excuus.

			Wat voor waarschuwingen hebben sommigen onder u verder al niet gehad! U bent op zee geweest en de planken van het schip kraakten. Het leek wel een eierschaal in een reuzenhand. Daar dacht u dat u God nooit meer zou vergeten. Toen de donder u voor een moment doof maakte van angst en de bliksem u verblindde met wanhoop, dacht u dat u God nooit zou vergeten. Denk ook nog eens aan die kleine kamer en de koorts. Denk aan de straat waar u in woont en de cholera die bij elke deur stopte en aan u voorbijging. Denk, ik bid het u, denk aan de vele malen dat u blootgesteld stond aan de dood en zeg me eens: heeft God niet eenmaal, maar meerdere malen tot u gesproken?

			Heeft de aftakeling zich bij u al ingezet, trouwe dienstmaagd? Het is Gods stem die tot u roept: “Bereid u voor om God te ontmoeten.” Is het begin van een vreselijke ziekte bij u geconstateerd, sterke man? Heeft de dokter u gewaarschuwd dat deze ziekte u zo weg kan nemen? Heeft hij gezegd dat uw hart in zo´n slechte conditie is dat u dood kunt neerzakken, zelfs acuut, midden op straat? God heeft tot u gesproken. Zal de Eeuwige dan geen gehoor geven op uw omkeer? Ik smeek u, hoezeer u Hem ook vergeten bent, vergeet nu de hele wereld en denk aan Hem. Het is beter om geen geheugen of gedachte te hebben voor de belangrijkste dingen van het hier en nu dan om al uw aandacht te geven aan deze wereld van schaduwen en dat wat werkelijk belangrijk is te vergeten. God zegene deze woorden en neme uw verontschuldigingen van u af, en breke ze voor uw ogen af.

			Moge God u een hart geven om te luisteren terwijl ik u wil smeken tot boetedoening. Dat is mijn uiteindelijke doel. U die God vergeten bent, staat hier door uzelf beschuldigd en schuldig deze morgen. Ik heb twee argumenten die ik goed op u wil laten inwerken, twee grote waarheden die ik wel in uw geweten zou willen schrijven als ik daartoe in staat was. Alleen God de Heilige Geest kan het Woord zegenen. Vergeter van Gods Woord, ik zal allereerst bij u pleiten met behulp van de stem van Gods wet: “Omdat we de verschrikkelijkheid van de wet kennen, lokken we mensen.” U zult binnenkort gedwongen worden om aan God te denken als u op uw sterfbed ligt. De wetenschap dat u God zo vaak genegeerd, Zijn evangelie afgewezen en bovendien Zijn Zoon veracht hebt; zal dan als gal smaken. Uw gedachten die u nu zo zoet lijken, zullen dan als kiezelstenen in uw mond liggen, terwijl zij uw tanden vermorzelen. U zult van de ene zijde naar de andere zijde van uw bed geslagen worden door de pijn, zonder dat één arts u kan genezen. U zult pijn kennen zodat zelfs de slaap geen rust kan verschaffen.

			Hoevelen heb ik zo niet zien liggen en hoe verschrikkelijk is het om aan te zien. Ik zag mensen bij wie niets rust kon brengen, bij wie de medicijnen de pijn niet verlichtten en bij wie de vrede ver te zoeken was. Hun lichamen en zielen zagen eruit alsof ze verscheurd waren door een leeuw, alsof het vuur van de hel ze vroegtijdig in brand had gezet. U zult Hem ook niet kunnen negeren op de dag des oordeels als uw ziel opstaat uit de plaats van zijn afgezonderde bestaan en als uw lichaam zal opstaan uit het graf en die twee verenigd worden. U zult de Heere zien Die u veracht heeft, zittend op een troon van glorie. U zou er alles voor over hebben als u op dat moment uw ogen kon sluiten of als u vroeger toch maar nooit uw ogen had gesloten. U zult het uitroepen: “Was er nog maar een mogelijkheid tot omkeer bij God, werd die genade nog maar eens aan me verkondigd, was er nog maar een dienaar van Christus, een open Bijbel, een kerkdienst, mogelijkheid tot bekering, lokkende roeping, een gebed waarop ik verwachtingsvol voor God kan staan!” Maar nee, tijdens de voorbereiding voor dit oordeel zal de aanzwellende bazuin verwoesting in uw oren doen klinken, de zwarte duisternis zal alle hoop uitwissen en de altijddurende bliksems zullen uw trots en voornemens de grond inboren. En als de straf uitgesproken is, als Christus de fiolen van wraak over u zal laten uitstorten, zult u Hem niet meer vergeten. In de hel zal de gedachte aan God als een mes in uw ziel steken, als een slang die de fonteinen van uw leven vergiftigt en heet venijn door uw aderen laat stromen. “Zoon, gedenk!” Dat was de schreeuw van Abraham uit de hemel en ongetwijfeld een verschrikkelijke schreeuw voor hen in de hel. “Zoon, gedenk!” is de stem van genade van vandaag. “Zoon, gedenk!” is de stem van oordeel morgen. Zoon, gedenk! Gedenk de afgeslagen uitnodigingen, zoon, gedenk de in de wind geslagen waarschuwingen, zoon, gedenk die heilige dag, toen die predikant preekte alsof hij nooit meer zou preken, als een stervende tot de stervenden.

			Zoon, gedenk het open Woord van God, uw moeders gebeden en de vermaningen van uw vader. Zoon, gedenk uw vloeken, uw spotternijen, uw zonden, uw dwaasheden, uw lachen om het Woord en uw verachten van Christus. Ik smeek u dan, bij de verschrikkingen van de wet, om u te bekeren van de grote zonde die u hebt begaan door God te vergeten. O Geest van God, geef toch genade nu! Wilt u uw bed opmaken in de hel of wilt u verblijven in een altijddurend vuur? Ik bid u niet koppig te zijn, er zijn andere manieren om dwaas te zijn naast uw ziel te verdoemen. Kom, trek een apenpak aan, schmink uw gezicht en speel de clown als u dan zonodig dwaas moet zijn, maar verdoem uw ziel toch niet als bewijs van uw domheid. Loop met uw hoofd tegen een muur als het moet, besteed uw geld aan alles behalve brood, gooi uw portemonnee in het water, maar vernietig uzelf toch niet. Is er dan geen vreugde in deze wereld behalve vreugde over de komende eeuwige kwelling? 

			Dat ik toch bij u kon pleiten zoals mijn hart zou willen, dat ik toch kon spreken zoals mijn Meester gedaan zou hebben. Dan zou ik zeker uw harten hebben geraakt. Maar als de Heilige Geest hier niet aanwezig is, zullen de meest eerlijke smeekbeden hopeloos zijn. Tevergeefs zijn dan de meest harde aanvallen tegen de barricades en verdedigingswerken van een hard en ijzeren hart. O Heere, keer de zondaar toch om en drijf hem toch uit tot Uzelf door de verschrikkingen van de wet!

			Maar wellicht kan ik u overtuigen aan de hand van een krachtiger argument. O God, laat deze boodschap toch aankomen. Bij de genade van God, zondaar, smeek ik u Hem nooit meer te vergeten. Hij is geen harde Meester of een onbuigbare God. Zijn eigen woorden zijn: “Zo waarlijk als ik leef, spreekt de Heere, Ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin, dat hij leve.” Hij is rechtvaardig – en terecht. Hij is eerlijk en dat is Zijn aard. Omdat Hij de Rechter van de aarde is, moet Hij zo zijn. Maar nu is het nog genadetijd, nog is er kans op vrede. U bent nog niet opgesloten in de hel, de poorten van het graf zijn nog niet gesloten; de ijzeren deur is nog niet vergrendeld.

			Er is hoop, zelfs voor hen die vergeten. Hoop voor de verachters van Christus. En het mooiste is dat deze hoop niet in u ligt, maar in Jezus Christus. “Wie de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.” “Wie zoekt, zal vinden en wie klopt, zal worden opengedaan.” Als u zichzelf deze morgen ziet zoals de verloren zoon tussen de zwijnen, zeg dan tegen uzelf: “Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, en voor u; en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden; maak mij als een van uw huurlingen. (Luk. 15:18-19)”. Dan zal God vreugde hebben om u te zien komen. Hij zal u al met ogen van genade van verre zien en zal u met voeten van genade tegemoet komen. Hij zal u omarmen met armen van genade, u omhelzen met kussen van genade en Hij zal u wassen in diepten van genade. U zult gekleed worden met klederen van genade. Met juwelen van genade zal Hij u versieren en met feesten van genade en muziek van genade u verheugen. Als ik vandaag ruzie met mijn vader had gemaakt, als ik zijn huis verlaten en mijn erfdeel doorgebracht had, zou ik bang zijn om terug te keren naar mijn vader. Ik zou zeggen: “Hij zal me nooit vergeven, ik vrees dat hij een onbuigzame man is”. Maar stel dat er een boodschapper van hem zou komen die tegen mij zou zeggen: “Jongen, uw vader brandt van verlangen om u tegen zijn borst aan te drukken; hij wil niet dat u nog langer een vreemde voor hem bent. Hij smeekt me u te zeggen om te komen zoals u bent, in vodden en met zweren, vuil en met zorgen, precies zoals u bent.” In de ogen van deze boodschapper van mijn vader zie ik, zeker als die boodschapper mijn eigen broer zou zijn, tranen en ik hoor hem zeggen: “Broer, kom terug, kom terug, onze vader heeft ons nog steeds lief. Ik was eens als u en vader ontving mij ook. Kom en hetzelfde zal u overkomen.” Ik denk dat ik dan mijn onwillige hand in de zijne zou leggen en zou zeggen: “Broeder, ik ga met u naar het huis van mijn vader en ik zal daar op mijn knieën vallen en mijn fouten en dwaasheden opbiechten en wellicht zal hij naar mij horen. Wellicht verhoort hij mijn bede.”

			In de Naam van God onze Vader smeek ik u dit. Ik ben zeker zo slecht als u geweest, maar ik heb vergeving ontvangen. Ik ben er getuige van dat Hij mijn zonden heeft weggewassen, net zo als Hij dat met de uwe wil doen. Is er dan geen enkele broeder die zegt: “Ik ga met u tot Jezus, aan Zijn kruis zal ik knielen, en voor het aangezicht van mijn Vader zal ik mijn gebed offeren?”

			Twee kleine vergelijkingen nog om u aan te sporen, voordat ik klaar ben. Wellicht is hier iemand die zegt: “Meneer, ik weet niet hoe te bidden, ik weet niet hoe ik mijn weg tot Christus moet vinden want ik heb de taal van de zonde zo goed geleerd dat ik de taal van genade niet meer spreek”. Maar zondaar, als u alleen maar wist wat u zou willen en u hebt een verlangen om dat te vinden, dan zúlt u het ook vinden. Ik vergelijk u met een vrouw die ik afgelopen vrijdag heb ontmoet. We waren bij ons in de buurt aan het wandelen en we ontmoetten een arme vrouw die ons aansprak. Ze sprak ons in het Frans aan. Deze arme ziel had kinderen in Guildford die ze probeerde te vinden, maar ze kende geen enkel woord Engels. Ze had bij alle herenhuizen in deze laan aangeklopt, maar natuurlijk konden de bedienden niets doen voor haar omdat ze haar nog niet eens konden verstaan. Dus ging ze van de ene plaats naar de andere en op het laatst wist ze niet wat ze moest doen. Ze moest nog zo´n dertig mijlen lopen dus ik weet bijna zeker dat ze iedereen die haar pad kruiste om raad vroeg. Alles wat ze wist, had ze op een papiertje geschreven. “Guilford” stond op dat papiertje en dat hield ze op en dan vroeg ze in het Frans de weg. Ze had nu iemand gevonden die haar de weg kon wijzen en op geweldige wijze spreidde ze haar angst ten toon. Ze zei dat ze zich voelde als een opgejaagd klein vogeltje die niet weet hoe terug te komen naar haar nest. Ze goot duizenden zegeningen over ons uit toen we haar de weg zeiden. 

			Ik dacht eraan hoe vergelijkbaar zij is met de zondaar die de weg naar de hemel zoekt. Alles wat hij weet is dat hij Christus zoekt. Dat is alles, maar waar te gaan en hoe Hem te vinden, weet hij niet. En hij klopt op die deur en op deze deur, maar wellicht verstaat de predikant de taal van menselijke sympathie niet. Hij begrijpt de nood van de zondaar niet, want er zijn veel dienaars in mijn Vaders huis, het spijt me om het te zeggen, die de taal van een zondaar niet begrijpen. O zondaar, u zult zeker Christus vinden, ook al weet u niet hoe u Hem moet vinden. Hij zal tot u zeggen: “Wie zoekt u?” U zult zeggen: “Ik zoek Jezus.” En Hij zal zeggen: “Ik ben het Die u zoekt.” Ik moet er wel erg naast zitten als Hij die in uw hart spreekt deze morgen niet Jezus is. Zijn spreken in uw hart is een teken van Zijn liefde. Vertrouw Hem, geloof in Hem en u zult gered worden.

			Er wordt een verhaal verteld over Thomas à Becket dat verbonden is met zijn ouderschap. Zijn vader was een Saxonse edelheer die op kruisvaarderstochten ging en gevangen werd genomen door de Saracenen. Terwijl hij werd vastgehouden door de Saracenen, raakte hij verliefd op een Turkse vrouw en toen hij werd vrijgelaten en naar Engeland gestuurd werd, ondernam zij een vluchtpoging uit haar ouderlijk huis. Ze nam een schip en kwam naar Engeland. Maar ze wist niet waar ze hem die ze liefhad kon vinden. Alles wat ze van hem wist, was dat hij Gilbert heette. De enige manier om hem te vinden bestond uit het lopen door de straten van Engeland terwijl ze steeds maar “Gilbert” zou roepen. Ze nam zich voor dit te doen totdat ze hem had gevonden. Ze kwam in Londen aan en op de hoek van elke straat stonden mensen verbaasd te kijken naar dat meisje in oosterse kleding die daar “Gilbert, Gilbert, Gilbert” riep. En zo ging ze verder van stad tot stad, totdat ze op een dag die naam liet klinken die opgevangen werd door het oor waarvoor hij bestemd was en zij gelukkig en gezegend werden.

			Zondaar, misschien weet u vandaag nog weinig van religie, maar u kent de Naam van Jezus. Neem deze kreet dan mee en wanneer u door de straten gaat, roep in uw hart “Jezus! Jezus! Jezus!” En als u in uw kamer bent, roep dan “Jezus! Jezus! Jezus!” Eens zal dit roepen het oor bereiken waarvoor het bedoeld is. Als uw vrienden lachen, zeg dan: “Ik riep u niet.” Als zij u voor gek verklaren, zeg dan: “Dat lijkt zo te zijn. Dit raadsel lijkt altijd vreemd, totdat je de ware betekenis ziet.” Maar als u schreeuwt “Jezus” totdat Jezus u antwoordt, hoe heerlijk zal het dan zijn! Er zal een huwelijk zijn tussen Hem en uw ziel en u zult samen aanzitten aan het bruiloftsmaal in de glorie van de Vader. U zult met Hem samenwonen in eeuwigheid. God geve Zijn zegen om Jezus’ wil.

			Amen.

			De hemelse heerlijkheid

			“Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch  enige hitte. Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” Openbaring 7:16 en 17 

			Laat ons nadenken over deze gelukzaligheid, opdat het vooruitzicht ons vreugde zou geven. Alles wat hier beschreven staat, wordt al genoten door de tienduizenden die reeds verlost zijn. Sommigen van hen, wiens geloof we proberen na te volgen, lagen ons zeer na aan het hart hier op aarde. Zij zijn nu voor eeuwig bij de Heere en dit is hun vreugdevolle deel: “Zij zullen geen honger meer hebben, noch dorst; noch zal de zon hen steken, noch de hitte.” Onze rust en vreugde liggen daarin dat we weten dat we op reis zijn naar dit goede land. Deze hemelse erfenis behoort ons; we hebben het zegel van de Heilige Geest op ons, we hebben Zijn vruchten gesmaakt; we ervaren al vreugde door het licht en de warmte van de eeuwige stad die we steeds meer naderen. Nog een korte tijd voordat we echt binnen de paarlen poorten zullen zijn en in één moment oneindig meer zullen weten dan welke apostel ook ons hier zou kunnen leren. 

			We zijn net als iemand die een reisgids op zak heeft van het land waar hij naartoe gaat. Hij ziet hierin mooie beelden van het landschap en de steden, en terwijl hij dit boek doorbladert, zegt hij tegen zichzelf: “Daar ga ik heen! Dit is wat ik straks zal zien!” Het zou toch iets vreselijks zijn als we zo’n boek in onze hand hadden en een levenslange verbanning van huis en thuisland tegemoetgingen. Dan moeten we zeggen: “Dit was eens mijn land, maar het is het niet meer. Strak zijn de luchten en glooiend de heuvels, maar mijn oog zal tevergeefs wensen dit nog eens te zien. Voor eeuwig ben ik verbannen uit mijn geliefde land.” Het is niet zo met de gelovigen in Christus: onze gezichten zijn gericht naar Immanuëls land, het land dat vloeit van melk en honing, waar we ons deel zullen krijgen tussen de gezegenden; waar elk van ons een woning is toebereid en we de belofte krijgen: “Gaat gij uw weg, want u zult rusten en staan in uw deel tot het eind van de dagen.” Vreugde dan, geliefden, als uw deel op aarde mager is, als uw positie hier vol zorgen is, uw aanvechtingen vele, als uw kracht afneemt, want het is nog maar een korte tijd voor Hij zal komen. 

			We zullen de pijnen van een lang leven vergeten in een halfuur van kijken naar de Geliefde. Daarom, vertroost elkaar met deze woorden. Kijk voor u. Er is een zon achter de wolken hier. Kijk uit naar uw zeker gestelde beloning; zij komt met snelheid. Ik spreek de waarheid; het schijnt slechts een dagreis van hier naar de hemelse hooglanden. Het was maar zo kortgeleden dat ik nog een jongen was, en in nog minder tijd zal ik bij God zijn. Voor u, oudere, lijkt het slechts een paar dagen geleden dat u nog  op uw moeders knie zat, en in een nog veel kortere tijd zult u het gezicht van uw hemelse Bruidegom zien. Dan zullen alle problemen voorbij zijn en eeuwige vreugde zal uw hoofd kronen.

			Maar ik wil dat u vanmorgen iets meer dan alleen vreugde ontvangt, en door Gods genade denk ik dit te kunnen bewerkstelligen. Ik zal proberen te laten zien dat we hier en nu “zullen samenzitten in de hemelen.” Het schijnt me toe dat deze wereld er meer zoals de hemel uit zou zien als alle christenen zouden leven zoals het behoort. Het ware christelijke leven, als we dicht bij God leven, is een ruwe schets van de volledige gemeenschap boven. 

			We hebben de schilder met zijn penseel of wellicht met houtskool met streken het tafereel op het doek zien zetten. Het is niet veel, maar toch zou iemand al kunnen duiden hoe het latere schilderij eruitziet. Iemand die vertrouwd is met het werk en de stijl van de schilder ziet als het ware het schilderij door de schets heen. Nu, ik wil dat u vandaag “het patroon van de dingen in de hemel” ziet. We hebben hier veel van de hemel; we hebben het Lam, Dat de glorie van de eeuwige stad is. We hebben de aanwezigheid van Hem Die op de troon zit. Ook al hebben we niet de volmaaktheid van de hemel, toch hebben we een rechtvaardiging die gelijkstaat aan die van de verheerlijkten. We hebben de witte klederen, want het bloed van het Lam heeft ze nu al gewassen. En ook al hebben we nu nog geen palmtakken voor de uiteindelijke overwinning, God zij dank worden we straks in triomf binnengehaald, en zelfs nu “is dit de overwinning die ons in de wereld overkomt, door het geloof.”

			Onze stemmen zijn nog niet zo helder nu, ze zijn nog halfverstikt vanwege de uitlaatgassen en het stof van de aarde. Zij zullen perfect en zuiver zijn; in elk geval, laten we onze stemmen uitproberen en als we de hemelse tonen niet kunnen bereiken, laat ons dan enige eenvoudige passages proberen. Kom, laat ons vieren en aanbidden en vreugde ervaren, zoals zij die van ons zijn heengegaan, en daardoor iets beleven van “de dagen van de hemel op aarde.” Dat is mijn doel deze morgen, als de Heilige Geest mij zal leiden.

			Terug naar de tekst. Ik zal eerst spreken over de volmaaktheid van de voorziening die in de hemel wordt genoten – “Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte.” Dit is de volmaaktheid van die voorziening. Ik moet, met uw welnemen, iets terug om een beschrijving van deze voorziening te geven. Let eens op de laatste zin in het vijftiende vers: “en Die op de troon zit, zal hen overschaduwen.” In de schriftlezing lazen we volgens de gereviseerde versie, die een correctere interpretatie geeft: “Hij Die zit op de troon zal Zijn tabernakel over hen spreiden.” De verheerlijkten zullen leven onder God. Het is hierom dat “de zon op hen niet zal vallen, noch enige hitte”: omdat zij in God leven. O, wat een heerlijke woonstede zal dat zijn! U en ik zijn vaak zoals Noachs duif, die uitgezonden werd om over de watervlakte te vliegen en geen rust vond onder de holte van haar voet, maar zij leven voor altijd in die ark. Wij vliegen nog in en uit om teerkost te vinden, maar hierbij zijn we bedroefd en weten niet waar we aan toe zijn. Daarboven gaat men nooit meer op zoek naar rust, maar ziet men voor eeuwig op het gezicht van de Koning en leeft men altijd aan Gods rechterhand, waar er voor altijd vreugde is. Wat een geluk moet dit toch zijn in de hemel, om altijd in de nabijheid van de eeuwige Aanwezigheid te zijn, Die altijd te zien is, nooit bedekt door wolken, altijd met vreugde! Zo’n woonplaats moet een transformatie betekenen, want niemand kan bij God wonen die niet op Hem lijkt, vrij van zonde en perfect in heiligheid. We kunnen niet voor eeuwig bij God verblijven als we niet op Hem lijken, en dat is niets anders dan louter heerlijkheid. Het verblijven in de uitgestrekte heerlijkheid van de Heere zal waarborg zijn voor een gelijkheid in heiligheid en reinheid tussen de opgewekten en de grote Vader, Die hun woonplaats wordt. De Heere zal een tabernakel zijn voor Zijn volk, Hij zal hun eeuwige woning zijn.

			Het volgende dat wordt vermeld, is dat al hun behoeften vervuld zijn. “Zij zullen niet meer hongeren.” Het is genade van de aarde om te eten te krijgen als we honger hebben; nooit meer honger te hebben is de overvloed van de hemel. God zal de zielen van Zijn gekochten vervullen zodat zij geen behoeften meer zullen hebben. Hun behoeften zullen voorkomen worden door hun altijd durende tevredenheid. Dat wat zij zullen genieten, is meer dan wat zij ooit hadden verlangd om van te genieten en meer dan wat zij hadden kunnen denken te genieten. Zelfs ons voorstellingsvermogen kan nooit het genot en de glorie van de toekomende wereld bevatten. De heiligen getuigen in de heerlijkheid dat het nooit in hun harten is opgekomen wat God voor hen bereid heeft. De hemel zal in alle opzichten al hun wensen overtreffen; zij zullen dan niet meer hongeren, in die zin dat zij nooit meer zullen hijgen naar meer dan wat zij hebben.

			Zij zullen ook geen verlangens meer hebben die zij hier terecht hadden – verlangens die hun huidige onvolmaaktheid tot uitdrukking brachten. Hier zijn de plicht en het gebod om naar volmaaktheid te streven, om zuchtend en huilend te proberen geheel vrij te komen van ook maar één schaduw van de zonde. Maar daarnaar wordt niet meer gezucht en niet over gehuild in Zijn heerlijkheid, want zij zullen zonder gebrek voor de troon van God staan. Niemand van hen zal schreeuwen: “Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?” (Rom. 7:24). Op aarde is dit een van de geestelijkste uitroepen van mensen met een diep doorleefd geestelijk leven. Niemand zal ooit deze uitroep doen dan mensen zoals Paulus, voor wie ook maar één klein spatje zonde verschrikkelijk veel met de dood van doen had. Fanatici spreken alleen over het volmaakt zijn –het is de spraak van blinde mensen– maar zij die de Heere met afschuw naar zich hebben voelen kijken, zuchten en huilen over wat anderen mislukkingen, ongelukken en onvolkomenheden noemen. Voor hen zijn hun boezemzonden en ongeziene fouten reden tot tranen. Zij hebben een grote honger en dorst naar de gelijkenis met Jezus Christus. Deze gelijkenis hebben de heiligen voor de troon, en zij zullen niet meer dorsten, zelfs niet naar deze beste en begeerlijkste gebeurtenis want zij zullen ermee vervuld zijn.

			Geliefden, let erop dat aangezien zij geen honger hebben, zij ook geen enkele mate van dorst hebben. In welke vorm een verzoeking hen ook treft, het is uitgesloten dat die een voedingsbodem vindt, want honger en dorst beide zijn uitgesloten. O broeders, hoe heerlijk is het om te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid; wat moet die hoogste zegening toch wel niet zijn, als zij zelfs uitstijgt boven deze heilige verlangens! 

			We hebben hier onze wensen die niet behoren te worden ingewilligd, maar daar zal nooit een onwettig verlangen zijn, een voorbijgaande gril of zelfs een onwijze wens. Zij zullen alles hebben wat een vernieuwd hart kan genieten. Alles waar een volmaakte natuur naar kan hijgen, zullen ze bezitten. Er zal geen ontevreden verlangen van hun mannelijkheid zijn, noch zal hun verrezen lichaam noch hun geheiligde geest bewogen worden tot honger of dorst naar enige vorm van kwaad, want er zal niets in hen zijn dat hen ook maar daartoe dwingt. Hetgeen voor hen bereid is, zal zo volmaakt zijn dat voor ze ook maar iets kunnen wensen ze het zullen vinden; voordat ze een behoefte hebben ontdekt, zullen ze het aanbod daarvan genoten hebben. Dat is geweldig! Ja, maar wat ik u nu vertel, is nog niet half de werkelijkheid. 

			Verder ontdekken we een derde zegening, namelijk dat elke overweldigende invloed wordt afgeweerd: “en de zon zal op hen niet vallen.” Wat als met die “zon” de volle glorie van God wordt bedoeld! Als u en ik, zoals we nu zijn, blootgesteld zouden worden aan de hemelse tegenwoordigheid, dan moet onze eerste reactie er een van bezwijking zijn en de tweede de dood. We zijn niet in staat de heerlijkheid van de Godheid te zien; Zijn heerlijkheid zou de dood betekenen voor onze ziel. We mogen wel meehuilen met ds. Walsh: “Wacht, Heer! Wacht! Ik ben maar een aards scheepje en kan zo veel van U nog niet aan.” We zijn nu nog niet in staat om de Heere te zien als de Zon, in optimale heerlijkheid.

			In de hemel is men in staat om de onmiddellijke aanwezigheid van God te verdragen, niet alleen door het middelaarschap van Christus, waardoor de heerlijkheid van God met getemperde straling op de heiligen schijnt, maar ook omdat de hemelingen zelf gesterkt zijn. Weg van al de wereldse vuilheid zijn ze in staat in dat licht te staan dat geen sterveling kan verdragen. Zelfs voor ons is God “een verterend vuur” terwijl we hier zijn, maar de heiligen wensen geen andere mogelijkheid dan het te genieten. Het licht van God is niet te helder voor ogen die zijn aangeraakt met Christus’ hemelse ogenzalf. Het zien van de Eeuwige is niet te heerlijk voor hen voor wie de Heere een deel bij Zich bereid heeft. Wat Johannes op Patmos niet kon verdragen, kan zelfs de zwakste heilige in de hemel aan, niet slechts voor een uur, maar de gehele eeuwigheid door. Gezegend inderdaad zijn zij die de Koning in Zijn ivoren paleizen boven zullen zien!

			Als er wordt toegevoegd “noch enige hitte”, leren we dat de invloeden die ons kwetsen, zullen ophouden te bestaan. In onze leefomgeving zijn vele hittebronnen. De heerlijkheden van het leven, zoals bijvoorbeeld warm weer, kunnen ons beschadigen. Een mens kan goud bezitten, een mens kan in weelde leven, een mens kan voorspoed en eer krijgen totdat hij gedroogd is als hooi in de woestijn op de droogste dag. Tenzij de dauw van de Heere zal rusten op de tak van deze rijke zal hij inderdaad afsterven. We hebben geen behoefte aan genade als God ons tijdelijke zegeningen gegeven heeft. Maar die hitte zal de heiligen in de hemel niet aanraken; zij zullen rijk zijn, geëerd worden en volmaakt schoon zijn, en toch niet lijden aan zelfverheerlijking. Hier kan de hitte die ons omringt ons zo koortsig maken. Onze medemensen lopen warm voor dit en voor dat – zoeken naar weelde, overwinning van een bepaalde partij in de politiek, de eer van een familie enzovoorts– en we zijn allemaal gevoelig voor dezelfde koorts. In onze harten rijzen zondige en ongezonde hittes. We kunnen niet ongeschonden door deze wereld vol plagen gaan: zo nu en dan keren we terug tot onze binnenkamer, en voelen dat we besmet zijn, besmet door de omgeving waarin we een uur geleden waren, besmet zelfs in contact met hen die we zochten te zegenen. Daarboven zal geen koorts de harten van de heiligen raken. Al reizend door de woestenij van deze wereld blaast ineens de sirocco van de wereldgelijkvormigheid over ons, beladen met het brandende zand van de woestijn, de dood dragend onder zijn vleugels. Alleen God kan ons bewaren in dit uur; alleen als we op Hem hopen kunnen we deze zandstorm overleven. De verzoekingen van dit leven zijn vele. Sommige zijn zacht en aanlokkelijk, andere hard en verschrikkelijk; maar daarboven zal de sirocco nooit blazen en de inwoners daar zullen nooit meer zeggen: “Ik ben ziek.”

			Zo heeft u gezien welke perfecte voorziening Christus voor Zijn heiligen boven heeft getroffen, en luister terwijl we aantonen dat deze voorziening, zij het in een wat aangepaste vorm, nu al in onze handen ligt. Kom, geliefden, leven we niet in God? Zingen we niet dat onze God sinds generaties een woonplaats voor ons geweest is? En als er iemand van u is weggelopen van zijn rustplaats, wiens fout is dat? Heeft u de Heere Zichzelf niet gegeven als een eeuwige woonstede? Heeft Jezus niet gezegd: “Blijf in Mij”? Heeft u niet Psalm 23 gezongen: “En ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte van dagen” (Ps. 23:6b). Wat wilt u nog meer? De Heere heeft Zijn tabernakel over u uitgespreid, u verblijft in de schaduwen van de Almachtige. Als u woont in God en het Lam voedt u, beseft u dan niet de waarheid van deze uitdrukking: “zij zullen niet meer hongeren”? 

			Een kind dat gemeenschap heeft met Christus zou zijn vinger niet opsteken om een wereld te verkrijgen, noch met zijn ogen knipperen om de pracht en praal van koningen te zien, noch een stap verzetten om alle eer en heerlijkheid bewezen te krijgen, noch opstaan van het zitten aan Jezus’ voeten om alle wijsheid van de filosofie te leren. Het heeft genoeg, wat kan het nog meer te wensen hebben? Het allerbeste is zijn deel geworden, waarom zou hij ruilen? Nee, zoals de olijfboom zal hij zeggen: “Zal ik mijn vetheid inruilen en een andere boom worden?” En met de vijg zegt hij: “Zou ik moeten inleveren op mijn zoetheid om bij een andere boom te horen?” Hij die van het brood heeft gegeten dat Jezus hem heeft gegeven, zal nooit meer honger hebben. De honden van vleselijke vreugde kunnen geen bekoring vinden in de zoon die eet van zijn vaders tafel.

			“En zullen niet meer dorsten”. Zij zullen voelen dat de Heere Jezus zo algenoegzaam en geheel voldoende is dat hun lusten niet verder reiken dan het aangebodene. Ik ben met bollende zeilen dwars over de zee gegaan, iedere storm de wind in de zeilen gevend, hopend dat ik ergens een haven vond. Rusteloos ben ik heen en weer gevaren, heen en weer geslingerd, iedere golf voelend. Mijn ziel heeft doorgezet door slecht en goed, nooit lang verblijvend in eenzelfde staat. Gelukkig kwam er een dag waarop ik een heerlijke haven vond. Ik liet mijn anker zakken, het vond vaste grond en hield mijn scheepje op zijn plaats. Onder aan Golgotha vond ik mijn plaats. Laat nu de winden maar blazen of ermee ophouden, net zo ze willen. Ik vaar niet meer uit. In de goede haven van de liefde van God in Christus Jezus zal mijn ziel voor altijd verblijven. Als we deze staat maar eens konden bereiken, broeders, en erin blijven, dan zouden we geen verlangens en behoeften meer hebben, geen honger meer hebben, zelfs geen dorst.

			En hoe waar is het voor hen die in God wandelen en dicht bij Jezus leven dat de zon hen nu niet steekt. God overweldigt ons niet in Zijn oneindige majesteit en heiligheid.

			Wat een zegening is het om God in Christus te ontmoeten en in Hem vreugde te hebben. Geliefden, als u dagelijks gevoed wordt door Christus en wandelt in God, het licht van de zon, zo zal tijdelijke voorspoed u geen kwaad doen. U kunt rijk zijn, maar u zult zich niet verlaten op onzekere rijkdommen, u kunt beroemd zijn, maar u zult zo nederig zijn als ware u onopgemerkt. U kunt geleerd zijn, toch zit u aan Jezus’ voeten. U kunt in aardse weelde baden, en toch zegt dit alles u niets. “En de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte.”

			Zij die in God wandelen, worden niet uitgedroogd door innerlijke hitte. We nemen waar dat kerkmensen die ongerust en geïrriteerd zijn een groot deel van het verdriet aan mensen om zich heen bezorgen door altijd te vitten, ongerust te zijn en continu in een staat van nervositeit te verkeren. Maar heilige zielen die in Christus zijn, nemen alles kalm op. U kunt zich zulke mensen herinneren, mannen en vrouwen – wat er ook gebeurde, zij bleven onberoerd, geduldig en opgewekt. Grote verliezen deden zich voor in hun zaak, maar de broeder raakte niet uit balans. Droeve berichten kwamen, maar de zuster klaagde niet. Als de gelovige een zware kwelling overkwam, was zijn grootste zorg dat de Heere hem zou heiligen. Als de mensen hem vervolgden of lasterden, bevreemdde hem dit niet, want hij verwachtte door de wereld gehaat te worden als volgeling van Christus. Als hij floreerde, overkwam hem geen hitte van trots en overschaduwde hij niet alle anderen zoals een haan de hennen overheerst. In rust bewaarde hij zijn ziel. Gods gave van de Heilige Geest gaf hem rust en kracht. Hij kon zeggen: “Mijn hart is vast, mijn hart is vast o God; ik zal zingen en lofprijzen!” “En de zon zal op hen niet vallen, noch  enige hitte.”

			Hoeveel ongeluk valt de mens ten deel door zijn hittes! De dokter kijkt hoopvol als ons bloed zich herstelt wordt en de koorts afneemt. Het beste medicijn voor de koorts van de ziel is om te wandelen onder de schaduw van de Almachtige en gevoed te worden door de Heere Jezus Christus. Want die heilige schaduw en dat gezondmakende voedsel voorkomen dat deze brandende ziekte in de buurt komt van Gods uitverkorenen. “Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt; voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest. Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tienduizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken” (Ps. 91:1, 5-7).

			“Ah”, zegt er iemand, “u stelt ons een extreem hoge standaard om aan te voldoen.” Ik stel u een standaard waaraan menigten van Gods volk hebben voldaan, waarvan ik zou wensen dat u allen daaraan voldoet. Als deze gezegende buit in de hemel u hier beneden niet begerig maakt om dit niveau te bereiken, wat kan ik dan nog zeggen? Het is uw eigen gewin en tot Gods eer dat u niet minder dan dit zou behalen. Sta op uit het stof, broeders. Ga op tot de heuvel van de Heere en sta in deze heilige plaats. Verblijf in Christus en voed u met Christus, dan zal dit alles uw erfdeel zijn. Tot zover wat de volmaaktheid van de voorziening betreft.

			Wilt u mij nu toch de aandacht van uw hart geven terwijl ik probeer een edele snaar te raken,  en dat is de omschrijving van de Gever. “Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” U ziet dat dit de oorzaak is van de oorsprong van alle vreugde. Het vers begint met “want”, om aan te geven dat dit de oorzaak is van de gelukzaligheid van de zaligen dat het Lam hen beide leidt en weidt.

			Wie is het Die hen voedt? Het is het Lam. Ik zou willen dat het mogelijk was om u aan te tonen welke vreugde mijn eigen ziel heeft om te mediteren over dit gezegende woord: “het Lam”, zoals het in deze context staat. Leert dit ons niet allereerst dat onze rust en ons leven van onze opgestane Zaligmaker moeten komen – het Lam? De uitdrukking is overigens heel bijzonder; het is een beeld en ook weer geen beeld, een gemengde metafoor, en toch is het helemaal duidelijk! Het staat geschreven: “het Lam zal hen weiden.” Dit is een nauwgezette interpretatie. Wat is dit? Het is een Herder, en die Herder is het Lam! Hier is de diepere waarheid die in deze woorden verborgen is – Hij Die ons redt, is een mens, net als wij. Hij Die borg staat voor Zijn volk is een van hen – en daarom schaamt Hij Zich niet een broeder te noemen. Een lam is een lid van de kudde, maar in dit geval is het Lam de Herder van de kudde; een herder die ook lam is moet de tederste herder zijn die we ons kunnen voorstellen, de sympathiekste en broederlijkste wachter die er is. Als een man herder over de schapen is, dient hij vol toewijding te zijn, maar hij kan nooit zo lieflijk zijn als wanneer hij deel heeft aan hun natuur. In ons geval heeft de Herder ook volledig deel aan onze natuur: wij zijn mensen en onze Herder is een mens.

			Geliefden, de kracht voor onze ziel, ons geestelijk vlees, ligt hierin dat de Zoon van God ook deel heeft aan vlees en bloed, en zo een van ons is. Hij Die op de troon zit is verwant aan ons, Een Die gedeeld heeft in onze natuur, een broeder in tegenslag. Deze hemelse waarheid is zeker manna uit de hemel, voedsel voor heilige zielen. Het Lam is hun hoop, hun rust, hun eer, hun vreugde, hun glorie.

			Betekent het niet meer dan dat? “Het Lam” verwijst zeker naar het offer. Laat uw ogen eens een vers of twee teruglopen en daar heeft u de kern van de uitdrukking; “en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam” (Openb. 7:14b). Hij dan, Die Zijn volk voedt in de hemel, is het offer, de verzoening, de schuldbetaling. In de hemel eren zij het kruis. Iedereen zingt: “Hij hield van mij en gaf Zich voor mij.” De verheerlijkten drinken uit de diepten van de bron van verlichting omdat God vlees geworden is en Hij in dat menselijke vlees volledige genoegdoening voor menselijke zonden heeft betaald. Broeders, deze twee fonteinen zijn ook hier; kom laat ons toch daaruit drinken, laat ons onze dorst lessen door het water van de bron van Bethlehem en door de stromen  van de aangeraakte steen.

			Toch is er nog een derde betekenis die we niet moeten vergeten. “Het Lam” verwijst ook naar het zachtmoedige karakter, de laagte waartoe Hij is afgedaald en de nederigheid van de Heere Jezus. De Heere Jezus werd op de aarde “als een lam ter slachting geleid.” Hij was vriendelijk en zachtmoedig. Hij verbleef onder de mensen, de vriend van zon­daren, de vriend van kinderen, de metgezel van de armen, en vandaag is Hij niet anders dan toen Hij op aarde was. Alhoewel de hemelen Hem aanbidden, is Hij nog steeds zo liefdevol en opofferend als in de dagen dat Hij hier verbleef, en dat is waarom Hij Zijn mensen zowel hier als in de hemel kan voeden.

			Ik smeek u om op dat woord “Lam” te teren met uw gehele ziel. Jezus heeft Zich bij de kudde gevoegd; zoals de kinderen van vlees en bloed zijn, zo heeft Hij ook daarin deelgenomen. Zo zeker als Hij God is, is Hij ook mens, niet alleen in gelijkenis, maar volledig.

			Hij is ook ons offer, namelijk het Lam dat geslacht is voor de grondlegging van de wereld. Welke rust kwam er in ons hart toen we voor het eerst de woorden hoorden: “Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!” (Joh. 1:29b). Houd vol om op Hem te zien en al uw koortsige hittes zullen afzwakken en uw honger en dorst naar de geest zullen gestild en gelest zijn.

			Jezus is zo zachtmoedig en nederig, zoals ik al zei, dat u Hem te allen tijde kunt benaderen en Hij zal Zich aan u openbaren. Hij is teder en edel en toont Zich nooit vreemd ten opzichte van ons vlees. Zittend aan Zijn voeten zult u rust voor uw ziel vinden. “De zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte.” Alles wat onze geest nodig heeft, wordt door de Heere gebracht, toch is dit nog niet alles. De tekst spreekt over “het Lam, Dat in het midden des troons is” Dat hen zal voeden. 

			Kunt u deze twee dingen met elkaar verbinden, een offer en een troon? Dezelfde Zaligmaker Die Zijn bloed voor ons gegeven heeft zodat Hij ons zou reinigen van alle zonde, heeft nu heerschappij over het gehele universum. Hij, Die Zich vernederd heeft om onze zonde over te nemen, is nu de soevereine Heerser, Koning der koningen en Heere der heren. Denk daaraan en wees gerust. Onze Voorstander is verheerlijkt. Ons Hoofd, onze tweede Adam, is in het midden van de troon. God de Vader heeft de Middelaar verhoogd op de plaats van eer en macht en heerschappij. Onze Zaligmaker heeft alle macht in hemel en op aarde. Soms als ik aan mijn Koning denk zoals Hij is in Zijn verheerlijkte en glorieuze status, dan denk ik dat het niets uitmaakt wat er van mij wordt, arme volgeling. De zon van vervolging schijnt niet als Hij is gezien als God over alle geheiligden. Honger is geen honger, pijn geen pijn voor zo’n geliefde. In heerlijke vereniging met de onuitsprekelijke eigenschappen van Jezus zijn we het vrolijkst als we het het slechtst hebben, voelend dat als Christus rijk is, wij niet arm kunnen zijn en als Christus gelukkig is, wij niet teleurgesteld kunnen zijn. Zijn overwinning is onze overwinning. Zijn eer is onze eer. Voel deze eenwording met uw Heere en u zult zich in de hemel beginnen te voelen.

			Let er verder op dat we lezen over “het Lam, Dat in het midden des troons is”, hetgeen erop wijst dat onze Verlosser het meeste opvalt van alle aanwezigen. Recht in het midden van de troon is Jezus. Hij wordt gezien door de engelen, voortdurend wordt Hij met ontzag gadegeslagen door de dienaren van God. De soevereiniteit van God, Zijn koninklijke macht en Zijn eeuwige majesteit zijn aanwezig in Christus om Zijn belang te onderstrepen en Zijn Naam bekend te maken. Hij moet regeren. Elk oog moet Hem zien en elke tong moet Hem Heere noemen, tot meerdere glorie van God de Vader. Alle vijanden zullen onder Zijn voeten zijn en Hij zal verhoogd, verheerlijkt en zeer hoog zijn. Mijn hart verheugt zich door hieraan te denken op een bewolkte en donkere dag. Alhoewel onze moderne denkers sneren over het Evangelie, sceptici de leer van de Nazarener verachten en er allerlei soorten hoon en spot over het heilig geloof gegoten worden, toch heeft de Heere Zijn Zoon op de heilige heuvel gezet en is Hij daar met Hem om Zijn eeuwigdurend rijk te bezegelen, ondanks de aanvallen van mens en duivel.

			In dit alles zie ik het heerlijkste voedsel voor Gods kudde. Jezus spreekt tot hen vanaf de troon en gebruikt begrijpelijke woorden zoals in de tijd dat Hij op de aarde verbleef. “Vrees niet, kleine kudde, want het is de wil van uw Vader om u het koninkrijk te geven.” Vanuit de heerlijkheid zei Hij: “Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon” (Openb. 3:21).

			Met het “midden van de troon” schijnt bedoeld te worden dat Jezus het centrale punt van alle zaken is geworden. Voor Hem zal de vergadering staan. Hij is verhoogd en alle mensen worden naar Hem toe getrokken. Hij is de grote centrale zon en alle andere lichten draaien om Hem heen. Hij is het hart van het eeuwige doel, het scharnier van de geschiedenis en het hoogtepunt van de opstanding. Hij regeert in het midden van de hemel, precies zoals Hij in het midden zal zijn van twee of drie die in Zijn Naam bijeenkomen. Onze vreugde is perfect zoals die van de rechtvaardigen. Deze vreugde delen we met de algemene, christelijke kerk van altijd en overal. Jezus op de troon is voor onze harten en liederen de centrale persoon, en het centrum zal nooit verplaatst worden, noch zal de vergadering van Zijn mensen uiteengeslagen worden.

			Zo ziet u wat het is dat de heiligen in de hemel voedt, en ik verlang ernaar dat u voelt dat u hier beneden gevoed wordt door dezelfde Herder van de schapen, op dezelfde wijze. Er zijn geen andere plaatsen voor u dan de handen van Jezus, waarin alle volheid is. Er is geen verlichting voor u behalve dan die van de troon van het Lam wordt gegeven. 

			Draai u dan om, broeders, draai u dan om van alle nieuwigheden van de moderne gedachten en de loze uitvindingen van de mens en zie op de troon van uw aanbiddelijke Heere, het Lam van Gods paasfeest, het Lam Dat alle krachten van het kwaad zal overwinnen en in het midden van de troon staat. Leef uit de letterlijke, historische vleeswording van de Zoon van God; geloof in Zijn letterlijke dood, Zijn feitelijke plaatsvervanging, Zijn volledige en volmaakte verzoening; leef uit Zijn opstanding uit de doden, Zijn Hemelvaart tot de rechterhand van God. Twijfel er nooit aan dat Hij nu het hoogste doel is van de hemelse aanbidding, de Heere van alle dingen die zijn en zullen komen. Weet vast en zeker dat Hij in de laatste dagen boven alle koningen en heersers gesteld wordt, boven iedere naam die genoemd wordt. Als we maar volgens deze waarheden kunnen leven en ons erin verheugen, zullen we niet meer hongeren noch dorsten en zal de zon niet meer op ons vallen noch de hitte ons steken. Dan zullen we zelfs hier levende fonteinen van water vinden en de tranen zullen van onze ogen afgewist worden.

			Ik sluit af door nog op het derde punt te wijzen; dat is de manier waarop dit bereid gemaakt wordt. We hebben de voorziening in haar volmaaktheid gezien en de Gever in Zijn heerlijke staat. Laat ons nu zien hoe dit de heiligen wordt gegeven, want zo wordt het ook ons gegeven.

			De heiligen in de hemel genieten dit op tweëerlei wijze – het Lam in het midden van de troon zal hen voeden en hen leiden. Lees dit eens en denk eerst eens over het voeden. Het Griekse woord is: “zal hen weiden.” In de hemel is Jezus een Herder Die over Zijn kudde heerst met een gelukkige, harmonische en vriendelijke heerschappij, waaraan zij gewillig en blij gehoor geven. Daar zorgt de Heere Jezus onmiddellijk en persoonlijk voor Zijn volk. Hijzelf bekommert Zich om alles wat zij nodig hebben. Hier heeft hij onderherders en deelt Hij het eten uit door onze gebrekkige bediening. Soms zijn we hiertoe helaas niet in staat of vergeten we het en wordt de kudde niet gevoed. Maar dit is nooit zo in de hemel, omdat het Lam daar Zelf voor ons zorgt en een herder voor ons zal zijn zoals geen van ons dat zou kunnen. Wat zei de profeet Micha? “En Hij zal staan, en zal weiden in de kracht des Heeren, in de hoogheid van den Naam des Heeren Zijns Gods, en zij zullen wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden der aarde” (Micha 5:3).

			Alles wat de heiligen zich kunnen wensen tot zorg en voedsel in de heerlijkheid is in Christus. Ik weet niet wat het zal zijn, maar dit weet ik dat terwijl zij Hem aanbidden Hij voor hen zal zorgen. Hij is onder hen als de hoogste Herder, voor wiens verschijnen de onderherders zullen komen in heerlijkheid.

			Daarboven staat de Heere Jezus in een nauwe verbinding met hen, want anders zou er niet staan: “Het Lam zal hen voeden.” Ik herinner u nogmaals aan wat ik heb gezegd: Hij voedt ze, daarom is Hij hun Herder. Toch is het nog steeds het Lam dat hen voedt; daarom is Hij één met hen, alsof Hij samen met hen gevoed werd, alsof hun voedsel het Zijne was en Zijn voedsel het hunne en zij in alle opzichten aan Hem gelijk zouden zijn. Wat moet gemeenschap met Christus zijn in de hemel! Ik kan niet zeggen, en velen van u zullen dit beamen, dat ik hier zo’n blijvende gemeenschap met Jezus ervaren heb dat het me niet uitmaakte of ik hier was of tussen de engelen.

			Maar als we eens onze mogelijkheden zullen hebben vergroot, als ons verstand opgeklaard zal zijn en onze verlangens gezuiverd, en wij onschuldig en aan Christus gelijkgemaakt zullen zijn, wat moet het dan zijn om Zijn heerlijkheid te aanschouwen. Wat zal het zijn om met Hemzelf gemeenschap te hebben, om ons hoofd aan Zijn borst te leggen, te vertoeven in Zijn liefde en onze harten op hun beurt van liefde voelen branden! Om voor eeuwig met Hem te zijn, geen wolk daartussen te hebben, geen afwijkende wens te voelen, geen gedachte aan toekomstige afwijking, geen mogelijkheid Hem te kwetsen door zonde! Wat moet het zijn om voor eeuwig met Hem in Zijn heerlijkheid te zijn? De gedachte eraan overstijgt ons bevattingsvermogen. Hij hoedt hen, Hij doet dit Zelf, en daarom zijn zij gezegend. 

			Denkt u niet dat u een deel hiervan al vandaag kunt ontvangen? Stelt u dat ter discussie? Wat zal Johannes 10 voor betekenis hebben als Jezus niet de goede Herder is? Lees dit als u thuisgekomen bent. Wat wordt bedoeld met Psalm 23? Is die Psalm voor een andere wereld of voor deze? Zegt die niet: “De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren”? (Ps. 23:1-2). Te zien aan de twijfelachtige blik van u zou men denken dat u dacht dat er zou staan: “De Heere is vergeten mijn Herder te zijn. Hij heeft me overgegeven aan de wolf. Hij heeft me in een wildernis gestuurd en me achtergelaten tussen de donkere bergen. Ik verga in een dorstig en droog land waar geen water is.” Het is niet zo, we moeten niet denken dat het zo is, want zelfs hierin is onze grote Heere onze Herder en Hij zorgt voor iedereen van de kudde.

			Dan staat er geschreven “en zal hun een Leidsman zijn.” Dit is een ander werk van de Herder, om Zijn kudde te leiden. Hij leidt hen tot fonteinen van het levende water. Het is een variatie op dezelfde gedachte. Welnu, zelfs in de hemel hebben de verheerlijkten leiding nodig, en Jezus leidt hen. Terwijl Hij leidt, wijst Hij Zijn volk op de verborgen bronnen en verse fonteinen die zij nog niet hebben ontdekt. Ook in de eeuwigheid twijfel ik er niet aan dat de Zaligmaker frisse geneugten zal aanwijzen aan Zijn verlosten. “Ga mee”, zal Hij tot de kudde zeggen, “hier zijn nog meer stromen van water.” Hij zal hen leiden, door de eeuwen heen, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Voortdurend zal Hij Zijn kudde in diepere geheimenissen leiden en in grotere heerlijkheden. Nooit zal de onvermoeibare God, Die Zichzelf tot een rantsoen voor Zijn volk heeft gegeven, volledig gekend worden, zodat er voor eeuwig bronnen van frisheid en nieuwe vreugde zijn. De Herder zal Zijn kudde voortdurend langs deze bronnen van levend water leiden.

			Hij zal hen ook van de rivier van vreugde laten drinken, zodat ze vol vreugde zullen zijn. Kunnen we niet al vandaag een beetje hiervan genieten? Als we Christus maar volgen, dan mogen we drinken van dat water dat Hij om niet geeft aan allen die in Hem geloven, zoals Hij dat aan die vrouw in Samaria gaf. “Ik kan geen vreugde zien”, zegt er iemand. Nee, maar Jezus wil u erin leiden. “O, maar ik las deze morgen in mijn Bijbel en ik heb er niets van meegekregen.” Dat kan zo zijn, maar als Jezus er was geweest en u tot de fontein had geleid, dan zou u verfrist zijn geworden. Hoe kan een tekst opengaan als Jezus hem beweegt! U bent zoals Hagar, u heeft uw kind in de woestijn neergelegd, u vergaat van de dorst en als u nu maar zou luisteren, dan zou u het stromen van het water horen, juist achter u. Het enige wat u nodig heeft is dat de Heere uw ogen opent en u zult uw rijke voorziening zien, omdat de levende fontein binnen handbereik is.

			Ga dan vandaag naar uw Zaligmaker en zeg: “Heere, leid me naar de levende fonteinen van water. Ik dronk jaren terug en drink nog steeds, maar ik wil iets voor een innerlijke dorst. Ik verlang ernaar om meer te weten en meer lief te hebben.” Jezus zal u leiden. Hij zal het nu doen en als Hij dit doet, dan zult u zich realiseren hoe deze aarde zich verhoudt tot de hemel boven. Laat ons onszelf dan aansluiten als schapen bij die grote Herder. Kom, verdwaalden, kom tot de Herder en Bewaarder van uw zielen. U, die zo vele jaren in deze groene weide verbleven heeft, kom tot Hem en volg Hem nog meer en uw ogen zullen geopend worden voor nieuwe rivieren van vreugde, waar alles droog leek. U zult in het dal van Baca een bron vinden en door daarvan te drinken zult u van kracht tot kracht gaan, totdat elkeen van u in Sion voor God verschijnt. Hoe lang zal het zijn, o Gezegende, voordat we U mogen zien? Brak die dag maar aan! 

			Amen.

			Het aangezicht van Jezus zien

			En zullen Zijn aangezicht zien.
Openbaring 22:4

			De Italianen bewonderen Napels buitengewoon, zodat één spreekwoord van hen luidt: “Zie Napels en sterf.” Alsof er niets meer te wensen over zou zijn nadat je die fraaie baai en stad hebt gezien. Om een nog heerlijker schouwspel te zien zoals in de tekst wordt genoemd, zou men graag duizend keer sterven. Als het God behaagt dat we deze wereld verlaten vóór de wederkomst van onze Meester, dan kunnen we lachen om de dood en hem als winst zien, als de dood ons brengt naar de plaats waar we Zijn gezicht zullen zien. “U kunt niet Mijn aangezicht zien en leven,” sprak de Heere vroeger; maar dat gold alleen de sterfelijken en slaat niet op de onsterfelijken die hun kleed van onbevlektheid hebben aangetrokken. Daar in dat heerlijke land zien zij Gods aangezicht zonder te sterven, ja, dat zien is de essentie en uitnemendheid van hun leven. Hier zou dat zien overweldigend voor de ziel en het lichaam zijn zodat ze pijnlijk van elkaar zouden scheiden om te sterven. Maar daarboven is de lichaamloze geest in staat om deze straling van heerlijkheid  te verdragen, en zo zal het lichaam dat ook kunnen als het is gereinigd en vervuld met al Zijn krachten door de wederopstanding der doden. Dan zullen deze ogen, die met blindheid geslagen zouden worden als zij op deze allerhoogste heerlijkheid hun blik zouden slaan, gesterkt worden om voor eeuwig de Heere van de engelen te zien, Die de uitgedrukte heerlijkheid van Zijn Vader is en het uitgedrukte beeld van Zijn persoon.

			Broeders en zusters, zie het voorwerp van onze verwachtingen! Zie de vrolijkheid, die ons beloofd wordt! Sla acht op de hemel die op ons wacht! Vergeet voor een tijd uw huidige zorgen, laat al uw problemen en zorgen voor een poos verdwijnen en leef eens in de toekomst die ons wordt verzekerd door zulke vaste beloften dat u zich er zelfs nu in kan verheugen! De sluier die ons afgrenst van onze grote beloning is zeer dun; de hoop straalt door zijn dunne stof. Geloof ziet als met arendsogen en kan deze mist doordringen tot daar waar eeuwige schatten verborgen liggen voor zoekende ogen. Wat het oog niet gezien heeft, het oor niet gehoord, noch in het hart van de mens opgekomen is, namelijk die dingen die God bereid heeft voor hen die van Hem houden, heeft Hij aan ons geopenbaard door Zijn Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepste Godsgeheimen. En wij hebben, door de kracht van de Geest, geloofd en verwachten daarom deze glorie die elk verstrijkend uur dichterbij komt.

			Toen onze Heere hier op aarde was, zou het een groot genoegen voor gelovigen zijn geweest als zij Zijn gezicht hadden gezien. Ik kan het mij slecht voorstellen, maar wellicht dat u, moeders, dit kunt, wat het voor een vreugde voor Maria moet zijn geweest toen zij voor het eerst op dat heerlijke gezicht van dat heilige Kind Jezus heeft gezien. Ik ga ervan uit dat Jezus als kind buitengewoon mooi geweest is. Een ziel, zo perfect als de Zijne, moest wel wonen in een lichaam dat volmaakt in symmetrie en aantrekkelijk in zijn voorkomen was. De overschaduwende Geest, door wiens onbegrijpelijke tussenkomst Hij ontvangen was bij de maagd Maria, zou toch onmogelijk een onaantrekkelijk lichaam gemaakt kunnen hebben. Nog veel minder zou Hij een liefdeloos lichaam gemaakt hebben voor zo´n heerlijke Persoon als de enige Gewenste van de Vader.

			Ik denk dat toen Zijn moeder op Hem zag en de wijzen en de herders naar dat gezicht keken, zij allen die aloude spreuk gezegd hebben: “U bent schoner dan de mensenkinderen.” Die kribbe bezat een nog nooit vertoonde schoonheid; hoe goed mogen schilders hun talenten dan wel niet gebruiken om dat beeld te schilderen. Want herders verlieten hun kudde, wijzen kwamen van een ver land en de engelen verlieten hun troon, allemaal om dat gezicht te kunnen aanschouwen.

			Ik denk dat het een grote vreugde geweest moet zijn om daar in Nazareth het gezicht van de volwassen Jezus te zien toen Zijn aangezicht straalde van vreugde: “Toen verheugde Jezus zich in de geest en zei: Vader, Ik dank U.” Hoe graag zouden we ons niet koesteren in de stralen van deze zondeloze glimlach. Het zou een gezicht zijn dat alleen bestemd is voor hen die zuiver van hart zijn omdat zij alleen deze merktekenen van vreugde op Jezus’ gezicht kunnen zien. En wat voor een vreugde, zo geestelijk, zo verfijnd, zo hemels, zo goddelijk! “Vader, Ik dank u,” God dankend voor dat eeuwige welbehagen en die verkiezing sinds het begin, waardoor Hij de dingen van het koninkrijk van God kon verbergen voor hen die wijs en verstandig waren om ze te tonen aan de kinderen. Dat is goed geweest in de ogen van Zijn Vader. 

			Wat bijzonder moet het gezicht geweest zijn dat Petrus, Jakobus en Johannes aanschouwden. Ze zagen Zijn verheerlijkte lichaam, met bliksemschichten eromheen, en Zijn hele lichaam dat glansde als dat van een verheerlijkte persoon. De gelukkige aanschouwer zou wel daar op die plaats willen sterven. Het was genoeg om geleefd te hebben en zo te sterven, met Zijn hemelse heerlijkheid zo op het netvlies.

			Geliefden, voelt u zich soms niet zoals ik wel eens doe, dat u wenst dat u zelfs de Geliefde Zijn gezicht zou willen zien in Zijn angst en pijn? Het duurde niet lang voordat Jezus’ schoonheid was aangetast door Zijn innerlijke pijn en dagelijkse tegenstanden. Hij zag eruit als iemand van vijftig toen Hij nauwelijks dertig was. De Joden zeiden toen tegen Hem: “U bent nog geen vijftig jaar oud, en toch heeft U Abraham al gezien?” Zijn gezicht was nog meer aangetast, zo wordt ons verteld, dan van wie ook, en Zijn gestalte meer dan dat van andere mensen. Want Hij heeft al onze ziekten op Zich genomen en onze zorgen heeft Hij gedragen en al deze plaatsvervangende pijn heeft groeven in Zijn gelaat getekend, Zijn wangen laten hangen en Zijn oogranden rood gemaakt van het vele huilen.

			Toch zou ik graag in het gezicht van de Man van smarten gekeken hebben. Graag zou ik gekeken hebben in de ogen die omschreven worden als de ogen van de duiven bij de wateren, gewassen met melk en recht gezet. Het zijn bronnen van droefheid, putten van vreugde en fonteinen van medelijden. Graag zou ik liefdevol deze wangen die als bedden van kruiden en zoet als bloemen waren, aanbeden hebben, en deze lippen als lelies, waar een zoetruikende mirre vanaf droop. Want al het lijden dat Hij geleden heeft, kon de majesteitelijkheid van genade en heiligheid niet van dat getergde gezicht afhalen, noch iets van de mentale, morele en geestelijke schoonheid die zo bij deze Man hoorden.

			Hoe verschrikkelijk liefderijk moet dat geliefde gezicht hebben gekeken toen het overdekt was met het karmozijn van het zweten van bloed, toen de schitterende tint van de felgekleurde straffen de lelie van Zijn perfectie bedekte! Wat een gezicht moet dat zijn geweest, toen de Man van Smarten zei: “Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe. (Matth. 26:38a)” Wat moet het geweest zijn om in dit gezicht te kijken toen op Zijn hoofd een doornenkroon stond, toen de bloedrode druppels elkaar opvolgden langs de geslagen wangen waarop gespuwd was door de schaamteloze monden van de spotters. Dat moet een verschrikkelijk gezicht geweest zijn. Nog erger is wellicht het zien van de Verlosser Die riep: “Mij dorst!”, en later in de bitterste nood schreeuwde: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten.” Toen heeft de zon van dit universum een verschrikkelijke verduistering beleefd, toen is het licht van de hemel inderdaad achter een inktzwarte wolk gebleven. 

			Dat gezicht in die toestand hebben we niet gezien, en zullen we ook niet zien, en toch geliefden, zullen we Zijn gezicht zien. Ik zou wensen dat ik bij Maria geweest was en de heilige vrouwen en Jozef en Nicodemus, toen zij Zijn gezegend lichaam van het kruis namen en het in de tombe legden. Voor maar één blik op dat bleke gezicht, om te zien hoe de dood eruitzag als hij zich afspiegelde in volmaakte klei. Hoe Jezus eruitzag toen Hij verslagen leek maar nog steeds vocht, overwonnen scheen en toch Overwinnaar zou worden, Zijn lichaam opofferend aan het verderf, om voor een tijdje gelegd te worden in het bewaarhuis van de tombe en tegelijkertijd zou Hij alle spijlen van dezelfde verwoester vernietigen!

			Maar broeders, er was zonder twijfel een glorieuze verandering in het gezicht van onze Heere gezien door de broeders na de wederopstanding. Het was hetzelfde gezicht, en zij wisten Hem dezelfde Christus. Drukten zij hun nagels niet in de gaten in Zijn handen en betasten zij niet de wonde aan Zijn zijde? Wisten zij niet dat Hij echt van vlees en bloed was toen zij Hem een vis zagen eten en een stuk honingraat? Maar het gezicht was teruggekeerd naar de vroegere majesteitelijkheid en straling. Want ik ga ervan uit dat het toen scheen met de helderheid van dat licht dat er nu vanaf schijnt, want Johannes vertelt ons dat Zijn gezicht straalde als de zon in haar kracht. Daar waren, zo geloven we, voorbeelden van die onvergelijkbare glorie die de heiligen verheerlijkt, dag zonder nacht, die eeuwig voortduurt in de hemel. Dat gezicht werd hier voor het laatst gezien toen Hij opsteeg met zegenende handen en de wolken Hem aan de ogen onttrokken. Toen, terwijl Hij naar beneden keek en met Zijn beide handen zegenend omhoog ging, wees Hij Zijn discipelen aan als Zijn getuigen en bad hen te gaan en het evangelie te verspreiden. Hij beloofde altijd bij hen te zijn tot aan het eind van de wereld. Zo zag het gezicht van Christus eruit op de aarde en deze herinnering mag ertoe dienen om een heilige schildering te maken van dit gelukzalige visioen dat de Heere ons beloofd heeft en waarover we nu willen spreken als de Heilige Geest ons genadig de welsprekendheid zal geven.

			Allereerst, zo stel ik voor, broeders, zal ik dit gelukzalige visioen u voor ogen stellen: “En zullen Zijn aangezicht zien.” Daarna zullen we een moment stilstaan bij de overtreffende helderheid van dit visioen “En zullen Zijn aangezicht zien”, op een manier die meer dan anders nadrukkelijk is. Dan, ten derde, behandel ik de privileges, de keuze en de kostbaarheid die aan dit visioen vastzitten. Ten slotte zullen we nog een aantal woorden wijden aan de uitverkorenen die dit visioen zullen zien*.

			Allereerst dan, dit gelukzalige visioen. “En zullen Zijn aangezicht zien.” Het is de grootste zegening van de hemel, het opperste genot van de hemel, de hemel in de hemel, dat de heiligen daar Jezus zullen zien. Er zullen nog andere dingen te zien zijn. Wie durft er de fundamenten van chrysoliet, chrysopraas en hyacinth te verachten? Wie zal er lichtvaardig spreken over de straten van goud, gelijk aan doorluchtig glas en de paarlen poorten? We moeten niet vergeten dat we ook engelen, serafims en cherubims zullen zien, en niet te vergeten de apostelen, martelaren, kerkvaders, samen met hen met wie we geleefd en avondmaal gevierd hebben in onze Heere hier beneden. We zullen zeker aan onze geliefden denken die in Jezus ontslapen zijn, die ons hier dierbaar waren en het nog steeds zijn, die niet verloren zijn, maar ons zijn voorgegaan.

			Maar ondanks dit alles is er een belangrijkere gedachte als we aan de hemel denken en die gedachte vormt de belangrijkste volheid als we er naartoe zullen gaan: we zullen Jezus zien. We zullen geen tijd besteden aan het koesteren van allerlei denkbeelden, dat voor een bepaald soort mensen een aantrekkingskracht schijnt te hebben omdat zij daarin een hemel kunnen zien. Ik heb in tijdschriften verzinsels gelezen waarin de eeuwige vreugde van de schrijvers bestond uit een eeuwige toename van kennis van de wetten van Gods universum. Dat is niet mijn hemel. Kennis is geen vreugde, maar leidt veeleer meestal tot zorgen. Kennis op zichzelf maakt mensen niet gelukkig of heilig. Als het alleen om kennis gaat, zou ik net zo lief niets willen weten. Het is beter om één ons liefde te hebben dan een pond kennis. Beter een weinig te dienen dan veel kennis te bezitten. Ik verlang ernaar te weten wat God mij wil leren, maar buiten dat zal zelfs onwetendheid mijn vreugde zijn. Sommigen hebben gesproken over het vliegen van ster naar ster om zo Gods wonderen in het universum te zien. Om te zien hoe Hij regeert in deze streek van Zijn uitgestrekte rijk en hoe Hij regeert in de andere regio van Zijn onmetelijke gebied. Het kan zo zijn, maar dat is geen hemel voor mij. Voor zover mijn kennis reikt, zou ik liever thuis blijven en voor altijd aan de voeten van Christus zitten in plaats van te zweven over de gehele schepping.

			Als Jezus niet oneindig zou zijn, zouden we niet zo spreken. Maar Hij is in Zijn Persoon heilig en dit geldt ook voor Zijn menszijn en daardoor is Hij zo dicht met ons verbonden dat de grootst mogelijke genegenheid tussen ons bestaat. En daarom zullen er altijd nieuwe onderwerpen bestaan om over te denken. Altijd verse bronnen voor vreugde voor hen die opgetrokken zullen worden tot Christus. 

			Zeker, broeders en zusters, voor geen enkele gelovige zou de hemel iets wenselijks hebben als Christus daar niet was, of als we met Hem niet die dichte en liefdevolle gemeenschap zouden kunnen ervaren. Een zucht van Hem keerde eens onze zorgen om in vreugde; hernieuwde gemeenschap tilt ons boven onze huidige zorgen uit en geeft ons kracht om onze zware last te dragen. Wat moet hemelse gemeenschap dan wel niet zijn? Als we Christus bij ons hebben, zij we blij met een brok brood en tevreden met een beker water. Maar als Zijn gezicht verborgen is, kan de hele aarde geen soelaas bieden. Dan zijn we onze Geliefde verloren, onze zon is gedaald, onze maan is verduisterd en onze kaars is uitgeblazen. Christus betekent hier voor ons alles in allen en daarom hijgen we naar een hemel waarin Hij Zelf voor eeuwig in ons zal zijn en zo zal de hemel van God ook zijn. Het Paradijs van God is niet het Elysium van de inbeelding, noch het utopia van het intellect, noch het Eden van de poëzie. Maar het is de hemel van een intense geestelijke broederschap met de Heere Jezus, een plaats waarvan beloofd wordt aan gelovige zielen dat zij Zijn aangezicht zullen zien.

			In het gelukzalige visioen wordt geschetst dat zij Christus zullen zien en dat zij vooral Zijn aangezicht zullen zien. Zij zullen niet de randen van Zijn mantel zien, zoals Mozes eens de achterste delen van de Heere zag. Zij zullen niet tevreden zijn met het aanraken van de zoom van Zijn kleed of met het zitten aan Zijn voeten zodat ze slechts Zijn sandalen zien, maar zij zullen Zijn aangezicht zien.

			Hieronder versta ik twee dingen: allereerst dat zij lijfelijk, met hun opgerezen lichamen, feitelijk in het gezicht van de Heere Jezus zullen kijken. Ten tweede, dat geestelijk hun verstandelijke eigenschappen zullen zijn vergroot, zodat het voor hen mogelijk is om in het hart, de ziel en het karakter van Christus te kijken. Ze zullen Hem begrijpen, Zijn werk, Zijn liefde, alles aan Hem, zoals zij het nog nooit begrepen hebben. Zij zullen letterlijk, zo zeg ik, Zijn gezicht zien, want Christus is weliswaar een geest en in de hemel goddelijk, maar nog steeds een Mens, en daardoor net zo lijfelijk als wij. Het eigenlijke vlees en bloed dat op Golgotha geleden heeft, is in de hemel aanwezig; de hand die is doorboord met een spijker houdt op dit moment de scepter van de wereld vast. Dat hoofd dat neergebogen was met smart is gekroond met een gouden diadeem. En het gezicht dat zo was aangetast is hetzelfde gezicht dat nu luisterrijk over de tronen in de hemel schijnt. In dat heerlijke aangezicht mogen we kijken. Wat een gezicht zal dat zijn! Rol weg jaren, schiet op luie maanden en dagen om ons een blik op Hem te gunnen, op onze Geliefde, naar Wie ons hart verlangt. Die ons vrijgekocht heeft voor God met Zijn bloed, aan Wie we toebehoren en van Wie we met zo´n hartstochtelijke liefde houden dat we wel tienduizenden doden zouden willen sterven om door Hem een keer omhelsd te worden! Zij zullen Jezus echt zien.

			Toch is de geestelijke blik nog zoeter. Ik denk dat de tekst ook bedoelt dat in de volgende wereld onze geestelijke vermogens zullen verschillen van onze huidige. Zelfs de besten onder ons verkeren nog maar in het kinderstadium en weten slechts ten dele. Maar daar zullen we mannen zijn en onze kinderlijke dingen weggooien. We zullen kennen zoals we gekend zijn, en in alle heerlijke dingen die we dan zullen weten zal het grootste zijn dat we Christus zullen kennen. We zullen de hoogten en de diepten, de lengten en de breedten van Christus’ allesoverstijgende liefde te weten komen. Hoe heerlijk zal het dan zijn om Zijn eeuwigdurende liefde te begrijpen. Hoe eindeloos is het dat zij de Zijnen voor eeuwig zullen zijn, Wiens gedachten ooit over de aarde snelden naar Zijn geliefden die Hij had uitverkoren in de soevereiniteit van Zijn keus! Wat een onderwerp voor een heerlijke meditatie zal dat verbond zijn,  samen met Christus’ Borgzijn toen Hij alle schuld van Zijn volk op Zich nam om te betalen en daar de volle straf over te dragen! En wat voor gedachten zouden we dan hebben over de gemeenschap met Christus in een levende vereniging. We spreken nu slechts over deze dingen, we begrijpen ze nog niet helemaal. We ploegen maar op de oppervlakte en vergaren oogst van de bovenlaag, maar een rijkere onderlaag ligt op ons te wachten. Broeders, in de hemel zullen we in de diepten duiken van broederschap met Jezus. We zullen Zijn aangezicht zien, dat betekent dat we duidelijk alles zullen zien wat met onze Heere te maken heeft en dit zal de grootste heerlijkheid van de hemel zijn. In dit gezegende visioen zien de heiligen Jezus zeer duidelijk. We willen ook opmerken dat zij Hem voor altijd zien want als er in de tekst staat dat zij Zijn aangezicht zien, betekent dit dat er nooit een moment zal zijn dat ze Hem niet zien. Er is geen enkel moment dat hun arm uit die van hun Geliefde gaat. Zij zijn niet zoals wij nu: soms voor de troon en soms ver daarvandaan door achteruitgang, soms helder als serafim, dan weer vormeloos als klei. Nee, ze zullen voor eeuwig in de nabije omgang met hun Meester zijn want zij zullen Zijn aangezicht zien.

			Het beste van alles is dat zij Zijn gezicht zullen zien zoals dat is in de heerlijkheid. Johannes vertelt ons in het eerste hoofdstuk van Openbaring hoe dat zal zijn: “En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw” om Zijn oudheid aan te tonen, want Hij is van eeuwigheid af. “En Zijn ogen gelijk een vlam vuurs; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht. (Op. 1: 14a, 16b)” Dat is het gezicht dat de verheerlijkten zullen genieten voor de troon, hun Heere is een en al helderheid en in Hem is er niets om over te huilen, niets dat Zijn glorie aantast. Sporen zullen er zonder twijfel zijn op dat heerlijke gezicht, van alle pijn en verdriet die Hij eens heeft geleden, maar deze maken Hem alleen nog maar mooier. Hij ziet eruit als een Lam dat geslacht is en Hij draagt nog steeds Zijn priesterschap. 

			Alles dat te maken heeft met de schaamte, het spuwen en de kruisiging is nu zo getransformeerd dat het gezicht alleen nog maar heerlijk, rustgevend en overwinnend is. Aan Zijn gezicht is niets te zien om een traan over te laten of om over te zuchten. Ik wenste wel dat mijn lippen in staat zouden zijn en mijn gedachten vrij zouden zijn om u iets meer te vertellen over dit gezicht, maar het is helaas niet aan sterfelijke tongen gegeven om hier nog meer over te zeggen. En ik denk dat, al zouden we worden opgenomen om Zijn gezicht te zien en terug zouden komen, we net als Paulus zouden zeggen dat we dingen hebben gezien en gehoord waarvan het verboden is voor ons om daarover te spreken. God zal deze dingen nu nog niet onthullen, maar Hij bewaart de beste wijn tot het laatst. We kunnen maar een enkele glimp laten zien, maar o geliefden, het zal niet lang meer duren voordat ook u Zijn gezicht zult zien!

			Ten tweede keren we naar een andere gedachte, de overtreffende helderheid van dit visioen. “En zullen Zijn aangezicht zien.” Het woord “zien” weerklinkt in mijn oor als een heldere, volle, melodieuze noot. Ik denk dat wij hier slechts weinig zien. Dit is niet de wereld waarin het om het zien gaat en daarom zeggen we dat we door geloof wandelen en niet door het zien. Om ons heen zijn slechts wolken en mist. Wat we zien, zien we slechts alsof mensen wandelende bomen zouden zijn. Als we ooit een glimp van de geesteswereld zouden opvangen, dan is het als een bliksemschicht in de wereld van een donkere storm, die slechts voor een moment de poorten van de hemel opent en binnen een oogopslag weer sluit, waarna de duisternis nog heftiger is als tevoren. Het is alsof het voor ons arme stervelingen genoeg zou zijn om te weten dat er een helderheid is, maar dat die ons ontzegd wordt.

			De heiligen zien het gezicht van Jezus in de hemel omdat zij gereinigd zijn van hun zonden. De zuiveren van hart zijn gezegend, zij zullen God zien en niemand anders. Het is vanwege onze onzuiverheid die ons aankleeft dat we nu nog niet Zijn gezicht kunnen zien, maar hun oogleden zijn aangeraakt met ogenzalf en daarom zien zij. Och broeders, hoe vaak verbergt de Heere Jezus Zich niet achter de stofwolken die we zelf creëren door onze onheilige levenswandel. Als wij trots worden of egoïstisch, of lui, of in een van onze andere hardnekkige zonden vallen, dan verliest ons oog het vermogen om de heerlijkheid van onze Heere te behouden. Maar daarboven zondigen ze niet meer, ze kúnnen ook niet meer zondigen. Zij worden niet verzocht, er is zelfs geen ruimte waar de verzoeking een gewillig oor zou vinden. Zij staan zonder zonde voor de troon van God, en zeker, dat alleen is de hemel: los zijn van alle inwonende zonde en de plaag van het hart om voor altijd de strijd van het geestelijk leven en de verwoestende kracht van de vleselijke doodsmacht beëindigd te hebben. Zij mogen Zijn gezicht zien als de schellen van de zonde van hun ogen worden afgenomen en zij net zo zuiver als God geworden zijn.

			Zij zullen zeker Zijn gezicht helderder zien omdat de wolken van zorg voor hen zijn opgelost. Sommigen van u die hier vandaag zitten, hebben geprobeerd om hun geest op te heffen in heilige overdenking, maar u kunt dit niet. Uw zaken zijn zo slecht gegaan deze week; de kinderen hebben u deze week zo´n ergernis gegeven, de ziekte heeft sterk geheerst in uw huis, u voelt uzelf in uw lichaam onmachtig voor aanbidding – al deze tegenstanders verhinderen uw aandacht. 

			Zij worden door geen enkele tegenstand gehinderd in de hemel en daarom kunnen zij het gezicht van hun Meester zien. Zij worden niet geplaagd door Martha’s zorgen, zij bezetten allemaal Maria’s plaats aan Zijn voeten. Wanneer zullen u en ik al deze dingen terzijde leggen, de boerderij, de zaak, het huwen, het begraven, het een na het ander elkaar in een hoger tempo opvolgend en wanneer zullen we dan voor eeuwig bij de Heere zijn?

			Bovenop het feit dat zij geen last meer hebben van zorgen en zonden, worden ze ook niet meer geplaagd door zorgen. Daar zal geen dood meer zijn, noch zorg, noch geween, noch pijn, want al deze dingen zullen voorbijgegaan zijn. We zijn geen van allen vervreemd van verdriet en voor sommigen van ons is pijn een onafscheidelijke compagnon. We leven nog steeds in de rokerige tenten van Kedar. Wellicht is het goed dat we hier zo worden beproefd want gezegende zorgen reinigen de ziel. Maar in de heerlijkheid is er geen kwelling, want zuiver goud behoeft niet in de smeltkroes te worden opgenomen. Hoe goed zullen zij Christus dan wel niet zien als er geen tranen meer in hun ogen zullen zijn, geen rook van deze wereld die oprijst tussen hen en hun Geliefde, maar zij zullen geheel vrij van zonde, zorg en verdriet zijn. Zij zullen Zijn gezicht vol overwinning zien in die wolkenloze atmosfeer en in het licht, waarin Hij Zelf voorziet.

			Bovenal zullen de verheerlijkten Zijn gezicht nog duidelijker zien omdat er geen afgoden zijn die tussen Hem en hen in zullen staan. Onze goddeloze liefde voor wereldse dingen is een van de hoofdredenen waarom we zo weinig van geestelijke zaken weten. Omdat we hiervan en daarvan zo veel houden, weten we zo weinig van Christus. U kunt uw levenskelk niet vullen uit de poelen van de aarde en dan nog ruimte overhouden voor de kristalheldere stromen van de hemel. Maar daar hebben ze geen afgoden, niets dat hun hart bezighoudt; geen enkele concurrent voor de Heere Jezus. Hij regeert glorieus in hun geest en daarom zien zij Zijn gezicht. Er zijn geen sluiers van onwetendheid of vooroordeel om hun gezichten te verduisteren in de hemel. De mensen onder ons die op de meest zachtmoedige wijze trachten de waarheid te leren, worden desalniettemin tot op zekere hoogte misleid en misvormd door scholing. Als we dus zo goed mogelijk ons best doen, zal toch onze omgeving ons niet in staat stellen de dingen te zien zoals ze zijn. Er is nog steeds een misvorming in ons beeld, een diffractie van het licht, iets dat de lichtstraal uit zijn oorspronkelijke baan werpt zodat we eerder de vorm dan de realiteit van de waarheid zien. We zien niet met een volledig zicht, onze blik is aangetast, maar daarboven, tussen de gouden harpen, zullen we kennen zoals we van eeuwigheid gekend zijn. Zij zullen geen vooroordelen hebben, maar een volledige wens om de waarheid te kennen. De afleiding is verdwenen en daarom zijn zij in staat om Zijn gezicht te zien. Wat een heerlijke gedachte! Men zou wel wensen dat men kon zitten en niets meer kon zeggen, maar alleen dat kleine stukje tekst kon nemen en het eens onder de tong kon bewaren om over de kern en zoetheid ervan te denken. “En zullen Zijn aangezicht zien.” Er is niet langer een verre afstand waarover het oog moet reizen omdat zij bij Hem in de buurt zijn, zij liggen aan Zijn boezem, zij zitten op Zijn troon aan Zijn rechterhand. Geen terugtrekkingen meer om over te rouwen want hun zon zal niet meer ondergaan. Hier staat Hij achter onze muur, Hij toont Zichzelf door de kieren, maar Hij verschuilt Zich zo niet in de hemel. Wanneer zal die lange zomer van heerlijke dagen de onze worden en Jezus voor altijd onze onsterfelijke vreugde worden? 

			Zij zullen zich daar voor altijd koesteren in de zon, of zoals de engelen in de zon zelf leven. Zij komen niet slechts tot de rand van de zee om hun voeten nat te krijgen, maar zij zullen zwemmen in glorie. In golven van eeuwigdurende rust, in de rijkste, meest voorstelbare nabijheid vermaken zij zich met een onvergelijkbare vreugde.

			Het derde deel van het onderwerp dat onze aandacht vraagt, is het onverslaanbare privilege dat ons in dit beeld wordt gegund. We zien dat de woorden “en zullen Zijn aangezicht zien” vijf dingen inhouden. Zij verzekeren ons allereerst van de zaligmaking. Het gezicht van de Heere Jezus werkt naar mensen toe op twee verschillende manieren. Voor sommigen zal het een gezicht vol van woede zijn. Voor Zijn gezicht zullen de hemel en de aarde wegvluchten, staat in de Bijbel. En ook: “Maar wie zal de dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep des vollers. (Mal. 3:2)” 

			Voor de goddelozen betekent het zien van Christus eeuwige wegzending uit de aanwezigheid van God. Maar als er mensen zijn die Zijn gezicht zien en zich zullen verblijden in het gezicht van de grote Rechter op de troon, dan zijn die mensen zeker gered. Zij verwachten de dag van Zijn komst en zij zullen in de eeuwige vlam leven zonder verteerd te worden. Ze rusten op de boezem van onze God die als een verterend vuur is, en zoals de brandende braambos zullen ze niet verteerd worden door de hitte, maar glorieus schitteren. O gelukkige mensen, die mogen leven waar het leven van anderen ophoudt. Die een hemel kunnen vinden waar een vleselijk iemand zijn hel moet vinden. Dit is het laatste deel van de tekst. “En zullen Zijn aangezicht zien” en dan zijn zij voor eeuwig behouden.

			Het tweede voordeel is dat zij zullen beschikken over een heldere kennis over Hem. Ik heb al uitgeweid over dat punt en zal het nu kort herhalen om het te completeren. In het gezicht van Christus te kijken betekent dat men vertrouwd is met Zijn Persoon, Zijn dienst, Zijn karakter en Zijn werk. Daarom hebben de heiligen in de hemel meer kennis van Christus dan de meest doorgeleide hier. Iemand omschreef het eens zo: “Een baby die wordt toegelaten in de hemel leert meer over Christus in één uur dan dat alle heiligen hier op aarde over Hem weten”. Jawel, onze catechismus en belijdenissen en zelfs onze Bijbel laten slechts een klein deel zien van wat we zullen ontdekken als we Zijn gezicht zien. Onze tekst impliceert ook een bewuste voorliefde. Was de oude zegenbede niet: “De Heere verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede (Num. 6:26)”? Hij heeft Zijn aangezicht opgeheven over de verheerlijkten en zij zullen dit zonder einde zien. Hier is het onze hoogste vreugde als de Heere Zijn lach over ons laat gaan want als Hij met ons is, wie kan er tegen ons zijn? Als we weten dat Hij van ons houdt en dat Hij vreugde aan ons beleeft, kan ons niets gebeuren, al zouden alle mensen op de aarde en de hel ons haten. In de hemel zal dit kijken naar Zijn aangezicht hun hoogste wens zijn. Zij zijn die dienaars die in het paleis van de Koning staan en altijd verkeren onder Zijn glimlach. Zij zijn de kinderen die in een onverbroken liefdesverhouding met hun Vader leven. Zij weten dit en vieren dat tot in alle eeuwigheid.

			Het vierde privilege dat ze zullen hebben is dat van een nabije gemeenschap. Zij zijn altijd dicht bij Jezus. Zij zullen nooit meer hopen dat zij bij Hem zijn en tegelijkertijd vrezen dat ze Hem moeten missen. Zij hebben geen enkele van die innerlijke aanvechtingen meer die ons het leven soms zo lastig maken. Zij zullen nooit meer zeggen: “Het is een punt waarnaar ik verlang om het te weten.” Maar zij zullen Zijn gezicht zien en in een voortdurende gemeenschap met de Heere zijn. Volmaakte geesten wandelen altijd met de Heere, want zij zijn altijd door Hem gekend. In de eeuwigheid zijn zij allemaal volmaakt, wandelend met God. Daar zullen zij, die Hij verlost heeft door Zijn bloed, tot in der eeuwigheid aan Jezus’ boezem liggen, op de meest dichtstbijzijnde plaats. 

			Dit slaat trouwens op het vijfde privilege, namelijk dat van de volledige transformatie. Zij zullen net als Hem zijn, ze zullen Hem van aangezicht tot aangezicht zien. Als ze Zijn aangezicht zullen zien, zullen ze veranderd zijn tot heerlijkheid. Door naar Christus te kijken, zal Zijn beeld in hen afgedrukt worden. Zij zullen in alle opzichten zoals Hem worden als zij naar Hem kijken in de wereld zonder einde. Zo heb ik dan in een kort overzicht de voorrechten genoemd die men heeft als men Christus van aangezicht tot aangezicht zal zien.

			We moeten eindigen door nog uit te leggen aan wie deze gunst door hemelse genade wordt gegeven. “En (zij*) zullen Zijn aangezicht zien.” Wie zijn zij? Zij zijn Zijn uitverkorenen, al Zijn verlosten, diegenen die zich de Zijnen mogen noemen, alle gerechtvaardigden, alle geheiligden. 

			Dat zijn de tienduizenden en ontelbaren die gestorven zijn in Jezus, van wie de Geest zegt: “Zalig zijn zij, die in de Heere sterven.” Gode zij dank zijn we geen vreemdelingen van hen die nu Zijn aangezicht zien. Als we terugzien op de jeugdverenigingen en de vriendschappen gedurende onze volwassenheid, herinneren we ons velen wiens voorrecht het geweest is om ons voor te gaan. Zij weten al deze dingen waarnaar wij verlangen om die te kennen en die wij binnenkort hopen te leren kennen. Sommigen zijn weggenomen om Zijn aangezicht te zien terwijl ze jong waren. We danken God dat onze geliefden in dezelfde hemel verblijven als degenen die in dit leven een belangrijke positie bekleedden. Zij zullen niet teruggezet worden in de achterste kampementen van Kanaän, maar zullen met dezelfde helderheid Jezus’ gezicht zien. Deze lieve jongens en meisjes die Christus leerden liefhebben en in zijn Naam leefden in hun jeugd, is het niet gegund om de rijpheid van het man- en vrouwzijn te beleven, maar zij zullen net zo helder Zijn gezicht zien als de meest eerbiedwaardige en ernstige kerkvaders. Ik lees van geen enkele secundaire vreugde. Wie deze leer van gradaties in de hemel heeft verzonnen, weet ik niet, maar ik geloof dat daarvoor net zoveel grond is in de Schrift als er is voor de leer van het vagevuur en meer niet.

			Alle heiligen zullen het gezicht van hun Meester zien. De moordenaar die aan het kruis stierf, was met Christus in het paradijs en Paulus was daar ook. Ongetwijfeld zal het zo zijn. Of we nu jong of oud sterven, na een lange dienst voor Christus of meteen na onze bekering zoals de moordenaar aan het kruis, van alle heiligen wordt in deze tekst gezegd dat ze Zijn gezicht zullen zien. Wat kunnen apostelen en martelaars nog meer genieten?

			Vindt u het erg dat uw verwanten en vrienden reeds vertrokken zijn? Klaagt u om uw vrouw, man, kind, vader, grootvader die allemaal in hun rust zijn ingegaan? Wees niet zo onaangenaam, zo egoïstisch, zo hardvochtig voor hen. Nee, soldaat van het kruis, wees liever dankbaar en verheugd voor hen die de kroon eerder dan u hebben ontvangen en zet u ervoor in om deze ook te winnen. Het leven is slechts een momentopname, hoe klein zal het worden in de eeuwigheid. Zelfs hier lijkt het kort, alhoewel ons ongeduld het lang lijkt te laten duren. Toch worden we tenslotte gecorrigeerd door het geloof dat ons eraan herinnert dat één uur met God het langste leven zal laten lijken als een moment, een onooglijk klein poosje, een blik in de nacht, iets dat was en niet was, dat is gekomen en weer is gegaan.

			Zo sluiten we dan onze waarneming af door vast te stellen dat zij die Zijn gezicht zien een deel zijn van “hen” die hier in de tekst genoemd worden, want velen van ons hier beneden zijn op dezelfde weg naar deze beloning. Zo velen de last van de zonde hebben gevoeld en aan de voet van het kruis zijn gekomen en naar deze vijf karmozijnrode wonden van Jezus hebben gekeken, kunnen zeggen dat Hij hun Verlosser en alles is wat zij zich wensen. Zovelen als Hem dienen, voelen dat voor hen het leven in Christus is. En ook zovelen zullen er dag aan dag tegen de zonde strijden en zullen overwinnen door het bloed van het Lam. Zovelen er door de kracht van de Geest door het geloof geheiligd zullen worden, zullen Zijn gezicht zien. Het is mijn hoop Hem te zien, en zo is het de uwe. Geliefden, onze hoop zal niet beschaamd worden. Zij zal niet teleurgesteld worden; we zullen Zijn gezicht zien en dat visioen zal ons volmaakte heerlijkheid opleveren.

			Ik vrees dat mijn tekst niet bewaarheid zal worden voor allen zoals we hier verzameld zijn. Laat alleen dit woord tot de onbekeerden gezegd zijn: Ik ben bang dat u met Bileam moet zeggen: “De hoorder der redenen Gods spreekt, die het gezicht des Almachtigen ziet. (Num. 24:4a)” Want elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem gekruisigd hebben en wat zullen zij zeggen als ze Hem zullen zien? Deze goddelozen, wat zullen ze doen? Ze zullen tot de rotsen schreeuwen om op hen te vallen, tot de bergen roepen om hen te bedekken voor Hem Die op de troon zit. O geliefde toehoorder, wat een vreselijk iets zal dat zijn als dat gezicht in de hemel dat van uw moeder zal zijn, en de hemel zal zijn van uw man, uw vrouw en uw kinderen en de hel voor u zal betekenen de plaats waar u hoopt dat u verborgen kunt blijven. Dit zal zo zijn tenzij u nu als eerste Zijn aangezicht op aarde gaat zoeken. Een aantal Grieken zei tot de discipelen: “Toon ons Jezus.” Ik zou wel willen dat u deze wens in geestelijk opzicht zou hebben omdat Hij zelf heeft gezegd dat wie naar Hem opziet, behouden zal worden. Als u Hem nu ziet door eenvoudig geloof als uw Zaligmaker, dan zult u Hem op het laatst zien als uw Koning, uw Vriend en uw Geliefde. Maar allereerst moet u Hem hier zien om Hem te vertrouwen, of u zult Hem niet zien in de hierna volgende heerlijkheid.

			Dat God, onze eigen God, u zegene om Jezus’ wil. Amen.

			* Noot vertaler: In het Engels is de tekst: They shall see His face (Zij zullen Zijn aangezicht zien). Vandaar dat Spurgeon hier af en toe naar “zij” en “hen” verwijst waar dit in onze vertaling niet gebeurt.

			* Zie opmerking bij punt 1 van deze preek.
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